Avrupa Konseyi Genel Sekreter adayı: 


Perronet:” Basın özgürlüğü yoksa, demokrasi de yoktur” 


ANKARA (ÖZEL) Wv 

- Yurdumuzu ziyaret eden Avrupa Konseyi Genel Sekreter Adayı Fransız Milletvekili Gabriel Perronet, basm özgürlüğü konusunda gazetemize bir demeç ` 

= verdi. Perronet şöyle dedi: 

"Demokratik bir ülkede 

see p E basın özgürlüğü korunmah ve desteklenmelidir. En 

p j > v tehlikeli şey yönetilen ve 

tekel altında tutulan ba- 

i 3 sındır. Fikir öne süren 


gazeteciye saldırmak de- 
ME ankara havası SAN 


mokrasi ile bağdaşmaz." 
Perronet bir gazeteci- 
Kim bu "dış güçler”? 
Nuri Çolakoğlu | 


PAZAR 


NISAN 1979 
350 kuruş 


A 


Kuruluş yik: 1921 i Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


Hükümet, Sıkıyönetim gerekçesine “bölücülük” maddesi eklenmeden de etkili önlemler alabiliriz diyor 


Büyük Devrimci Önder 


yu anlatıyorlar 


kalarının özel hayatına müdahale etmesinin ve 
3 bu hürriyetinden yararla- 


narak başkalarına şantaj yapmasının dogru olmayacağını söyledi, Gazetecilik mesleğinin en basit kurallarına uyulması gerektiğini belirten Perronet ''Gazetecilik zor bir meslektir'' dedi. 

3ir gazetecinin yeteneğe ve gözlem kabiliyetine sahip olması gerektiğini belirten Perronet. gazetecilikte aşılmaması gereken bazı sınırlar olduğunu öne sürdükten sonra şöyle devam etti: 


Şehit gazeteci ABDİ İPEKÇİ ve Yunanlı gazeleci CRISTOS LAMBRAKIS, anlaşma taslağının hazırlanması için büyük çaba harcamışlardı. 


Türk ve Yunan gazetecileri Ortak Bildirisi: Taraflar karşılıklı anlayış ortamının yaratılmasına yardımcı 


Geçen ay İran'dan gelen bir yetkilinin konuyla ilgili temaslar yaptığı söyleniyor 


nin söz hürriyetinden yararlanarak kişisel saldırılarda bulunmasının baş- 

"Bölgemizi bölmek isteyen dış güçler vardır. 

Bunlar birbirleriyle karşıt güçlerdir. Birbirlerine 

karşıt oldukları halde aynı şekilde bölgemizi 


, Bir sınırdan sözet- ANKARA (ÖZEL) (Wevamısa.7, sü 5'de) olacaklardır mele Cumhurbaşkanının ' girişimiyle son Milli Güvenlik —-— mama a e. 
nırları kastetmiyorum. 


Kurulu Toplantısında "bölücülük"! konusunun ele alınması, devletin üst kademelerinde tartışmalara yol 

açtı. 
Cumhurbaşkanı 


Örneğin bir kişiye ısrarlı bir şekilde yapılan saldı - rıdan sözediyorum." 


(Devamı sa.7 , sü.5'de) ve ordunun üst kademelerinin 


sıkıyönetim ilan gerekçeleri arasında "'bölücülü- gün" de eklenmesi görüşünde oldukları bildiriliyor. Ayrıca sikiyönetim ilan edilen illerin sayısı- 


© Li © nn artırılması görüşü- 

nün de gündeme gelecegi öğrenildi. Sıkıyönetimle ilgili Milli Güvenlik 

~ Kurulu. © toplantısında 

e e, 


© Belli, kendisini Cengiz Ayhan'ın vurduğunu söyledi 


© Mihri Belli’ nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı 


© TIKP Başkanı Doğu Perinçek 


Yazısı 5. sayfada 


Türkiye Emekçi Partisi Genel Başkanı 


“bölücülük'' konusunun tekrar ele alınacağı belirtiliyor. 


Buna karşılık, hükümetin bu tür düzenlemelere gidilmeden de etkili : 
önlemler alınabileceği gö- > d 5 
rüşünde olduğu bildirildi. A - “Etkili önlemler" konusunun, son Eşgüdüm toplantısında da ele alındığı ve ilgililere bu konuda talimat verildiği bildirildi. 

Bu arada Rusya ve 
Doğu Avrupa ülkelerinden gönderilen silahların hissedilir bir biçimde art- 

(Devamı sa.7 , sü,8'de) 


Mimarlar, yitirdikleri meslekdaşları için saygı dirusuhi: Mimarlar Odası Kongresinde 


TiP ve TKP'nin” Mao'cularla işbirliği yapılmasın” önergesi reddedildi 


İSTANBUL (ÖZEL) 


TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek ve İstan- 


bul Ìl Başkanı Halim Spatar Şefik Hüsnü'nün mezarı başımda düzenlenen törende. . . ? 


- Şefik Hüsnü. 
mezarı başında anıldı 


MİHRİ BELLİ 


yanlısı Hasan Çakır, yaptığı konuşsaldırıyı kınadı l Mimarlar Odası'nın dün devam e- mada, sosyalist ülkeler dediği Bul-İSTANBUL (ÖZEL) Korkmazcan: den Genel Kurulunda, Çalışma Ra- garistan, Rusya gibi ülkelerle ilişki İSTANBUL (ÖZEL) 

5 > z E Sr i m ii poru üzerindeki eleştiriler ele alındı. kurulmadığından yakındı. Moskova Türkiye Prole bü önderi Şefik 

Türkiye Emekçi Partisi Genel Başkanı Mih- Türkiye km : A : FV ürkiye Proletaryasının yük ön Şe s ri Belli dün Saat 15.00 sıralarında İstanbul'un ny iz Eski İstanbul Şube Başkanı, TKP (Devamı sa.7, sü.7'de) + Hüsnü ümünün 20. yılında anıldı. Türkiye İş- 
Sultanahmet semtinde silahlı saldırıya uğraya- çalışanlar, gençliğin elem Li e an Doğu borne 5 
rak ağır yaralandı. l msilciler, şkan D 2 nçek” 

Mihri Belli Türkiye Emekçi Partisi Genel kanlarına basarak Antal CHP d K m e e düne Feriköy” Merkezindeki seminere gelirken Alemdar İn- e u u u al, : ciliçavuş Sokakta bilinmeyen bir kişi tara- başarıya ulaşmaya ya [] 3 Saygı duruşunda Pen an sonra kisa ẹ fından: tabancayla ateşe tutuldu. Ayağından, çalışıyorlar” a iyim bi e e > 


karnından ve elinden yara alan Mihri Belli Cerrahpaşa Hastanesinde tedavi altına alındı, Mihri Belli'nin vurulduğu sokakta daha sonra 7 adet 9 milimetrelik boş kovan bulundu. 


(Devamı sa.7 ,sü.4'de) 


Rolandis, kararı yarın Waldheim'a bildirecek 


Kipriyanu, Denktaş'la görüşmeyi kabul etti 


Sıkıyönetim 

Komutanlığının kararı üzerine 

Doğu Perinçek 


STANBUL Sıkıyönetim Komutanlığının 

Aydınlık gazetesine bir yazı göndererek “Bılihmeyen Sol" dizisinin durdurulmasını, aksi takdirde gazetenin yasaklanacağını bildir - mesini doğru bulmuyoruz. Bu karar, hem hukuki açıdan doğru değildir, hem de Türkiyemizin bugünkü ihtiyaçları açısından doğru de- 


ğildir. 

Basının sansür edilemeyeceği, Anayasanın temel hükmüdür. Kanımızca, Sıkıyönetim Komutanlığının kararı bir sansür niteliği taşımaktadır. "Bilinmeyen Sol" dizisinde herhangi bir suç yoktur. Hele, henüz ya- 


yınlanmamış olan kısmında suç olduğunu (Devamı Sa. 7 Sü. 9'da) 


LEFKOŞE(AA) ©Kipriyanu ve Anadolu Ajansının bildirdiğine göre Kıbrıs Rolandis Türk Yönetimi Başkanı ART Rauf Denktaş ve Kıbrıs Atina ya Rum Yönetimi Başkanı idi Spiros Kipriyanu'nun, gidiyor 


BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in gözetiminde bir araya gelmeleri kesinleşti. 

Kıbrıs Rum Kaynakla rına! göre Kipriyanu'nun olumlu cevabı yarın Rolandis tarafından Waldhe im'a iletilecek 


WALDHEİM 
DENKTAŞ'LA 
GÖRÜŞECEK 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Waldheim' 
ın hafta sonunda Kıbrıs 
Türk Toplumu Lideri Rauf Denktas'la görüşeceği açıklandı. Waldheim, 
Doğu Berlin'deki Demokratik Alman Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Derneğinde yaptığı konuşmada, Denktaş'la Kipriyanu arasında bir 

(Devamı sa.7,sü.4'de) 


ANKARA (ÖZEL) 
Demokratik Parti'nin düzenlediği Gençlik Teşkilatı Eğitim Seminerin- de açılış konuşmasını yapan Demokratik Parti 
Genel Sekreteri Hasan Korkmazcan; Türkiye'nin sorunlarının çözümünde gençliğin rolünün büyük olacağını söyledi. Ve "Türkiye'yi gerek içeriden, gerek dışarıdan yıkmaya çalışan güçler, gençliği kullanmakta, gençliğin kanlarına basarak başarıya- ulaşmaya çalışmaktadırlar'' dedi. 
Korkmazcan, milliyetçilik konusunda, hainler dışındaki herkesin milliyetçilik şemsiyesi altında yeri olduğunu ifade etti ve kendini milliyetçi sanan örgütler "ırk, mezhep ayırımı yaparak bölücülük yapmaktadırlar" dedi. 


Kurtuluşçular ve CHP” liler çekişiyor 


Ankara TÖB-DER Kongresinde CHP Milletvekili Cebe ve 


Gazalcı, TKP. 
yanlılarının listesini desteklediler 


ANKARA (ÖZEL) 


TöB-DER Ankara Şubesi 7.Olağan Genel Kurulu dün Ankara'da toplandı. CHP'nin öğretmen milletvekillerinden Necati Cebe ile Mustafa Gazalcı'nın TKP listesini destekledikleri bildirildi. 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 


CHP” lileri Kongreden attılar 


© Yakında yapılacak İl Kongresinde 


ANTALYA (ÖZEL) 

1 Nisan 1979 Pazar 
pa yapılan CHP Merkez 
Içe Gençlik Kolu seçiminde > (Kurtuluşçular olay çıkararak CHP'lileri kongre salonundan attılar. Bu olaylar nedeniyle CHP Genel Merkezinden gelen telgraf 


(Devamı sa.7, sü.3'de) 


TEKZIPTIR 


Gazetenizin 3 Şubat 
1979 tarihli nüshasında 
"Müsteşarlığı Sırasında MHP'ye 200 milyon aktaran Latif Gökçek eski Sağlık Bakanı ve MHP Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in yeğeni" cümlesiyle başlayan neşriyatınız tamamen 

(Devamı sa.7 ,sü.4'de) 


boyunca işçi sınıfı davası için mücadele etmiş, proleter devrimci bir önder olduğunu belirtti, | 


(Devamı sa.7,sü8'de 


Çağrı-18 Tatbikati Komutanı Dz. Kur. Albay 


Salim Dervişoğlu: 


BİRSOVYET İSTİHBARAT 
GEMİSİ TARAFINDAN 


İZLENDİK 


© Kur.Albay Dervişoğlu, Rusların gemiye şilep görüntüsü verdiklerini açıkladı 


İZMİR (ÖZEL) 

Yeni savaş teknikleri- nin denenmesi için NA- 
TO tarafından düzenlenen ve bir .aydır devam eden Çağrı 18 tatbikatı önceki gün İzmir'de tamamlandı. Türk, İtalyan 


İngiliz ve Amerikan deniz kuvvetlerine bağlı 4 savaş gemisinin katıldığı tatbikata komuta eden 'Deniz Kurmay Albay Salim Dervişoğlu önceki gün İzmir'de düzenlediği basın 

(Devamı sa.7 , sü.8'de) 


Bizim yanımızda adam dövmeyin 


Cezaevlerinde anarşiyi kışkırtan görevliler var. Bunlar devletin içine sızmış anarşi yuvalarının varlığını inkar edenleri yalancı çıkartacak bir gayretle kışkırtmalarını sürdürüyorlar. Amaç, ülkeyi her yanından zayıflatmak. Cezaevini bile anarşinin dışında bırakmamak. 

Sayın Adalet Bakanımız cezaevlerindeki anarşi için tutuklu ve mahkumlara kızmayı sürdürmekle hata ediyor. Tutuklu ve mahkuma kızmak kolaydır. Cezaevlerindeki anarşi kışkırtıcılarını saptayıp temizlemek ise zor geliyor herhalde. 

Devletin her kurumunun her kademesine yerleşen anarşi yuvaları, MHP yanlıları temizlenmeden anarşinin biteceği yoktur. Hatta olmayan yere bile anarşi girer, İşte size örneği. Dinleyin Ankara Kapalı Cezaevinden bize yazanları: 


Bir yıldır süren huzurun yerini yeniden zorbalık aldı 


"Ankara Kapalı Cezaevinde bir yıldan bu yana belli bir sukunet ve huzur vardı. Tutuklu ve mahkumlar serbest bir şekilde yaşıyor, idare ile tutuklular arasında anlayış hüküm sürüyordu. 

“Bir süre önce cezaevi savcısı değişti, Yeni savcı Emrullah Akman'ın göreve başlamasıyla huzur, anlayış yerini zorbalığa, baskı ve dayağa bıraktı. Ortaçağın zindan anlayışı yeniden hortladı. ť 

23 Martta idarenin kapısına sàrhoş olan gardiyan Niyazi Kurt görevli olarak kondu. Bu gardiyan idarede işi olan tutuklulara küfür ediyor, koğuşlara gelen eşyaları almak için bekleyen meydancılara küfür ediyor, tokat atmaya kalkışıyordu. 
Nihayet tutukluların sabrı taştı, Zaten idare de bunu istiyordu. 


Savcı kimden yana? 


"Tutuklular bu durumu savcıyla görüşmek istediler. Savcı kabul etmedi. Gardiyanları tutukluların üzerine saldırttı, O gün görüş günüydü, Görüşlerimiz ertelendi. Beş yüzden fazla jandarma cezaevine yığıldı. 25 Martta ise 60 dan fazla tutuklu ve mahkum başka cezaevlerine sürüldü. Bu arkadaşlarımızın mahkemeleri Ankara'da görülmektedir. Böylece savunma hakları ellerinden alındı. Savunmaları, hatta ifadeleri bile alınmayan bu arkadaşlarımıza verilen ceza adalete uygun mudur? 

"Aynı günlerde yine kışkırtma ve tertipler devam etti. Gardiyanlar kapı önüne çıkan mahkumları dövmeye başladılar. 

“26 Mart günü 1. Kısmın görüşü idi. Şimdiye kadar yasak olmasına rağmen bu kısımda kalan faşist katiller 2. Kısmın önüne kadar çık- 


İLAN 
İstanbul 4. İcra Memurluğundan: 
Sayı:979/1902 


B.Hasan Kayhan 

1. Taşocağı cad. tekir pasajı 

N0:22/44 Mecidiyeköy 

Y.Ahmet Suat Kelle 


Mahçuz olup satılması. 
na karar verilen 20.000.00 
lira değerinde on adet İTT Schub-orenz marka portatif kasetli teyp ve bir adet 


MARAS 
EN 


Armağan Anar 


TUMAD:-DER GENEL BAŞKANI 


tılar. Gardiyanlar da onları kışkırtmaya başladılar. 2: Kısmın önüne çıkanların başını MHP'li faşist katil Selahattin Arpacı çekmekteydi. 


Bacağını kırıp hayalarını 


patlatıncaya kadar dayak 


"27 Mart günü ziyaretçileriyle görüşmeye çıkan arkadaşlar gardiyanlar tarafından kışkırtıldı. 2. Kısmın önünde yine bir tutukluyu dövmeye kalkıştılar, Bu olaya mahkumlar müdahale edince, görüşümüzü kestiler. Jandarmayı cezaevine soktular. Görüşçülerimizi cezaevi kapısından kovdular. Müşahadeyi ve 4. Koğuşu (siyasi koğuşu) bastılar. Cuma Sedef, Aydın Çelik, Abdullah Taş Nezih Çınar, Hüseyin Şahin, Cumhur Bayrak, İhsan Derinöz adlı arkadaşları koğuşlarından alarak jandarma komutanı ve cezaevi savcısının gözleri önünde dövdüler, Gardiyanlar ellerinde ranza tahtaları, coplar, özel yapılmış sopalarla dayak attılar. Hüseyin Şahin'in bacağı kırıldı. Bir başka arkadaşın hayalarını patlattılar. Bu arkadaşlar aynı akşam hastanaye kaldırıldılar, (Numune) ve 


Jandarma komutanı 


kurtarıyor 


"Cezaevleri savcısı bu olaya, "Bizim önümüzde adam dövmeyiü," sözleriyle tepkisini gösterdi(!) Arkadaşlar, gardiyanların elinden jandar- 


ma komutanınınmüdahalesiyle kurtarıldı. Bağırışları bütün cezaevinde duyuldu. Jandarma Komutanı bu olayı protesto ederek jandarmalarını geri çekti, 

"Cezaevinde idare yeni tertipler peşindedir. Mahkumlar arasında ikilik yaratmak istemektedir. Ziyaretçilerimizle görüşmelerimiz engellenmektedir. Baskılar gün geçtikçe artmaktadır. 

"Biz huzur içinde, karşılıklı anlayışa dayanan, huzurlu bir ortamin yaratılmasından yanayız. İdare tertip ve kışkırimalara son vermezse o; . 
lacak olaylardan mahkumilârı kimse ` sorumlu tutamaz." 

Bu yazıyı yayınladık ya size olacakları söyleyeyim. Belki konu hakkında soruşturma açılacak. Savcılık beni çağırıp olay hakkında bilgimi soracak. "Sen bu olaylar olurken gördün mü?" diyecek. 

Sonunu hiç bir zaman öğrenemeyeceğiz. Sorumlu ve suçlular hakkında ne yapıldığını asla bilemeyeceğiz. Yalnız hepsinin görevlerine devam ettiklerini göreceğiz. O arada bize yazanın kim olduğuna dair bir karara varıp bir veya bir kaç tutuklu ve mahkumu başka yerlere sürecekler, 

Böyle oluyor bu işler ne zamandır. 


Resmi Belgelerle 


DEVRİMCİ YOL VE "İÇ SAVAŞ” (2) 


—ğ—-ZğZm——şğ 7 


"İÇ SAVAŞINIZA” HANGİ SINIFIN SIYASETİ KUMANDA EDİYOR 


MÇ! INIF mücadelesi" sözcüğünün ardına gizlenerek, Rusya'nın komutasındaki "iç savaş' korosunun peşinden giden Devrimci Yol, sınıf mücadelesinin anlamından da, ülkemizdeki sınıf mücadelesinden de habersizdir. 

İç savaş olsun, ya da başka herhangi bir savaş olsun, savaşın niteliğini belirleyebilmek için savaşan tarafların izledikleri siyasete, savaşa yol açan siyasete bakmamız gerekir. 

Bugün dünyada ve 
Türkiye'de çeşitli sınıf güçleri arasında yoğun bir mücadele sürmektedir. Bu mücadelede her sınıfın kendine göre genel ve özel siyasetleri vardır. Bize düşen de öncelikle bu iç savaşı destekleyen güçlerin hangi sınıfların siyasetini yürüttüklerini gerçeklere bakarak tespit etmektir. 


Türkiye “deki 
“iç savaşın” 
niteliği 


Doğru bir sınıf mücadelesi anlayışı olmayan Devrimci Yol "iç savaş" denince kendinden geçip nasıl bir İç savaş sorusunu sormayı akıl etmiyor. 
Oysa savaş var, savaş var. 
Savaşan taraflardan biri- nin haklı ve devrimci, ötekinin haksız ve karşı- 


İlkay Demir 


devrimci olduğu iç ve dış savaşlarda vardır. Her iki tarafın da haksız ve karşi-devrimci olduğu iç ve dış savaşlar da vardır. Ekim Devriminden sonraki iç savaş, Milli Kurtuluş Savaşımız, Çin Devrimindeki savaşlar, Hindiçini savaşları bir tarafın haklı ve devrimci, öteki tarafin haksız ve karşi-devrimci olduğu savaşlardır. 
Çünkü bir tarafın savaşı devrimci, milli kurtuluşçu, demokratik ya da sosyalist siyasetin sürdürülmesidir. Buna karşılık, 1914-18 emperyalist Dünya Savaşı, Çin' 
de değişik emperyalist büyük devletlere bağımlı savaş ağaları arasındaki savaşlar, Lübnan'daki iç savaş reddedilmesi gereken, iki taraf açısından da gerici ve haksız dış ve iç savaşlardır. Bugün Türkiye'de kışkırtılan iç savaş bu ikinciler türünden bir iç savaştır. 
Devrimci Yol bugün ülkemizde kışkırtılan iç savaşı haklı gösterebilmek için, öylesine şaşırıyor ki, emperyalizmin 
"böl ve yönet" siyasetini teşhir eden Aydınlık gazetesine şöyle çatıyor: 


I HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


SURUÇ URFA 


"Bir iç savaş sözkonusu olduğunda, halkın bölünmesinden o şikayet etmek tamamen saçma bir şeydir. ...Her zaman egemen sınıflar ideolojik olarak kendi saflarına çektikleri, kontrolleri altında tuttukları ve örgütledikleri halkın bir kesi: mini diğer kesimine karşı savaştırırlar."' (Devrimci Yol, Sayı 24, 8.8) 


Önderlik kimin elinde olursa olsun, elbette bütün iç ve dış savaşlarda orduların kitlesini halktan insanlar oluşturur. 
Devrimci bir savaş, haklı bir savaş, karşı tarafın ordusunda halktan kişiler var diye elbette reddedilemez. Çünkü devrimci ve haklı savaşlar halkın bölünmesine, parçalanmasına değil, birleşmesine hizmet eder, 


Bugün Türkiye'de çıkarılmak istenen iç savaş halkı parçalamaya, bölmeye yönelik, reddedilmesi gereken bir iç savaştır dediğimizde, Devrimci Yol yazarı "karşı-devrimin ordusunda daima halktan kişiler olur" diye cevap veriyor. Mesele, iç savaşa hangi siyasetin kumanda ettiğidir. Biz bunu tartışıyoruz. 


Hükümet Konağından bir grup odacı: 


BİZLERE SAHİP ÇIKACAK 
BİR YETKİLİ YOK MU? 


ARSİN TRABZON 


Bey toprağını işleyen köylüye 


her işini yaptırırdı 


Köyümüz, feodal-molla-şeyh ilişkilerinin hakim olduğu bir köydür. Sahile yakındır, elektriği ve telefonu vardır. Su projesi yapılmak üzereydi ki bakanlıkça tahsis edilen 125 bin lirayı MC'nin YSE'deki kalıntıları Ecevit'in hükümete 


Mikser cihazının 


Basın:2704-349 


İLAN 
İstanbul 4. İcra Memurluğundan: 
Sayı979/1901 


Mahçuz olup satılmasına karar verilen 17140.00 
lira değerinde iki adet öpörlör, 2 adet Mono.6 
watt marka bamt çoğaltma cihazı, 136 adet boş kaset, 
5 adet adaptör ve 3 adet adaptorların açık artırması 12/4/979 günü saat 12,15- 12,30 arası mahçuzun bulunduğu İstanbul, Ayazpa- 

İnönü Caddesi 


len muhammen değer kıymetinin % 75 ni bulmadığı taktirde 13/4/979 günü aynı yer ve saatte ikinci satışı yapılarak en Çok artırana peşin para ile satılacağı, ihale karar pulu İle 


Basın:2705 - 350 


YAYINLARI 


diil 


nedir? Nasıl örgütlendi? 
12 Mart döneminde ve 

günümüzdeki faaliyetlerini, resmi belgelere ve yaşanan olaylara dayanılarak 

hazırlanan. bu kitapta bulacaksınız. 


, AYDINLIK 
YAYINLARI 


DÖRT KALEM LASTİK KONVELÖR BANDI SATINALINACAKTIR 


Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 

1— KARABÜK'te: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Mudürlüğümüz. 


2— İSTANBUL'da: Sirkeci, Yaliköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat:4-5 deki Mümessliliğimiz. 

3— ANKARA'da: Küçükesat, Büklüm Sokak No: 22'deki Mümessiliiğimiz. 


İSTEKLİLERİN şartnamemiz. esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 18 Nisan 1979 günü saat: 14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 


Basın: 12728 - 347 


522) 
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gelmesi sırasında elaltı ettiler. Trabzon YSE Bölge Müdürlüğü bu parayla köyümüze sadece üç kamyon çakıl getirtmiştir Köyümüzün geçim kaynağı fındıktır. Kendi toprağımız 10 dönüm 
kadardır. Yıllık gelirimiz 15 bin lira, ailemiz 7 
nüfustur. 

Arazimiz verimsiz olduğundan babamız 
1960 yıllarında çevremizdeki feodal bir beyin 
yanında rençberlik yapmaya başlamıştı. Bizler o zaman küçüktük. Elde ettiğimiz ürünün yarısını feodal beye verirdik. 

Bey, burjuva bir hayat yaşardı. Tüm işlerini toprağını işleyen marabalara yaptırırdı. Bu işler arasında tuvalet yıkamak, odun kesmek, dahası akla gelen her şey vardı. Bey kışın şehirde, yazın ise fındığını toplatmak için köydeki konağında otururdu. Köyün yarısı kendinindi o zamanlar. Ağaçlardan 50 tondan fazla fındık elde ederdi. 

O yıllarda köyün yolu olmadığından bey, sahilde özel arabasından iner, kendisini köye götürecek süslü püslü eşeğine binerdi. Böyle yarı aç yarı tok geçinip giderken babamız çok çalışmaktan olacak ki hastalandı. Bu arada doktorun yanlış fizik tedavisi sonucu felç oldu ve hayatını kavbetti. Öğrenci kardeşlerimizden biri, doğuştan beri anamızın kucağında emeğimizi sömüren kan emicilerin, feodal toprak beylerinin peşinden gidiyor. 

Biz üçümüz ise devrimciyiz. Köyümüzde bizlerden başka devrimci olmadığından, muhtarı, bekçisi, mollası, imamı hep bir ağızdan "bunlar komünisttir, bu köyden çıkmalılar" diyerek ailemiz hakkında çeşitli laflar ediyorlar. Yukarıda bahsettiğimiz feodal bey şimdi topraklarının çoğunu satmış durumdadır. Aldığı paralarla büyük şehirlerde arsa parselleyip katlar inşa etmektedir. Bu beyin topraklarının bir kısmını alan MHP delegesi bir toprak beyi ise servetini kalın enseli adamlarıyla gazinolarda, pavyonlarda yiyip içip gezmekte bir başkası da kahvede silahını çekip bu memlekete komünizm gelirse en az 100 kişiyi ben öldürürüm" diyebilmektedir. Şimdi biz de MHP'lilerin maşalığını yapan kardeşimize soruyoruz. Daha ne kadar bu adamların peşinden gideceksin? 


Yakup-Hasan-Zekeriya 
Çakmak Kardeşler 


Bizler Suruç İlçesinde resmi daire odacılarıyız. 
Sabah saat 07.00'de, dairenin açılışma bir saat kala gelir, temizliği yaparız. Kahvaltımızı yapmadan mesai başlar, memur- 


ların çaylarını söyler, kahvaltılarını çarşıdan alırız. Onlar kahvaltıyı 


yaparken de biz ikinci bir kez temizliğe başlarız. 


Amirlerimiz saat 9.00' 
da teşrif ederler. Onların da çay, gazete ihtiyaçlarını gördükten sonra toplu olarak evlerine dağılırız. 


Dairedeki işlerimiz yetmiyormuş gibi bir de ekim mevsimine girdiğimizden evlerinde saat 9.00'dan 12.00'ye kadar kazma ve küreklerle çapa yaparız. 12.00'de amirlerimiz evlerine gelir. 
Çapalanan yerler beğenilmezse işimize tekrar devam ederiz. Eğer beğenirlerse bir de beyefendilerin ev ihtiyaçlarını temin eder öyle öğle yemeğine gider ve dairenin açılış saatinde dairede hazır bulunuruz. Öğleden sonra tekrar çapa- ya, 


Bir ay sonra ekim işi başlar haydi ekime. 
Yani utanmasalar gece. 
de ihtiyaçlarını bize karşılatmaya bakarlar. İl çemiz kaymakamı bizlere bu gibi işleri yaptırdıktan sonra hangi merciye başvuralım? En niheyet birer odacıyız. 


Durumumuzu gazeteniz aracılığı ile Sayın Başbakana iletmek istiyoruz. Bu ülkede odacılara sahip çıkacak bir yetkili çıkmayacak mı? 


Oysa bugün Türkiye" 
de "iç savaşın" devrimci dediğiniz: kampının komutanı Sovyet sosyalemperyalizmi. 
Bugünün devrimci 

şiarı: iç savaşa 

hayır 

Bugün Türkiye'de çeşitli güçler arasında gerçekten yoğun bir mücadele sürüyor. Bu güçlerin izledikleri siyasetlere yakından bakalım: 

Rusya'nın ve sahte 
TKP'nin siyaseti, Türkiye'yi bölmek, parçalamak ve zayıf düşürmek için iç savaşı kızıştırma siyaseti. Sosyal-emperyalistler, zayıf bir Türkiye'yi daha kolay boyunduruk altına alacaklarını hesaplıyorlar. 

ABD'nin siyaseti, Türkiye'yi rakibi Rusya'ya kaptırmama ve bu nedenle istikrarı koruma siyaseti. 

MHP'nin siyaseti, Türkiye'yi bir Tayvan'a dönüştürme, bölücülük ve iç 


savaş siyaseti. 
CHP, AP ve MSP gibi geniş halk kitlelerini 


kontrolu altında bulunduran hakim sınıf parti- 


leri ise iç savaşa karşi- 


20. yüzyılda ortaçağın kahpe karanlığı 


DENİZLİ 


venliğim var. 


dırlar. 

Görüldüğü gibi, Türkiye'de iç savaşa yol açan siyaset Rusya'nın Türkiye'yi. sosyal-emperyalist boyunduruk altına alma siyaseti ve MHP'nin Türkiye'yi Tayvan yapma siyasetinden haskə bir şey değildir. Bunlar, bu amaçla Türkiye'deki 
45 milyon halkı mezhep 
ve «milliyet çatışmaları içine çekmek istiyorlar, bu nedenle iç savaş kışkırtıyorlar. 

Ülkemizde sürmekte olan yoğun sınıf mücadelesinde çeşitli güçlerin durumu işte budur. 
Saflar her geçen gün daha çok aydınlanmaktadır. Bir tarafta Sovyet sosyal-emperyalizmi ve MHP'nin iç savaş siyaseti. Öte tarafta 45 milyon halkın iki süper devlete, özellikle sosyal-emperyalizme karşı birliği siyaseti. Kendine “ister "devrimci" desin, İster “sosyal-emperyalizme karşı olduğunu" öne sürsün, İ.Bilen'in komutasın- da "iç savaş marşı" söyleyenler devrime değil, karşı-devrime hizmet ediyorlar. Bugünün devrimci şiarı başkadır: Rusya' nın ve MHP'nin kışkırttığı iç savaşa karşı çıkalm. İki süper devlete, özellikle sosyal-emper yalizme karşı mücadelede 
45 milyon halkın birliği 
için savaşalım. 

BİTTİ 


Gece bekçisi miyim, 


temizlikçi mi? 


Ben Tekel Başmüdürlüğünde iki buçuk aydır çalışmaktayım. Odacı bekçi olarak 10 Ocak 1979 da tayinim geldi. İki aydır odacı olarak çalışmaktaydım. Şimdi gece bekçisi olarak geceleri nöbet tutturuyorlar, bir de nöbette Tekelin temizliğini yaptırıyorlar. Bunun yanında ne silahım ne de can gü- 


Bekçinin vazifesi bekçilik mi, temizlik yapmak mı? 

Memur statüsündeki kişinin gece bekçiliği yapması kanun da var mıdır? 

Kanunda çalışma saati sekiz saat olduğu halde dokuz saat çalıştırılır mı? 

Daha önce işçi arkadaşlar nöbet tutuyorlardı ve ayda doksan saat fazla mesai ücreti alıyorlardı. 


Şimdi bize yirmidört saat fazla mesai ücreti veriyorlar. Biz geceleri beklemek istemiyoruz letmek isterlerse bize de ayda doksan saat mesai ücreti vermelerini istiyoruz. 


Bek- 


Yaşar Kaya 


——— Me 


SİLİFKE MERSİN 


Patron bize iki-üç ayda bir para veriyor 


Bizler Taşucu liman inşaatında çalışan işçileriz. Bu işyerinde üç yıldır çalışmaktayız. Bizim sorunumuz i'da şu. 
Üç yıl içerisinde normal olarak maaşımızı alamıyoruz. Patronumuz bize iki üç ayda bir para veriyor. Maaşı aldığımızda bakkal borcu, ev kirası derken bize hiç bir şey kalmamaktadır. Bu du- 


rumda evden dışarı çıkamıyoruz. Tek isteğimiz maaşımızın normal olarak verilmesidir. Patro- nun bir an evvel sorunlarımıza eğilmesini istiyoruz. 

Bizlerden tüm işçi arkadaşlarımıza selam. 


Taşucu Liman 
İnşaatı İşçileri 


SI 


T EJİ 


ve TAKTIK 


20 LİRA 


Lenin Stalin,Dimitrov 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öldürülmemeli... 


Suçluydu diyelim ki? 

Diyelim ki değil, Pakistan Yüksek Mahkemesine göre sw götürmez şekilde suçluydu. 

Öyle olsa bile ille de idam edilmesi mi gerekirdi? 

Mahkemenin kararına bir göz atmakta yarar var: 
"OLAY: Pakistan Millet Meclisi Üyesi Ahmet Rıza Kasuri'yi öldürmeye teşebbüs kastıyla 
1974 yılı 10—11 Kasım gecesi arabasına ateş açtırtmak, bunun sonucu olarak da babası Nawab Muhammed Ahmet Han'ın ölümüne sebep olmak... 

"İDDİA: Baş davalı Butto'nun olayda doğrudan ilişkisinin bulunduğu eldeki delillerden ve şahitlerin ifadelerinden anlaşılmıştır. 
Sanık kişisel kan davası uğruna ve düşmanı kabul ettiği bir kişiden öç almak için Federal Güvenlik Kuvvetleri mensuplarını kullanmıştır. 
Kendi kişisel emelleri için bu kişileri suç işlemeye ve kiralık katiller olmaya teşvik etmiştir. 

"Bu nedenle baş sanık cezalandırılmak durumundadır. 

"KARAR: Sanık Zülfikar Ali Butto, Pakistan Ceza Kanunu'nun 120—B, 302, 301 ile değişti- 


, rilen 101. ve 109. maddelerine göre idama mah- 


kum edilmiştir." 

Edildi ve idam hükmü yerine getirildi. Getirildi ama acaba Butto gitti, kavga bitti mi? 

Sanmıyoruz. 

Kaldı ki mahkemenin bağımsız hareket ettiğine de inanmıyoruz. 

Ayrıca devlet adamlarının —ne kadar suçlu olurlarsa olsunlar — ölümle cezalandırılmasına ve hele bu cezanın uygulanmasına katılmıyoruz. 

Katılmıyoruz zira bu çeşit idamların toplumlarda sürekli kanayan yaralar açtığını yakın tecrübelerimizden biliyoruz. 

Evet, tahmin ettiğiniz gibi Adnan Menderes'i kastediyoruz. 

Şimdi soruyoruz: 

Adnan Menderes idam edilmiştir de ne halledilmiştir? 

Türkiye'nin siyasal çalkantıları sona mı ermiştir? 

Hayır. Aksine topluma kin tohumları serpiştirilmiştir. 

Bu tohumlar günümüzde bile meyve vermektedir. 

Aynı şekilde Pakistan'ın gelecek günleri de, kin tohumlarının yeşerteceği acı meyvelere gebedir. 


tkk 


Af dileseydi, hayatının bağışlanmasını isteseydi ölümden dönebilirdi. 

İstemedi. Onun suçsuzluğuna olan inancını göstermektedir bu. 

Buttolar öldürülmemelidir. 

Çünkü Buttoların ölümü hiç bir sorunu çözümlemediği gibi; toplumlardaki birliği zedele mekte, kargaşalığı körüklemektedir. 

Bundan da en büyük zararı mazlum ülkeler, en büyük yararı emperyalistler görmektedir. 


SOLDAN SAĞA: 1) But- DÜNKÜ to'yu idam ettiren Pakistan BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 
askeri yönetiminin başka- 22 
nı- Bir işaret sıfatı. 2) Os- a manlılarda köylülerin ürü- a nünden alnan bir vergi - Çiç: kli bir süs ;ağacı 3) Askerin bel kemeri - Oy. 4) Tersi sual - Tersi sayı, adet-Kimyada Radyum'un simgesi. 5) Tersi bir soru eki-Nesil. 6) Ülkemizdeki faşistlerin savundukları, hayalci ve fetihçi görüş. 7) Topla oynanan sporlarda, topu arkadaşına atma - Öz saygısı, şeref. 8) Hatıra-Bir müzik aleti- Eşkiya. 

YUKARDAN AŞAĞI: 1) Rodezya'da (Zimbabve) ırkçı yönetime karşı silahlı mücadele veren Yurtsever Cephe'ye bağlı bir örgüt- Kimyada Baryum'un simgesi 
2) İz,. imge. 3) Tersi hadise- Uluslararası Basın Enstitüsü'nün simgesi. 4) Aradabir, seyrek. 5) Bir büro eşyası. 6) Kir izi. 7) Tersi çarşı malları için resmi makamlarca koyulan fiyat- Lastik sopa. 8) Kimyada Gümüş'ün simgesi- Hücum, saldırı. 9) Kurtulmuş olma durumu, selamet. 10) Bir bağlaç- Üzüm suyu, 11) Göndere çekilen, 12) Öğütülmüş tahıl- Beyaz- Boru sesi. 


8 Nisan 1979 


NUAKŞOT 
Moritanya Milli Kalkınma Komitesi lideri 


Uld Salih, bu komiteyi feshederek, Nuakşot'taki iktidarını güçlendirdi. 
Yapılan hükümet değişikliğinden sonra Başbakanhğa Albay Uld Bussef! 


getirildi. 
Yeni kurulan 17 kişilik hükümet, bundan 


böyle Askeri Milli Selamet Komitesinin önderliğinde çalışmalarını sürdürecek, Askeri Milli Selamet Komitesi, ülke içinde barışı ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştire- ne kadar işbaşında kalacak. 

Moritanya'nın yeni 


yöneticileri, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için "denetim altında liberal'' bir yol izleyeceklerini belirttiler. 


Başkent Nuakşot'ta durumun sakin olduğu, ancak dün geceden beri sokağa çıkma yasağının ilan edildiği öğrenildi. 
Fransa Radyosu konu ile ilgili olarak yaptığı yorumda, son hükümet degişikliği ile Polisario yanlısı unsurların yönetimden uzaklaştırıldığını 


söyledi. 
Zengin bakır ve fosfat yataklarına sahip olan 


Moritanya, uzun zamandır, Batı Sahra Kurtuluş Cephesinin (Polisario' 
nun) saldırılarına uğruyor. Moritanya yönetimi, Fas, Cezayir ve Batı Sahra'nın taraf olduğu bu meselede, şimdiye kadar barışçı görüşmeler yoluyla sorunu çözmeye çalışıvordu. 


Uluslararası 
Olimpiyat 
Komitesi Çin'i yeniden örgüte kabul etti 


MONTEVİDO (AA) 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Çin Halk Cumhuriyeti'ni yeniden örgüte kabul etti. 

Örgütün Montevido'da yapılan toplantısında, Çin'in iki olimpiyat komitesi tarafından temsil edilmesini kabul etti. 
Uluslararası Olimpiyat komitesi şimdiye kadar, Çin'in örgüttü tek bir komite tarafından temsil edilmesinde ısrar ediyor ve Çin Halk Cumhuriyeti yerine Tayvan'ı tanıyordu. 


ÇİN—VİETNAM 
GÖRÜŞMESİ 

Çin ile Vietnam arasındaki barış görüşmelerinin 14 Nisanda Hanoi' 
de başlayacağı Çin'den sonra Vietnam hükümetince de açıklandı. Vietnam dışişleri bakanlığı- nın açıklamasında, Çin' 
in önceki gün yaptığı açıklamanın olumlu karşılandığı bildirildi. 

Çin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Nian long başkanlığında bir heyetin 14 Nisanda Hanoi'ye gideceğini önceki gün açıklamıştı. 


DIŞ HABERLER 


SER VİSİ 
Yugoslavya Dışişleri 
Bakanı Josef Robek, 


Belgrad'da yaptığı açıklamada, Bloksuz ülkelere çağrıda bulunarak Bloksuzluk Hareketinden sapma göstermemelerini istedi. 

Yugoslavya ( Dışişleri Bakanı, bu konuşmasında Bloksuz ülkelere, ülke adı belirtmeksizin, Sovyetler Birliği'nin etkisi altına girmemeleri için çağrıda bulundu. 

Bilindiği gibi Küba, Bloksuzlara dahil olmasına rağmen, Sovyetler Birliği'nin yönlendirmesiyle bir çok Afrika ülke sine çok sayıda asker gönmektedir. 


KANSIZ SARAY DARBESİ: Moritanya'da 
Uld Salih iktidarını çlendirdi 


Moritanya lideri Albay Muhammed Uld Salih... 


Sanayileşmiş ülkeler zirve toplantısı Temmuzda Tokyo'da yapılacak 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Sanayileşmiş yedi ülkenin zirve toplantısının, 28-29 Temmuz tarihlerinde Tokyo'da yapılacağı açıklandı. 


Fransa Devlet Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre Birleşik Amerika, :Fransa, Federal Almanya, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya nın katılacağı toplantı geçen yıl Federal Almanya'nın başkenti Bonn'da yapılan zirvenin devamı niteliğinde olacak. 


Tokyo zirvesinde Bonn'da ele alınmakla birlikte sonuca ulaşılamayan konuların görüşülmesine devam edilecek. Ortaya çıkan son uluslararası ekonomik sorunlar tartışılacak. 


Batılı liderlerin özellikle uluslararası para politikası, enerji sorunları, enflasyon ve uluslararaai ticarete ilişkin konuları görüşecekleri bildiril- 

IN 


1931'den beri ilk defa yapılan yerel seçimlerde 


(ORT) 80 sandalye kazandı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

İspanya Devrimci Emekçiler Örgütü (ORT), 3 Nisan'da yapılan yerel seçimlerde 80 sandalye kazandı. 
Belediye ve eyalet Meclisi için yapılsın seçimlerde 

spanyol devrimcilerinin bu başarısı büyük sevinç yarattı. 

1931'den bu yana ilk kez yapılan yerel seçimlerde ORT özellikle sanayi işçilerinin bulunduğu seçim bölg' erinde yüksek oy topladı. Örneğin, başkent Madrid' in hemen güneyindeki 50 bin nüfuslu Aranjeuz kentinde ORT listesinden 5 aday seçimleri kazandı. ORT son genel seçimlerde bu kentte oyların yüzde 17'sini toplamıştı. 

Yine Madrid'in bir kenar semti olan Getafe'de ORT adayları 5 sandalye kazandı. Getafe, geleneksel olarak Carillo'nun 'Komünist" Partisinin bir kalesi olarak biliniyor. 


İran'da 6 subay idam edildi 


© Hoveyda da idam edildi © Idam edilen iki general, Eylül ayında Jale Meydanında binlerce insanın canına kıymaktun sorumlu 


TAHRAN (AJANSLAR) 

İran'da dün sabaha karşı aralarında 2 general bulunan 6 subay daha idam edildi. İslam Devrim Mahkemesinin kararına göre idam edilen 6 kişi, Paraşütçü Birliğinin Eski Komutanı General Emin 
Afşar, Tahran Eski Polis Şefi General Cevat Moldovi ilee Şah'ın Kraliyet Muhafız Alâyında görevli dört subaydır. İdam edilenler geçen yıl ülkede 
Şah aleyhtarı gösterileri kanla bastırmakla suçlanmıştır. 


HOVEYDA İDAM 
EDİLDİ 

“Iran Devriminin Sesi", dün devrik Şah zamanında 1I3yıl Başbakanlık yapan Amir Abbas Hoveyda dün "Devrim Mahkemesinde"' yargılandıktan, sonra idam edildi, Tahran'dan yayın yapan radyo, infazın ayrıntılarını vermedi. 

Hoveyda Şah rejimi döneminde yapılan işkence ve katliamlardan, yolsuzluklardan ve ülke kaynaklarınm yabancıların emrine verilmesinden haberi olmadığını, bu- 


4 AKIM YÖNETİM İÇİN ÇEKİŞİYOR 


Fransız Sosyalist Partisinin Kongresi başladı 


© Seçimıeri kazanan 1981 'de Cumhurbaşkanlığının en kuvvetli adayı olacak 


Mitterand'ın 1978 Mart seçimlerinde 

zayıflamasına. ;; 
rağmen, yeniden seçileceği tahmin ediliyor 


PARİS 
Fransa'nın en büyük partisi olan Sosyalist Parti Metz kentinde büyük kongresini topladı. François Mitterand'ın başkanlığındaki parti, ülkedeki son siyasal ve ekonomik durumu değerlendirecek ve Partinin yeni yöneticilerini seçecek. Kongrenin Pazar gecesine kadar sürmesi bekleniyor. , 
Kongano aralarında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün de bulunduğu bir çok yabancı delegasyon katılıyor. 


lirtiyor. 


Kongrede en çok tartışılması bek- ANo 


lenen konulardan biri de Partinin yeni yönetimi. Çünkü, Sosyalist Parti içinde halen 4 değişik akım bulunyor. Birinci Sekreter Mitterand 12-19 art 1978 seçim yenilgisinden sonra büyük ölçüde itibarını kaybetti. Ancak gözlemciler, Mitterand'ın yine de aklaşık yüzde 50 oranında çoğunlu-Šu kazanacağını tahmin ediyorlar. 
Parti içinde "Genç Kurtlar” adıyla tanınan ikinci akımın liderliğini Michel Rocard yapiyor. Rocard, Sosyalist Partinin Genel Sekreteri. Bu 


gisini yorlar. 


Lille kenti Belediye Başkanı Pierre Moroy da yönetim içindeki üçüncü akımın temsilcisi. Moroy, daha çok, Mitterand / Rocard çelişmesinden TARTIŞMA KONULARI ya anarak taraftar toplamaya ça- 

i 


Sosyalist Parti içinde uzun zamandır bağımsız bir şekilde oluşmuş olan bir dördüncü grup var: CERES (Sosyalist Araştırma ve İnceleme Merkezi). J.P.Chevenement'ın yaptığı bu hareket, Marchais'nin revizyonist partisine en yakın akımı oluşturuyor. 


Parti içindeki bu dört akım, Mart 
78 seçim yenilgisinden sonra ortaya 
çıktı. Her dört akım da seçim yenildeğişik gerekçelerle açıklı- 


METZ Pa 


akım, Mitterand'ın "hantal ve geç- F mişe dönük bir siyaset belirterek, Birinci Sekretere muhale- 


izlediğini" 


ye kazanmanın gerekli olduğunu be- 


nun Şah dönemindeki hükümet sisteminden olduğunu ısrarla iddia edi-. 
vordu. 


Ayrıca son iki gün içinde eski- rejim artığı 
35 kişi daha tutuklandı 
Tutuklananlar! arasında eski bakanlar, yüksek rütbeli subaylar, avukatlar ve milletvekillerinin bulunduğu bildirildi. Bu arada devrik Şahı" kızkardeşi Fatima da Tahran'daki Kasr hapisanesinde tutukludur. 

KURUCU MECLİS 

SEÇİMLERİ 
HAZİRANDA 
YAPILIYOR 

İran İçişleri bakanı 
Dr. Seyyid Cevadi, Kurucu Meclis seçimlerinin 1 
Haziranda yapılacağını bildirdi. Seyyid Cevadi, seçimlerin (o düzenlenişi, adaylıkların konusu, milletvekillerinin sayısı, partilerin seçim kampdnyasına katılmaları konularında Danıştayca hazırlanan yeni düzenlemenin yakında Devrim Konseyi- nin onayına sunulacağını açıkladı. İçişleri Bakanı, Kürtlerin, Belucilerin, Azerilerin. o Türkmenle” 


Fransız Sosyalist Partisi'nin amblemi: Gül ve Yumruk. Ve 4 lider: François: 


isabet edecek? 


liderliğini 


uğrayan Mitterand, de iddialı görünüyor. 


yararlanacak 


KEMAL KOÇ 
KOPENHAG'dan bildiriyor 


Ülkenin içine düştüğü enerji bunalımı konusunda bir açıklama yapan Da nimarka Ticaret Bakanı 
Arne Christinsen, "'Grönland adasındaki uranyum yatakları ülkemizin enerji sorununu çözecek niteliktedir" dedi. Adadaki zengin uranyum yatakları nın, nükleer enerji santral leri kurulmasını hizmet 


PARTİ KONGRESİ Mİ, CUMHURBAŞKANLIĞI 
SEÇİMİ İLK ELEMESİ Mİ? 


Sosyalist Partinin bu kongresinin en ilginç yanı da 1981 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir adayın bu kongrede ortaya çıkması olacak. Şimdiye kadar üç kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan ancak her üçünde de yenilgiye 
62 yaşında olmasına rağmen 1981 seçimleri için 


Michel Rocard da, bu seçimler için şimdiden propaganda kampanya- 


Danimarka, Grönland'daki uranyum yataklarından 


yor. 


mentosu 


destekliyor. 


Uzmanlar, Danimarka karasuları içinde, Kuzey denizinde bulunan doğal gazın çıkarılmasının da son derece pahalı olduğu- 


Cumhurbaşkanlığı yanısıra, Metz kongresinde ele alınacak konulardan biri de Avrupa Parla- genel seçimleri. Her dört akım Avrupa'nın birliğini savunmasına rağmen, aralarında "Avrupa'nın birliği" anlayışı konusunda farklılıklar var. CERES, "İşçilerin Avrupası" tezini savunurken, özellikle Moroy, “Birleşik ve güçlü bir Avrupa" tezini 


Romanya Komünist Partisi bütün üyelerinin lr AA 


Mitterand, Pierre Moroy ve Michel Rocard. Fotoğrafın içinde CERES lideri» J.P.Chevenement. Metz Kongresinin sonunda yumruklar kime ve gül-kime 


sına başladı. Rocard «sürekli olarak, “Genç ve dinamik kadroların önderliğindeki bir yönetimden" söz edi- 


seçimlerinin 


nu belirtmesınden sonra Kopenhag hükümeti enerji sorununu nükleer santraller sayesinde çözmeye çalışıyor. 


YILDIRIM DAĞYELİ 


FRANKFURT'TAN BİLDİRİYOR 


Romanya Komünist Partisi Merkez Komitesi geçen hafta yaptığı genişletilmiş toplantısında arti örgütü sorunlarını 


örüştü. Parti içine si- 


İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Şubat ayında çıktığı Orta Doğu gezisinde, Kuveyt Başbakanı Şeyh Hamid'le görülüyor... Temmuz ayında Afrika gezisine hazırlanan Kraliçe için 1979 yılı "ziyaret yılı"' oldu. 


Kraliçe Elizabeth 
Afrika gezisine çıkacak 


TALAT YAZICI 
LONDRA 'DAN BİLDİRİYOR 


ya giderek başlayacak olan Kraliçe, daha sonra Malawi ve Botswana'yı ziyaret edecek. 

Kralice bu gezilerden sonra, Zambi- ya'nın başkenti Lusaka'da yapılacak olan ''Commenwelth"' (İngiliz Milletler Topluluğu) toplantısını açacak. 


İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve eşi Prens Philip, üç Afrika ülkesini ziyaret edecekler. 

Gezisine 19 Haziran'da Tanzanya" 


edeceğini belirten Christinsen, böylece elektriğin kilovat-saatini 0,2 kuruşa mal edebileceklerini bildirdi. 


Christinsen, Darimar- ka hükümetinin nükleer santralleri silah yapımı alanında kullanmayacağı nı bir kez daha hatırlattı, 


PETROL KRIZİNE 
KARŞI NÜKLEER 
ENERJİ 

Özellikle son zamlardan sonra büyük güçlükler içine giren Danimarka OPEC'in yüzde 9'luk fiyat artışını karşılayabilmek için yılda 1 milyar kron fazla dış ödeme yapacak. 


gınmış bürokrat, mevki düşkünü unsurlara kârşı 
tedbirler kararlaştırdı. Bu tedbirlerin ilki, 1980 
yılına kadar bütün partililerin, parti kimlikleri- nin yenilenmesi, bu yenileme sırasında partililerinher biriningeçmişleri ve çalışmaları hakkında bildirim vermesidir. Bu bildirim, partilinin bağlı olduğu organ ve partinin kontrol komisyonu tarafından onaylanırsa partili, Partide kalabilecek. 
Romanya Komünist Partisi kimlik değişimi- nin 1980'e kadar uzatıldığını açıklarken, bu siirenin, partililere ideolojik ve siyasi seviyelerini yükseltmelerine, sorumluluk duygularını artırmalarına ve disiplin eksikliklerini düzeltmelerine olanak tanımak için olduğunu belirtti. Bilindiği gibi son kongresinde Romanya Komünist Partisi, Parti içinde Marksizm-Leninizm eğitiminin 
hızlandırılmasını kararlaştırmıştı. Nüfusu 21 
milyon olan Romanya'da üye sayısı kimlik değişimiyle ilgili açıklamaya göre 2,8 milyondur. 
Bu sayı Romanya'daki tüm emekçi sayısının dörtte birini oluşturmaktadır. Parti üyeleri için- 
© 1,5 milyonunu sanayi işçileri oluşturmaktaır. 


yanı sira Asurı-Kaldeenler, Ermeniler, Zerdüştçüler ve Yahudilerin de Kurucu Mecliste temsil edileceklerini kaydetti. 

Cevadi ayrıca ülkedeki bütün siyasal grup ve partilerin seçime katılabileceğini bildirdi. 

Cevadi yeni yönetim sisteminin ABD'deki gibi bir başkanlık sistemine dayanacağını, başbakanlığın kaldırılacağını söz - lerine ekledi. 


_ Birleşik Amerika'nın 
İran Büyükelçisi William Sullivan, hafta sonunda görüşme yapmak üzere shington'a dönüyor. 

Büyükelçi Sullivan'ın 
İran'a yeniden ne zaman döneceği, hatta dönüp dönmeyeceği belli değil, 

Öte yandan Geçici 
Hükümetin Washington" 
daki sözcüsü Oo Şeyrar Ruhani, Carter o hükümeriniın İran'a "Amerikan siyaseti için yüzkarası olmayan birini" atamasını istediği ileri sürüldü. 


BAHA TARGUN 
FRANKFURT'TAN 
BİLDİRİYOR 
Bir süre önce başladığı Güney Amerika gezisine Brezilya'nın endüstri şehri Sao Paulo'da devam eden Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt Alman firmalarını gezdi ve sendikacılarla görüştü. 
Brezilya'nın yakın zamanda, Üçüncü Dünya ül- 


peleriicinge, yönlendirici, is 


ir pozisyon alabileceğini 

ümduğunü belirten Federal Alman Başbakanı, Brezilya ile eşit şartlar temelinde işbirliği istediklerini söyledi. Sözü edilen işbirliğinin temel direklerinden birini oluşturacağı bilinen nükleer santraller konusunda Schmidth'in eşit temelde ticaret yapılmasını istediği, Almanların Brezilya'da kuracakları nükleer santrallere karşılık Brezilya'dan uranyum alacağı bildiriliyor. 


PERU'DA AÇLIK 
GREVİ 


10 Bağımsız günlük 
gazetenin yasaklanmasını protesto etmek için üç gün önce açlık grevine başlayan 19 gazeteci ile dayanışmaya gireceği bildirilen 15 parlamenterin Federal Alman Başbakanı Schmidt'in Mecliste yapacağı konuşma sırasında açlık grevini ilan edecekleri bildiriliyor. 


SCHMİDT BU YAZ 
ABD'YE GİDİYOR 


Bu yaz Tokyo'da yapılacak olan sanayileşmiş batılı ülkeler zirvesinden üç hafta önce ABD'ye gideceği bildirilen Schmidt Başkan Carter ile de görüşecek. 

Cuma günü Bonn'da ve Washington'da yapılan açıklamalara göre Schmidt'in gezisi 5 Haziran' dan 8 Hazirana kadar sürecek. 

Bilindiği gibi Schmidt ile Carter: son olarak Ocak ayında Guadeloupe' 
da biraraya gelmişlerdi. 


UTTO'NUN 
LDÜRÜLMESİNE 
TEPKİLER 


İSVİÇRE BASINI 


"Pakistan'ın ülkedeki kutuplaşmayı sürdüren bu hükümetin yerine, halkı birleştiren hükümete ihtiyacı var” 


İsviçre Muhabirlerimiz Günseli ve Mustafa Gencer bil- 


diriyor 
Tages Anzeiger 


.. . Yaşayan Butto'nun Ziya Ül Hak için tehlikeli olacağı açıktır. Şimdi ise "kahraman" Butto tehlikeli olabilir. Böylece Ziya Ül Hak daha az tehlikeli gördüğü e seçti, Generalin Butto'yu ne kadar tehlikeli gördüğü, bütün dünyada yalnızlığa düşmeyi göze almasından, bütün dünyadan gelen af isteklerini hatta Suudi Arabistan'dan gelenini bile reddetmesinden belli oluyor. 

.. .Mahkemedeki duruma gelince: Bu dava- nın hukuki açıdan doğru yürütülüp yürütülmediği büyük bir açıklıkla söylenemez... Fakat bir şey açıktır ki: Pakistan'ın varlığını tehdit eden bir sorun Butto'nun idamıyla çözülmeyecektir. Ülke kargaşalığa düştüğünde, ki ei doğru yeni bir adım atılmış olacaktır. Politik, ekonomik ve sosyal alandaki tezatların ülkeyi birbirine düşürmesini getirev *ktir. 

Bugün Pakistan'ın her zamandan daha çok ülkedeki kutuplaşmayı devam ettiren bu hükümetin yerine, halkı birleştirecek bir hükümete ihtiyacı vardır. 

Neue Zürcher Zeitung 

Pakistan ın son 20 yıllık politikasında önemli yeri olan kabiliyetli politikacı Butto'nun hayatı Ravalpindi darağacında sona erdi. Eyüp Han'ın askeri yönetimi sırasında en yüksek hükümet organlarında çalışan, dışişleri bakanlığı yapan Butto, zayıf bir anda ihtarlayan mareşali devirdi. 
Yıllar süren askeri diktatörlükten sonra tekrar demokrasinin ülkede gerçekleştirilmesinde ve Doğu Pakistan ıtı-Şimdi bağımsız olan Bangladeş-, ayrılmasının ardından milli birliğin ülkede kurulmasında rolü büyük oldu. Şimdi değiştirilmiş olarak yürürlükte olan Anayasa da onun eseridir. Butto, ilk defa ülkenin çeşitli bölgeleri- nin menfaatlerini, federe bir devlet kurarak korumaya çalışmıştır. 

Butto yaptığı işler yanında birçok düşman da kazandı. Devletten ilk kez sosyal haklar isteyen Butto, taraftarlarının yaşama şartlarını, toprak ağalarına ve endüstrideki işverene karşı çıkarak önemli ölçüde düzeltti. 


Tribune 


İsviçre'nin Fransız kesimi gazeteleri Ali Butto'nun idamına geniş yer verdiler. Lozan'da yayan "Tribune" gazetesi Butto'nun idamını 

irinci sayfasında büyük puntolarla "Ali Butto katledildi”, "Bütün dünyada büyük bir şok" başlıklarıyla verdi. Gazetede yayınlanan yorum- da ise Butto'nun idamının Pakistan askeri rejiminin gözden düşmesine sebep olduğu belirtiliyor ve "General Ziya'nın birgün halkına hesap vermek Zorunda kalmıyacağını umut edelim" deniliyor. 

Öte yandan aynı gazete İsviçre hükümetini Butto'nun affedilmesi için bir girişimde bulunmamakla eleştiriyor. İsviçre bı işleri Bakanı hükümetten Butto'nun affı için Pa istan hükümetine başvurulmasının görüşülmesini istemişti, fakat bu istek bir sonuca ulaşmamıştı. 


Tribune de Geneve 
Joumal de Geneve 


Cenevre'de yayınlanan "Tribune de Geneve" gazetesi haberi "'Dünyanın dört bir yanından gelen af istekleri Butto'yu idamdan kurtaramadı” başlığıyla verdi. 'Journal de Geneve" Butto'yu "Üçüncü Dünyanın en göze çarpan liderlerinden biri" olarak nitelendiriyor. Gazete yorumunda Butto'nun affedilmesini isteyen Batılıların Butto'nun suçluluğuna değinmeyen bağışlama arzularının bir sonuç vermediği belirtiliyor ve "eğer Ziya Ül Hak isteseydi otoritesini bu idamdan başka yollarla da sağlıyabilirdi" deniliyor 


İSTANBUL EMNİYETSANDIĞINDAN İstanbul Emniyet Sandığı Bakırköy Şubemize Borçlu Hasan Demirsoy'a 


(Bilal evladı) İlan yolu ile tebliğ 


Dosya No: 
978/3234 


Gösterilen adres: Murat mah. sofular cad. No:30 bayrampaşa Maliki bulunduğunuz; Bakırköy esenler fevzi Çakmak mahallesi bilâ nolu 


arsanın tamamı'nı, 


Sandığımız Bakırköy Şubesine birinci derecede ipotek gösterilerek 25.8 
1977 tarihinde ipa:17385 hesap numarası ile (25.000.-) lira istikraz etmişti- 


niz. 


Borcunuz vadesinde ödenmediğinden, hakkınızda 3202 sayılı kanun mucibince icra takibine başlanarak yukarıda yazılı adresinize ihbarname tebliği için gidildiğinde, ikâmetgahınızı terketmeniz ve halen nerede bulunduğunuzun da öğrenilememesi ihasebiyle? ihbarname tebliğ edilemediğinden kanun hükmüne tevfikan ilân yolu ile tebligat icrası icap etmiştir. 

1.4.1979 tarihinde yapılan hesaba göre borcunuzun tamamı faizi ile birlikte (33.344.76) liraya baliğ olmuştur. İşbu borcunuzu bir ay içinde Sandığımizi ödenmesi lâzımdır. Borcun ödenmemesi halinde ipotekli gayrimenkulünüz mezkur kanun hükümlerine tevfikar Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler borçlu Hasan Demirsoy tarafından bilinmek ve ihbarname tebliği makamına kâim olmak üzere ilân olunur. 


Basın (13448,351) 


Çalışma Raporu üzerine 


Türk-İş, İcra ve Yönetim Kurullarının Genel Kurula sunmak üzere hazırladıkları 400 sayfalık Çalışma Raporu, bundan birkaç gün önce elimize ulaştı. 

Önce şu noktayı belirtelim ki, işçi sınıfının sayısal gücünün ve örgütlenme düzeyinin hızla yükseldiği günümüzde, işçi kuruluşları, siyaset sahnesinde oldukça önemli bir rol oynamaktadırlar. Belli bir ağırlıkları, etkinlikleri ve elbette büyük sorumlulukları vardır. Bu açıdan, özellikle, Türkiye'nin önemli zorluklarla karşı karşıya bulunduğu, fırtınalı bir dönem yaşadığı günümüzde, gerek işçi tabanı gerek kamuoyu gerekse siyasi çevreler, büyük işçi kuruluşlarından Türkiye'nin meselelerine berrak bir bakış, somut tahliller ve tutarlı çözüm önerileri bekle-, mektedirler. 

Türk-İş Çalışma Raporunun Türkiye'nin genel meselelerine ilişkin bölümlerini incelediğimizde ise, bu ihtiyaca cevap vermekten çok uzak olduğunu görüyoruz. Rapor, Türkiye'nin çözmek zorunda olduğu temel meseleleri ya çok yüzeysel bir şekilde ele alıyor, ya sadece sonuçlar üzerinde durup sebepler üzerine eğilmiyor, ya da yanlış sebepler tespit ediyor. 80 
sayfalık "Ekonomik Durum" bölümünde, ekonomik darboğaz, döviz darboğazı, dış ticaret açığı, enerji sorunu, istihdam, enflasyon, fi yatlar ve ücretler gibi birçok mesele ele alınıyor. 
Sayfalar dolusu rakam, istatistiki bilgi, tablo, vs. 
veriliyor. Ama şu iki temel soru her seferinde cevaplanmadan kalıyor: 1) Bu sorunun kökenin- de ne yatmaktadır? 2) Nasıl çözülecektir? Bu iki soruya cevap vermedikçe de, bütün o rakam 


- ve bilgiler önerilen yüzeysel tedbirler, ne amaca 


hizmet ettiği belli olmayan bir bilgi yığını olmaktan ileri gidemiyor. 

Örnekleyecek olursak, 

Rapor, enflasyonist gelişmeyi yıllara göre, rakamlar vererek ortaya koyuyor ve yol açtığı fiyat artışlarını sergiliyor. Enflasyon, konusunda getirdiği öneriler ise, yıllardır ağızlarda sakız edilen bazı cümlelerden öteye geçmiyor: "Yeni iş sahalarının açılması", "üretim ve tüketimdeki darboğazların giderilmesi", “tekellere karşı fiyat politikasının seçilmiş bir biçimde kullanılması” V.S. 

Şimdi biraz düşünelim: Bu önlemler ne anlam ifade etmektedir? Yeni iş sahaları nasıl açılacaktır? Üretim darboğazı nasıl giderilecektir? 
Tekeliere karşı fiyat politikası seçerken nasıl bir politika izlenecektir? Bu konular açıklığa kavuşturulmadan, sıralanan önerilerin ne anlamı kalmaktadır? 

Yine aynı şekilde, rapor, Türkiye'de işsizlik gibi işçi sınıfını doğrudan ilgilendiren bir konuda şu "çözümleri" getiriyor: 

“Devamlı ve dengeli bir ekonomik kalkınma" 


* “Üretim yapısının değiştirilmesi" "Uygun tek- 


nolojinin seçilmesi!" 

Devamlı ve dengeli bir ekonomik kalkınma için nasıl bir siyaset izlemek gerekir? Üretimin yapısı hangi yönde değiştirilecektir? Milli kaynaklara mı dayandırılacaktır, yoksa sadece bağımlılığın yönü mü değiştirilecektir? Uygun teknoloji! Evet ama, Türkiye için uygun teknoloji nedir? 

Raporun 80 sayfalık Ekonomik ve Sosyal Durum bölümü bu sorulara da cevap vermeden bırakıyor. 

Anarşi ve Terör bölümünde de aynı muğlaklığı ve yanlış çözüm önerilerini görüyoruz. 

Anarşinin dünyada ve Türkiye'de kazandığı boyutları uzun boylu anlatan rapor, sonunda anarşinin kaynağı konusunda "İç ve dış düşmanlar" gibi, ne olduğu belirsiz bir tespit yapıyor. Önerdiği önlemler ise, "anarşi ile ilgili yasa hatta Anayasa değişiklikleri yapılması", "polis ve jandarmanın en modern elektronik aletlerle, silahlarla donatılması"! 

Türk-İş İcra Kurulunun, Genel Kurula sunduğu raporda görülen belirsiz, muğlak ifadelerin, yanlış tespitlerin ve önerilerin başka örneklerini debulmak mümkündür. Tek kelime ile ifade etmek gerekirse, rapor son derece "yuvarlak" bir rapordur. 

Bu yuvarlaklığın sebebi de şüphesiz, Türk-İş yönetiminin temel sorunların kaynaklandığı yapı konusunda berrak olmaması çözüm için açık, cesaretli siyasetler getirememesidir. Türkiye nasıl bir ülkedir? Nasıl bir dünyada yer almaktadır? Türkiye'de emperyalizm diye bir olay yok mudur? Sorunların kaynağında emperyalizmin baskı ve denetimi değilse ne yatmaktadır? 
Bu şartlarda izlenmesi gereken iç ve dış'politikalar nelerdir? 

Türkiye'nin meseleleri, bu sorunların cevapları açıkça verilmeden, Keynes'in ekonomik formülleriyle çözülmeye kalkışılırsa, “ortaya çıkan şey, elbette böyle bir ifade ve böyle "çözüm" önerileri olacaktır. 


LAN 
İst.11.İcra Memurluğundan ilanen tebligat 975/2491 

Sosyal Sigortalar Kurumuna 1924116,83 TL. borçlu Hikmet Yener ve Ort.Adi.Kom.Ş ti'nin, Feriköy Ergenekon Cad.No.1 06 adresine, Nişantaş Eytam Cad. 
İkizler Apt. adresine gönderilen tebligatlar bila teblig iade edildiğinden ve yapılan tahkikatta adresi meçhul kalan borçluya ÖDEME emrinin bu kerre ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince iş Bu ilanın neşir tarihinden itibaren kanunisi 7 gün süreve 20 gün ilavesiyle 27 içinde iş bu borcun tamamının ödenmesi, borcun bir kısnıma veya tamamınâ bir itirazınız varsa yazılı veya gereğince mal beyanında bulunulması, mal beyanında bulunulmadığı takdirde hapis ile tecziyeniz cihetine gidileceği, ve itirazda bulunduğunuz takdirde, itirazla birlikte tebliğ gideri olan 10.- TL'lık posta giderini de ödenmesi, ödenmediği taxdirde itiraz. edilmemiş sayılacağınız, yine bu kanuni süre içinde bütün bu vecibelerin yerine getirilmesi ÖDEME EMRİNE kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur, 13.3.1979 İst.11.İcra Memur M. 
İ. Baki Saatçı 


(Basın: 2727-348) 


Türk-iş Genel Mali Sekreteri Ömer Ergül : i na p Ju 
"Türk-İş'in 
Lİ meselelerine dış 


güçler karışmasın' 


©” Genel Kurulda Türk-iş” in bütünlüğüne gölge düşürülmesini istemem” 


©" Hükümet anarşinin kaynakları konusunda daha açık tespitler yapmalıdır” 


ANKARA (ÖZEL) 


Türk-İş Genel Mali 
Sekreteri Ömer Ergül, konfederasyonun 16 Nisan'da yapılacak 11. Genel Kurulu öncesi, Genel Kurulla ilgili görüşlerini gazetemize açıkladı. 
“Türk-İş'e dış güçlerin karışmasına karşı olduğunu" belirten Ömer Ergül, "Genel Kurulda asgari müştereklerde birleşilmesini" istedi. 


BÜTÜNLÜĞE GÖLGE 
DÜŞMESİN 


Ergül:şöyle dedi: 

“Türk-İş kongresinin yaklaştığı şu (günlerde gruplaşmaların özel faaliyetleri hakkında bir şey söylemek istemiyorum. 
Türk-İş'in bütünlüğüne gölge düşürülmesini istemem. En iyi kararı kongre verecektir. Yalnız Türk-İş'e değil Türkiye' 
nin bütün meselelerine 


dış güçlerin karışmasına karşıyım. Türk-İş bundan sonrada bu mücadelesine devam edecektir. Türk-İş kendi yönünü çizecek güçtedir. Dış güçlerin oyunu boşa çıkacaktır. 
Türkiye kritik bir dönemdedir. Kongre konusu da dahil bütün meselelerde asgari müştereklerde birleşmek gerekir. Ben şimdiye kadar Türk-İş'in bütünlüğüne gölge düşürücü bir davranışta bulunmadım. Çalışmalarımın degerlendirilmesini delegelerin takdirine bırakıyorum. 


ANARŞİNİN 
ÖNLENMESİ 


Türk-İş Genel Mali 
Sekreteri Ömer Ergül, Türkiye'deki anarşi sorunu ile ilgili olarak da şunları söyledi: 

“Anarşinin önlenmesi konusunda hükümete görev düşmektedir. Sendi- 


Yol-İş Genel Sekreteri Muzaffer Saraç: 


“Türk-İş'te sorun 


yönetim sorunudur”! 


©Muzaffer Saraç: 9 larhareketini Ee desteklediğini ve Türk-Iş içinden 


G 


cepheci zihniyetin silinmesi için mücadele edeceğini söyledi 


ANKARA (AA) 

Türk-İş Genel Kurulu öncesinde yönetime karşı muhalefet hareketi yaratan 19 sendikadan biri olan Yol-İş Federasyonu 
Genel Sekreteri Muzaffer Saraç dün/A A)muhabirine verdiği demeçte, Türk-İş'teki sorunun büyük ölçüde bir yönetim sorunu olduğunu belirterek "Bu sorun önümüzdeki Genel Kurulda çözümlenecektir. Bu Genel Kurulda (o cephecileri Türk-İş'ten uzaklaştırma ve bu zihniyeti silme mücadelesi olacaktır" dedi. 

Saraç , Türk-İş yönetiminin üç yıldan beri çogunlukla gelişmelerin gerisinde kaldığını belirterek, Türk-İş yönetimini şu şekilde eleştirdi: 

“Türk-İş Genel Kurulunun işçi sınıfı hem de ülke açısından çok önemli bir yeri vardır. Dünyada ve genellikle Orta Doğu'daki gelişmeler işçi sınıfının en üst örgütü- nün Genel Kurulunu daha ~- önemli yapmaktadır. Cumhuriyet dönemi- nin en bunalımlı günlerini geçiren - Türkiye'de tüm sorunlar işçi' sınıfı ile yakından ilgilidir. 

Son üç yıllık Türk-İş yönetimi tüm gelişmelerin gerisinde kalmıştır. 
Siyasal iktidarlar tarafından uygulanan ekonomik politika emekçileri daha da fakirleştirirken bir ekonomik örgüt olması ge- 


hf 


reken Türk-İş olumlu bir tavır koymamıştır. 


Bunun da ötesinde yö-, 


netimdeki bazı kişiler büyük bir cüretle cephecilik anlayışını Türk-İş'te sürdürmek ve bu- anlayışı Türk-İş'te hakim kılma mücadelesi vermişlerdir. 
Bu Genel Kuruldaki mücadele, cephecileri Türk-İş'ten uzaklaştırmak ve bu zihniyeti Türk-İş'ten silme mücadelesi olacakbr 


YÖNETİM SORUNU ÇÖZÜMLENECEKTİR 


Daha sonra "19'lar hareketi" olarak adlandırılan muhalefet hareketi konusunda da ER açıklayan Yol-İş Genel Sekreteri Saraç, işçilerin büyük bir çoğunluğunun Türk-İş'te' ilke ve hareket birliği istediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: 

"19'lar Türk-İş'in gerçek bir İşçi Konfederasyonu olmasını sağlama yönünde mücadele edecektir. Yapılacak mücadele Türk-İş'i zayıflatacak, parçalayacak bir mücadele olmayıp aksine onu güçlendirecek, etkinliğini artıracak bir özellik taşımaktadır." 

Saraç, bir soru üzerine Tunç'un Başkanlığı bırakacağı şeklindeki açıklamasınında kendi bireysel kararı olduğunu söyledi. 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Lenin, Stalin, Mao 
Dimitrov 


Türkiye Üzerine 
185 Sayfa 15 Lira 
BÜTÜN KİTAPÇILARDA 


Genel Dağıtım: TÜR-DA 
Cağaloğlu, Hamam Sok. No: 4 
İstanbul 


kalara görev düşmektedir. 
Hükümet anarşinin üzerine daha cesur gitmelidir. 
Anarşinin kaynakları konusunda daha açık tespitler yapmalıdır. Pakistan ta son günlerde meydana gelen olay milletçe bizi düşündürmelidir. Kongrenin Türk işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyorum." 


isçi sendika 


DISK'ten ihraç edilen 
3 sendikacının kampanyasına 
karşı... 


"DISK Yürütme Kurulu Uyarıyor” adlı bir broşür yayınlandı 


@Brosürde ihraç edilen sendikaların yöneticileri eleştiriliyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Maden-İş, Bank-Sen ve Baysen sendikalarının DİSK'ten bir yıl süreyle ihracından sonra başlattıkları protesto kampanyasına karşı DİSK Yü rütme Kurulu bir broşür yayınladı. ` 

“DİSK Yürütme Kurulu Uyarıyor" adını taşıyan broşürde işçi sınıfı açısından sendikal birlik konusu ele alınıyor ve ihraç edilen sendika yöneticilerinin anti-demokratik tutumları eleştiriliyor. 

Bu sendikaların tabanındaki işçilerin DİSK' in güvencesi altında olduğu belirtilen broşürde 
1980 Nisan ayına kadar DİSK'e bağlı sendikaların tüzüklerini Tek Tip Tüzük'e göre değiştirecekleri ve tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesinin gerçekleştirileceği söyleniyor. 

DİSK Yürütme Kurulunun yayınladığı broşürün DİSK'e bağlı işyerlerinde dağıtılmaya başlandığı öğrenildi. 


İşgüvenliği ve daha yüksek ücret için 


Çiğli Sigara Fabrikası işçileri 
3 günlük direniş yaptı 


Çiğli sigara fabrikasında üç günlük bir direniş yapan 100 kadar işçi önceki 


gün işverenle anlaşarak yeniden çalışmaya başladılar. 


İZMİR (ÖZEL) 


İşgüvenlikleri olmaması, ücretlerinin çok düşük olması ve yemeklerin kötü 


im dait söz vermesi üzerine yehilden işbaşı yaptılar. 


nsl İsgiler. talepleri gerçekleşmezse mücadeleye devam edeceklerini belirtiyorlar 


wsıçıkması nedeniyle direnişe çıkan işçiler, işverenin bu konuların düzeltileceğine I 


Teksif Eyüp Şubesi, Tekstil Genel Başkanının iddiaları üzerine basına açıklama yaptı 


“Sümerbank Defterdar işçisinin Tekstil egeçtiği iddiası yalandır” 


@ Açıklamada Tekstil yöneticilerinin yeni fabrikaları 


kavbetmekten korktukları 


için bu tür açıklamalar yaptıkları öne sürülüyor 


İSTANBUL (ÖZEL) Defterdar-Sümerbank Eyüp Şubesi Yönetim Fabrikasında o örgütlen Kurulu adına Başkan Teksif Sendikası Eyup diklerini öne sürmesine Yardımcısı Ali Bey ve 


Şubesi yöneticileri Tekstil Sendikası Genel Baş-Rıdvan 


kanı Budak'ın 


sözleşmeden 


yararlandırılmayan 
24 işçi 
Başbakana telgraf çekti 


eişçiler 9 aylık birikmiş farklarının ödenmesini istiyorlar 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Tekel Cibali Fabrikasında çalışan ve Tekgıda İş Sendikasının imzaladığı toplusözleşmeden yararlandırılmayan 52 işçiden 24'ü önceki gün Başbakan Bülent Ecevit'e birer telgraf çekerek, durumlarıyla ilgilenilmesini istediler, 

24 işçi Başbakana çektikleri telgraflarda 
şunları belirttiler: 

“Tekel Cibali Tütün Fabrikasında çalışmaktayım. Bulunmuş olduğum işyerinde Türk-İş'e bağlı Tekgıda-İş Sendikasınca işkolu seviyesin- de toplu iş sözleşmesi imzalanmış bulunmaktadır. Ancak yasada belirtilen süre içinde işkolu sözleşme yetkisini kullanmayan ilgili sendika, Tekel Genel Müdürü Orhan Özet'in yardımıyla sözleşme yetkisi süresi 5 ay geçmiş olmasına rağmen, sözleşme yapılmış bulunmaktadır. 

"Yapılan sözleşme yasal olmadığı için ve bu nedenle işverence verilen ücretler tarafımıza teşmil edilmediğinden, ben bilinçli olarak 9 aylık birikmiş farklarımdan mağdur bırakılmış bulunmaktayım.:9 aylık birikmiş ücret farklarımın ödenmesi doğrultusunda, konuya bir an önce çözüm getirmenizi diler, ilgili Genel Müdür hakkında gerekenin yapılmasını arzederim." 

24 işçinin Başbakana ayrı ayrı çektikleri 
telgraf için toplam 2048 lira ödedikleri öğrenildi. 


Tekel Cibali Fabrikasında 


karşı, basına bir açıklama Sekreter Mehmet Oruç yaparak, bunun gerçek tarafından yapılan açıkdışı olduğunu söylediler. lamada Tekstil Sendika- 


sı yöneticileri yalancılık- la suçlanarak şöyle deniyor: 


"Bu kişiler daha önce 
1600 Defterdar işçisinin 
Teksif'den ayrılarak Tekstil'e geçtiği yalanını yaymışlardı. Bu yalanlarını işçi arasında inanılır hale getirmek için de, 
1600 işçi arasındaki 50- 
60 kadar tutan çeşitli 
fraksiyonlara mensup militan ve sempatizanı gruplar halinde toplamışlar ve aynı kişileri tekrar tekrar kendi lokallerine götürerek, sanki işçinin çoğunluğu Tekstil'e geçmiş gibi psikolojik bir baskı havası yaratmak istemişlerdir." 


İBRAHİM VARDAR'IN 
TUTUKLU OLDUĞU 
GÜNLERDE 


Açıklamada daha sonra Teksif üyelerinin Tekstil'e geçmesi için hiç bir neden olmadığı belirtile- 


'rek Tekstil Sendikasının 


kendisini Teksif'in yetkili olduğu yerlerde örgütlüy- 


müş gibi o göstermesi kınanıyor. 
Basın açıklamasının 


son bölümünde Teksif Eyüp Şube Başkanı İbrahim Vardar'ın Defterdar Sümerbank işçisinin hakları için girişilen sendikal mücadeleden dolayı tutuklu olduğu şu günlerde işçinin hiç bir zaman sendikasını terketmeyeceği belirtilerek, Tekstil Sendikasının gerçekte bir çok fabrikayı kaybetmekten korktuğu için bu tür iddiaları ortaya attığı söyleniyor. 


Marmara Bölgesi Valiler Toplantısı Bursa” da başladı 


BURSA(ÖZEL) 
Marmara Bölgesi Valiler Toplantısı dün Bursa’ 
da İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş Başkanlığında toplandı. Toplantıya 12 ilin Vali, Emniyet Müdür ve İl Jandarma Komutanları ile Emniyet Genel Müdürü, Jandarma 
Genel Komutanı, Özlük 
İşleri Genel Müdürü, Devlet Planlama Teşkilatından dört uzman ve Ticaret Bakanlığından bir uzman katıldı. İki gün sürecek olan Valiler Toplantısında ilk gün asayiş konuları üzerinde duruldu. İkinci gün ise ekonomik sorunlar ele alınacak. 


Toplantıya Başkanlık eden İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, toplan- 
$ıyı açarken yaptığı konuşmada, "Günümüzde sorun haline gelmeye yönelmiş bulunan olaylar, suç örgütlerinin planlayıp acımasız uyguladıkları şiddet eylemleridir. Oysa ki bizim polisimiz örgütlü suç kavramına göre eğitilmemiş, donatılmamış, organize edilmemiştir." 
dedi. Güneş devamla 
“Bugünkü polis örgütümüz, sayısıyla, silahıyla, eğitimi, donatımı ve sağlanan sosyal olanakları ile uzun yıllar öncesinin koşullarına göre kurulmuştur. O günden bu yana toplumumuzun koşulları, değişmiş, suçlar ve suç türleri değişmiştir. 
Fakat polis yeni koşullara göre geliştirilmemiştir" dedi. 


~ Alınan önlemler konusunda ise, "Polisimizi hızla “eğiterek, çoğaltarak, günün koşullarına göre örgütleyip donatarak, sosyal nitelikli sorunları çözerek istenen düzeye çıkarmalıyız. Fertlerimizin iş güvenliğini polis sağlamalıdır. Suç örgütlerinin eylemleri devlete yöneliktir. Sizler devletten yana olmak zorundasınız. Atatürk Cumhuriyeti'nin ve demokrasimizin ilkelerine, Anayasa" mıza ve yasalarımıza rağmen, bir kentimizin sokaklarında bâşkı rejimi- nin özentileri serğileni» yotsa, Türk dilinden başka diller, Türk Alfabesinden başka yazı ile suç niteliğindeki yazı ve sloganlar sergileniyorsa ve sorumlular önlem almıyorlarsa, devletin o kentteki temsilcileri devletten yana tavır almıyorlar demektir. Demokrasinin amacına uygun kamu görevi, çağdaş özgürlük, adil ve mutlaka koşullanmamış tavırla gerçekleşebilir. Koşullanmış kafalar özgür ve adil olamazlar. 
Belki bağnaz uygulamaların tutsak militanları olabilirler. Kamu görevini militanlardan arındırmak ve koşullanmamış tavrı kesinlikle egemen kılmalıyız. Yüksek yöneticilerden koşullanmamış, politize olmamış, devletten 


Bankaların şube sayıları sınırlandırılıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Banka kredilerinin belli grup ve kişilerce kullanımı ve şube sayısını sınırlayan kanun hükmündeki kararname taslağı Bakanlar Kuruluna sunuldu. 


Kararname taslağı hisse senetlerinin tümü- nün isme yazılı ve.1000 liradan az.değerde olmamasını öngörüyor. Yeni getirilecek yasa ile özel bankaların bünyesindeki vakıf ve sandık gibi kuruluşların hisseleri de yüzde 40'la, kişilerin hisseleri ise yüzde 30'la sınırlandırılacak. 


Kanun hükmündeki kararname taslağı bankaların sermaye ve ihtiyat akçelerinin toplamına göre kabul edecekleri 


mevduat oranlarının yüz- 


de 50 karşılığını Merkez Bankasına yatırmalarını öngörüyor. 


AP GENÇLIK TEŞKİLATLARI 
IL KONGRELERİ BAŞLIYOR 


ANKARA(THA) 

Adalet Partisi Gençlik Teşkilatları İl Kongrelerinin pazar günü başlayacağı, ilk olarak İzmir İl Gençlik Teşkilatı. Kongre sinin yapılacağı bildirildi. 


AP basın bürosundan yapılan açıklamada; il kongrelerinin Nisan ve 
Mayıs ayları içinde tamamlanacağı ve Haziran ayında büyük kongreye gidileçeği belirtildi. 


ve halktan yana bir görev tavrı bekliyoruz. İç güverilik sorununa polis değerlendirmesi ile bakmamız yetersiz olabilir. Halkın mutluluğunu engelleyen tüm koşullar, klasik toplumun kırılması, sanayi toplumuna geçiş zorunluğu, hızlı nüfus artışı, iç güç, sabırsız kentleşmeşadaletsiz gelir dağımı, işsizlik, kuşaklar 


arasında anlayış farkı gibi ekonomik ve toplumsal 


sorunları şiddet eylemlerinin asıl kaynakları arasında değerlendirmeliyiz. 
Karakolların, hapishanelerin kapılarını kapatmak istiyorsak, tüm polis önlemlerinden önce yeni iş yerleri, yeni gelir kaynakları açmalıyız" diyerek konuşmasını bağladı. 
Toplantı daha sonra basına kapalı olarak sürdürüldü. Bugün ise ekonomik konuların tartışılacağı belirtildi. 


di í pe 


Her görüşten memurun katıldığı Memurlar Gecesinde 
Z500 davetli vardı 


Memurlar kavgasız 


gürültüsüz bir gece yaşadı 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Memurlar Derneğinin (MEM—DER)': gecesi önceki gece Istanbul Tepebaşı Gazinosu'nda yapıldı. 

Geceye 2500 kişi katıldı. Memurlar için düzenlenen geceye Bank-İş, MSP İşçi Komiteleri Başkanı Recep Umut, Gümrük ve Muhafaza Memurları Derneği, TİKP İstanbul İl örgütü temsilcileri, MEM—DER Ankara ve İzmir Şubeleri, Devrimci Bank-Sen, Aydınlık gazetesi çalışanları, Sakatlar Derneği, Tumad-Der, May ve Anadolu Yayınları ve Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan temsilciler katıldı. 

Çeşitli iş kazaları sonucu hayatlarını yitiren ve 15 milyonluk Cerrahpaşa soygununda öldürülen mutemet Nuray Şıkyıldız için yapılan saygı duruşuyla başlayan gecenin açış konuşmasını MEM—DER İstanbul Şubesi Başkanı Feyzullah Öztürk yaptı. a 

Öztürk, hayat pahalılığının bugün, 20 yıldır görülmemiş boyutlara ulaştığını ve bunun karşısında memurların yaşam koşullarının daha da zorlaştığını belirterek konuşmasına şöyle devam etti: 

“Hayat pahalılığının yüksek boyutlara ulaştığı bu ortamda, biz, memurların asgari ücretlerinin bir işçi ailesi dikkate alınarak hesaplanmasını ve asgari ücretin 14.500 lira olmasını öneriyoruz. Bu gerçekleşinceye kadar da bütün memurlara 200 lira geçim yardımı, 500 lira ulaşım yardımı ve kiracı olan memurlara da 1000 lira kira yardımı verilmesini istiyoruz. 

"Ancak bunlar da çözüm değildir. Çünkü fiyatların hızla arttığı dikkate alınırsa tespit edilen ücretin bir ay sonra yetmeyeceği açıktır. 
Bunun için “Eşel Mobil" (Oynak Merdiven sistemi) uygulanmalı, fiyat artışları anında memur maaşlarına yansıtılarak düzenlemeye gidilmelidir." 

Öztürk, memur sorunlarının kaynağının dışa bağımlı ekonomik sistem olduğunu ve bu ekonomik krize bağımlı olarak da Türkiye'nin dış güçler tarafından yürütülen hegemonya 'mücadelesine sahne olduğunu belirtti. Memurların, süper devletlerin kışkırttığı bölücülerin arkasından gitmemesi gerektiğini belirten Öztürk, memurların toplu sözleşmeli sendikal haklarını alabilmek için bir önderlik etrafında, görüş ayrılığı söz konusu olmaksızın birleşmelerinin şart olduğu görüşünü savundu. 

Geceye sanatçı olarak, Edip Akbayram, Turan Engin, Mükerrem Kemertaş, Ali Ekber Çiçek, Zinnur Yerdelen, Halk Oyunları Ekibi katıldılar. 

Ayrıca MEM—DER'li memurlar, bir memurun yaşamından bir kesiti oyun haline getirerek oynadılar. 


fi bizden” kampanyası sona erdi 


ANKARA (ÖZEL) 

Ankara Belediyesince 30 Marta başlatılan ve çocuklara 1 milyon kitap bastırmak amacını güden "Kağıtlar Sizden Kitaplar Bizden"' kampanyasının, gazete toplama süresinin dün sona erdiği açıklandı, 

Yetkililer, toplanan kağıtların alındığı yerden doğruca SEKA Kağıt Fabrikasına götürületeğini açıklayarak, “Dünya Çocuk Yılında giriştiğimiz bu eylemin halkımızdan böylesine büyük bir destek görmesi bizi mutlu kılmıştır" dediler. i 


8 Nisan 1979) 


Sakıp Sabancı, önlemler paketi ile ortaya konan önlemler konusunda ciddi kaygıları olduğunu söyledi... 


Sanayi Odaları Birliği Başkanı . 


Sakıp Sabancı: 


“GERÇEKÇİ ÖNLEMLER BEKLENİRKEN ZAMLAR GELDİ” 


O Sabancı, Başbakanla yapılan toplantılarda siyasi yönden hükümete destek olunduğu ve zamların işverence onaylandığı izleniminin yaratılmak istendiğini söyledi 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Sanayi Odaları Birliği'nin önceki gün yapılan olağan aylık toplantısı hakkında bir basın toplantısı yapan Sakıp Sabancı, önlemler paketi ile ilgili. uygulamaları eleştirerek, "kısa vadede gerçekçi önlemler beklenirken aksine sadece zamların getirildiğini" söyledi. 


Sabancı, Başbakan ve hükümet yetkilileri ile yaptıkları toplantıda, ülkenin temel sorununun üretim darboğazı olduğu, şimdiye kadar yapılan hataların temelinde yanlış tutum, davranış 

ve zihniyetin yattığını o belirttiklerini, buna rağmen henüz tutarlı, uyumlu ve yeterli bir önlemler demetinin ortaya konmadığını ifade etti. 


Sabancı, basın toplantısında, hükümetle yapılan toplantılar so- 


nunda yapılan zamların işverenler tarafından onaylandığı (o izleniminin yaratıldığına da değinerek şunları söyledi: 


"Bizler temsil ettiğimiz kuruluşların özelliği itibariyle siyasal yaklaşımlara girmemeye özen göstererek sadece ekonomik konuları ilgililere duyurabilmek açıklığı içinde iken Sayın Başbakarla, yapılan toplantılarda, siyasi yönden hükümete destek olunduğu ve zamların işverenlerce onaylandığı izlenimi yaratılmak istenmiştir. Hemen belirtelim ki, biz sanayiciler yıllardır savunduğumuz ilkelere bağlıyız. Ekonomik tercihlerin siyasi tercihlerin önünde olması gerektiğine inanırız. Bizlerin hiç bir siyasi yaklaşım ve destek içinde olması düşünülemez. 


"Bu toplantılarda zamlarla ilgili herhangi bir husus konuşulmamıştır. Esasen ekonomik önlemler bir bütün içinde değerlendirilmelidr."' 


Yabancı sermaye 


Sakıp Sabancı, konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu bunalımdan bol ve sağlıklı üretime kavuşarak çıkılacağını ifade ederken, üretimin arttırılması için ulusal kaynakların en verimli biçimde kullanılmasının yanısıra dış kaynakların da değerlendirilmesi gerektiğini savundu. ”Batıdan bize hayır yok" anlayışıyla bizim kendi kendimize kalkınmamız gerekir düşüncesinin yanlış olduğunu söyleyen Sabancı getirdiği ile götürdüğü iyi ayarlanmış, ülkenin lehine olabilecek yabancı sermayenin çağırılması gerektiğini öne sürdü. 


Bugünkü siyasi tansiyon, zihniyet ve tutumun 


değişmemesi halinde azalmış olan üretimin daha da düşeceğini belirten Sabancı, pahalılığın daha da artacağını, yokların daha da çoğalacağını, işsizlik sorununun daha da büyüyeceğini söyledi. 


Sanayi Odaları Divan üyeleri Toplantısı 


Öte yandan, Sanayi O 


daları Meclis Üyeleri Toplantısının gününü ve gündemini belirlemek üzere 8 sanayi odası, 3 ticaret ve sanayi odası yöneticileri dün İstanbul” 
da çalışmalarına başladı. 


Toplantının açılıs konuşmasını yapan İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Bodur, sanayinin sorunlarının her geçen gün daha arttığına değinerek, sanayinin yasal örgütü olan Odaların en üst kuruluşunu oluşturan meclis üyeleri düzeyinde, bu durumun değerlendirileceğini ifade etti. 


Işıklar:”Bu yıl da 1 Mayıs mutlaka Taksim Alanında kutlanacaktır” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK Genel Sekreteri ve 1 Mayıs Komitesi Başkanı Fehmi Işıklar, 
DİSK'in 1 Mayıs'ta Taksim Alanında yapmak istediği mitingle ilgili olarak İstanbul Valiliği- nin 29 Mart tarihinde verdiği cevaba karşılık olarak, "Bu yılda 1 Mayıs mutlaka Taksim Alanında kutlanacaktır"! dedi. 
Bu yıl da 1 Mayıs'ı 


Ankara Kapalı 
Cezaevinde gardiyanlar 
7 mahkumu 

dövdü 


ANKARA(ÖZEL) 
Ankara Kapalı Cezaevinden 27 Mart Salı günü gardiyanların haksız yere bir tutukluyu dövmeleri- ne karşı çıkan mahkumlar; hastanelik edilinceye kadar dövüldüler. Mahkumlar daha sonra başka cezaevlerine gönderildiler. 

Siyasi koğuşta kalmakta olan Cuma Sedef, 
Aydın Çelik, Hamdullah 
Taş, Nezih Çınar, Hüseyin Şahin, Cumhur Bayrak, İhsan Derinöz adlı mahkumlar cezaevi Savcısı Emrullah Akman'ın önünde gardiyanlar tarafından dövüldüler, Dayak sırasında jandarma komutanının tepki göstererek dayağı önlemeye çalıştığı ve sonunda durumu protesto ederek jan- 


darmalarını geri çektiği öğrenildi. 
Gardiyanların daya- 


ğından Hüseyin Şahin'in bacağı kırıldı, bir başka mahkumun ise hayaları patladı. Başından, gözünden ve diğer yerlerinden yaralanan mahkumlar ilkin Numune Hastanesine kaldırıldılar, fakat bir kaç gün sonra başka cezaevlerine gönderildiler. 

Çoğunun durumlarinin ağır olduğu öğrenilen mahkumlardan Hüseyin Şahin'in Adıyaman Cezaevine o “gönderildiği belirtildi. Diğer mahkumların ise hangi cezaevlerine gönderildikleri bilinmiyor. 


DİSK” in düzenlediği 
1 Mayıs afiş yarışması sonuçlandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK'in düzenlediği 
2.1 Mayıs Afiş yarışması sonuçlandı. DİSK tarafından yapılan açıklamaya göre yarışmayı C 
4628 M kodlu eser kazandı. 
Balkan Naci İslimyeli, Şükran Kurdakul, Murat Belge, Gürel Yontan, Şe- 


kip Davaz, Mukbil Zırtıloğlu, Yücel Yamandan oluşan jüri ayrica yarışmaya katılan 10 eserin DİSK'e sağlı sendikalara önerilmesine karar verdi. 
Afiş yarışmasına katılan 
172 eser İstanbul, Ankara ve İzmirde açılacak olan sergide halka gösterilecek. 


Taksim Alanında kutlamak isteyen DİSK, bir süre önce İstanbul Valiliğine başvurarak izin istemişti, Valilik ise DİSK'e a ert rarihinde, pan 

erdiği bir Yazıyla, tstänbul ig fe pl lantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak alanların yeniden düzenlendiğini ve 
Taksim Alanında 1 Mayıs mitingi yapmalarının mümkün olmadığını bildirdi, 

Valiliğin bu bildirimi üzerine dün bir açıklama yapan DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar, "Valiliğin kararının kendilerine usulüne uygun bildirilmediğini" öne sürerek, "DİSK, 1 Mayıs'ı Taksim Alanında kutlamaya kararlıdır" 
dedi. "Tüm emekçilere demokratik hak ve özgürlükleri genişletme vaadi ile iktidara gelen bir hükümet, emekçilerin en doğal hakkı haline gelen 
1 Mayıs kutlamasını engelleyemez" diyen Fehmi Işıklar, 3 yıldır Taksim Alanında kutlanan 
1 Mayıs'ın bu yılda mut- 


laka Taksim Alanında 

kutlanacağını söyledi. 
AKBULUT'UN 
AÇIKLAMASI 
İçlerinde Maden - İş 


ve İĞD'nin de bulunduğu bazı TKP yanlısı kuruluşların 1 Mayıs'ı İzmir'de kutlama hazırlıklarına ilişkin bir basın toplantısı yapan DİSK 3. Bölge Temsilcisi Saim Akbulut, 
1 Mayıs'ın İzmir'de kutlanmayacağını açıkladı. 
Saim Akbulut açıklamasında şu görüşlere yer verdi: 

"Bu yıl yine 1 Mayıs 
DİSK'in önderliğinde 1 
Mayıs alanında kutlanacaktır. DİSK Merkez Yürütme Kurulumuz, 1 Mayıs kutlama komitesini kurmuş olup, bölgemizde de DİSK 3. Bölge Temsilciliğinin Başkanlığında bir hazırlık komitesi oluşturulması için gerekli buyruğu vermiştir. 
Temsilcimiz konuya ilişkin çalışmalarını tamamlayarak bölgemizde de 1 
Mayıs kutlama komitesini kurmuş ve gerekli hazırlıklara başlamıştır. Ancak bugünlerde bazi yayın organlannda yer alan , gerekse bir siyasal 
grup adına yollanan“ 1 
Mayıs 1979 İzmir'de kutlanacaktır" şeklinde yazılarla kutlamanın İzmir'de yapılacağı imajının yaratılıp, yayılmasına çalışılmaktadır. Saim Akbulut açıklamasında 
DİSK Merkez Yürütme Kurulunun saptadığı yerin dışında yapılacak kutlama törenleri DİSK'e karşı yapılmaktadır. Bu nedenle bu kutlamalar 
DİSK'in güvencesi altında değildir görüşlerine yer verdi. 


Türk ve Yunan gazetecilerinin ortak bildirisi 


Taraflar karşılıklı anlayış 


ortamının yaratılmasına yardımcı olacaklardır 


HABER MERKEZİ 

Türk ve Yunan gazetecilerinin, 11—12 Kasım 
1978 tarihlerinde Londra'da yaptıkları toplan- 


tıda hazırlanan anlaşma taslağı bugün Türk ve 
Yunan gazetelerinde yayınlanıyor. Londra'daki toplantıda, anlaşma tas- 


lağının kesin umay ve uygulama için iki ülkenin azete sahipleri ve Yazı şleri Müdürlerine sunulması kararlaştırılmıştı. 


Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Abdi İpekçi Türkiye'deki gazete sahiplerine 14 Aralık 1978 


Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonunun 24. dönem toplantısı yarın 


Ankara'da başlıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye — AET Karma Parlamento Komisyonunun 24. dönem toplantısı yarın Saat 10.00'da TBMM Tören Salonunda başlıyor. Avrupa Toplulukları o Komisyonunun dış ilişkilerle görevli Başkan Yardımcısı Wilhelm Haferkampf'da Komisyon Toplantısına katılmak üzere dün Ankara'ya geldi. 

AET Karma Parlemento Komisyonu 24. 
dönem toplantısına Lüksemburg üyesi Fran- 


Çine Bölge Köylülerini Kalkındırına Kooperatifinin ortaklarından 


bir kısmı toplantı esnasında 


Gayrettepe Telefon 
Çalışan yüzlerce 


gelmesini protesto İçin yemek 


yaptılar... (Yandaboş yemekhane...) 


Memurların 


yemek boykotu 


sürüyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul'da Telefon Başmüdürlüğü ve çeşitli 
PTT şubelerinde çalşan binlerce memur ve işçi, yemeklerin- kalitesiz çıkması ve son olarak da yemek ücretlerine yüzde yüzden fazla bir zammın yapılmasını 


protesto etmek için başlattıkları yemek boykotunu sürdürüyorlar. 


Gayrettepe'deki Telefon Başmüudürlüğünde çalışan binlerce kadınlı, erkekli işçi ve memur, yemekhanenin önünde toplanarak 


Başmüdürlüğünde işçi ve memur yemeklerin kalitesiz çıkması ve yemek zammı 


kie Hansen, Başkanlık edecek. Çalışmalarda Türk Heyetinin (o Başkanlığını ise CHP Ankara Senatörü Orhan Vural yapıyor. 


AKT Heyetinde baş- 
«an yardımcılıklarını Avam Kamarası üyesi James Spicer ile Federal Meclis üyesi Hans Edgar 
Jahn yapacak. Toplantıya, dört Fransız, üc Alman, üç Hollandalı, iki İ- 


boykotu 


yemeklerin kalitesiz çıkmasını protesto ettiler. 

Olay yerine gidip resim çekmek isteyen muhabirimizin çalışması 
Teknik Başmüdür Muavini Özkan Erer tarafından engellendi. Erer, boykotun haksız olduğunu ileri sürerek, gazetecileri ulay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. 

Öte yandan, yemek boykotunu sürdüren memur ve işçiler. yemeklerin son derece kalitesiz çıktığını, bu durumu düzelteceğine, üstelik yemek ücretlerine yüzde yüzün üzerinde zam ya- 


talyan, bir İngiliz, bir Belçikalı üye katılacak, 
Üç yılda bir yapılan karma parlamento toplantılarının 23.sü Londra'da yapılmıştı. Türkiye-AET 
Karma Parlamento Komisyonu toplantısı sonunda alınacak tavsiye kararları Avrupa Komisyonu (o değerlendirmeleriyle birlikte Bakanlar 


Konseyine havale edilecek, 


Türkiye Komisyon 


Çine Bölge 


Başkanı ve CHP Ankara Senatörü Orhan Vural, yarın başlayacak çalışmaların sonucunda umutlu olduğunu, Avrupa Parlamenterleri ile Türkiye Parlamenterleri arasında yakın bir işbirliği havasının: hakim olduğunu söyledi. 


Komisyon toplantısında Türkiye ile AET arasındaki ilişkilerin askıya alınmasından sonra ortaya çıkan durum ile ekonomik ve sosyal konular ele alınacak. 


ÇİNE (ÖZEL) 


Köylerini Kalkındırma 


“Kooperatifinin «2. Olağan Kongresi 31 


Mart Cumartesi 
1216 ortağı ol 


gunu Çine'de yapıldı. 
an Çağ-Koop'un Genel 


Kurulu büyük bir canlılık içinde geçti. 595 
üyenin katılmadığı oylamada başkanlığa Ekrem Erol yeniden seçildi. 

Çine'de daha önceleri de bir çok koo- 


““götlitif kurulmuştu 


u. Fakat kooperatiflerin 


kurulmasından 'memnun olmayan bir kaç” çıkarcı; ortakların bir kısmını da peşlerinden sürükleyerek. kooperatifleri çalışmaz hale getirmişlerdi. 

Çağ-Koop'u da parçalamk isteyen bazı çıkarcılar, ortakların kooperatiften ayrılıp, entegre tesislerini anonim ortaklık ha- 


line getirmelerini 


istediler. Etkileyebildik- 


leri bazı ortakların daha önce tespit ettikleri sermaye paylarını yarıya düşürmesini de sağladılar. Çağ-Koop Yönetim Kurulunda. sermaye: payını düşürenlerin oy kullanamayacağı belirtilince, bu durum sert tartışmalara yolaçtı. 

Başkan Ekrem Erol, açılış konuşmasında, "birtakım çıkarları ve kişisel amaç- 
«ları için kooperatifin menfaatlerini harcamak isteyenleri hepinizin huzurunda halk haini ilan ediyorum"' dedi. 

Daha sonra söz alan Çağ-Koop Müdürü 


Akın Öztürk ise,' 


'hiç bir siyasi ayırım gö- 


zetmeden, üyelerden alınacak güçle çıkar- 


cılara karşı sonun: 
giz" dedi. 


a kadar mücadele edece- 


Gelen mesajların okunmasından sonra 


yapılan oylamada 


, Yönetim Kuruluna şu 


ortaklar seçildi: Ekrem Erol, Kamil Ne- 


Hasan Başol. 


belirttiler. 
hirlenme tehlikesinin olduğu yerlerde çalışanlara yoğurt verilmediğini, aşçı niteliğini taşımayan odacılara yemek yaptırdıklarını açıklayan me- 


pıldığını Ze- 


murlar . kantin yetkilisi Erdoğan Eser'in görevden alınmasını, yemek kalite kontrolunun işçi ve memurlar tarafından yapılmasını ve yemeklerin ücretsiz verilmesini istediler. 

Boykottaki memurlar haklı talepleri yerine getirilinceye kadar boykotu sürdüreceklerini söylediler. 


dim Ünal, Bayram Afşin, Mehmet Topal, 


"Continental Grain” 
şirketi 
Amerika'nın 
Türkiye” ye yaptığı yardımın durdurulmasını istedi 


ANKARA (ÖZEL) 
Amerika'nın en büyük tahıl şirketlerinden biri olan "'Continertal Grain Company", Türkiye'den alacağı olan 80 milyon doların tahsili için kongreye başvurarak, bu sorunun çözülmesine kadar Amerika'nın Türkiye'ye yapmakta olduğu yardımın durdurulmasını istedi. 

Bilindiği gibi, "'Continental Grain Company", Türkiye'nin bundan dört yıl önce yapılan bir buğday satış anlaşmasından tek yanlı olarak caydığını öne sürerek Türkiye hakkında davacı olmuştu. 


tarihinde bir mektup göndererek, anlaşma taslağı konusundaki görüşlerini bildirmelerini istemişti. Bunun üzerine gazetemizin sahibi Ferit İlsever, Abdi İpekçi'ye 
21 Aralık 1978 tarihinde 
bir mektup göndererek, gazetemizin anlaşma taslağını (o benimsediğini ve bütün kalbiyle desteklediğini bildirmişti. 


İLİŞKİLERİN 
GEÇMİŞİ 


'Vürk ve Yunan gazetecileri ilk koz, 11—12 Aralık tarihlerinde, Uluslararası Basın Enstitüsü 
(JPI) nün öncülüğünde biraraya geldi. Toplantıda bugün yayınladığımız anlaşma taslağının kesin onay ve uygulama için, iki ülke gazete sahibi ve Yazı İşleri Müdürlerine sunulması kara.laştırıldı. 
Aynı toplantıda Milliyet Gazetesi Başyazarı merhum Abdi İpekçi ve Ta 
Nea ve To Vima gazetelerinin sahibi Christos Lambrâkis birer irtibat bürosu kurmakla görevlendirilmişti. 

Türk ve Yunan gazetecileri ikinci kez Atina'da biraraya geldi. Yunanistan'ı ziyaret eden Türk gazetecileri bu ülkede büyük ilgiyle karşılandılar. 
Yunan hükümeti de Türk gazetecilerini taşıyan uçağın geçmesi için, kapalı bulunan Ege hava sahasını bir defaya mahsus olmak üzere açtı. 

Son buluşma ise 
Christos Lambrakis (Ta 
Nea, To Vima), Maria 
Karavia (Katimerini), 
Krisos Tomides (Avghi), Bousbourilles (To Vima) 
den oluşan Yunanlı gazeteciler heyetinin ülkemizi ziyaretleriyle gerçekleşti. 
Ülkemizde basın ve hükümet çevrelerinde ilgiyle karşılanan konuk heyet 
Abdi İpekçi'nin mezatını da ziyaret etti, 

Türk ve Yunan gazeteicilerinin “yayinlanmasını kararlaştırdıkları anlaşma taslağının tam metni şöyle:" 


Türk ve Yunan gazetecilerinin, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) öncülügünde, 11-12 Kasım 
1978 tarihlerinde Londra 
'da yaptıkları toplantıdan sonra, kesin onay ve uygulama için, her iki ülkedeki gazete sahipleri ve genel yayın müdürlerine sundukları öneriler aşağıdaki konuları kapsamaktadır: 

1— Her altı ayda bir, iki yabancı muhabir tarafından, her iki ülkenin yek diğerinin basındaki görüntüsü hakkında rapor hazırlanacaktır. 

2— Altı ayda bir düzenlenecek olan söz konusu raporlar, tüm gazetelere, o yayınlanmamak kaydıyla, yalnız bilgi için sunulacaktır. Ayrıca Yunan tarafı, kendi gazeteleri için yakın bir gelecekte Türkiye'ye bir muhabir göndereceklerdir. 

3— Atina'daki Türk muhabirlerin görevlerini yapabilmelerini kolaylaştırmak için, Yunan Gazete Sahipleri Birliği ile Gazeteciler Sendikası, mümkün olan her yardımda bulunacaklardır. 

4— Türk tarafı da, Türkiye'ye gönderilecek Yunanlı muhabirlere aynı şekilde yardım edilmesi gerektiği inancındadırlar. 

5— İki ülke halkları arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek için, Türk ve Yunanlı gazetecilerin karşılıklı ziyaretlerinin zorunlu olduğu ve özendirilmesi gerektiği görüşü benimsenmiştir. 

6— Taraflar, birbirleri- nin ülkeleriyle ilgili kültürel, bilimsel ve sosyal konulardaki basın haberleri- ne gazetelerinde yer verme gereğine inanmaktadırlar. 

7— Ziyaretle o başlatılan değiş-tokuşun, siyasal konular dışında, her alanda yaygınlaştırılması ve bunda da basının aktif 


Yıllar boyu çeşitli mah- * bir rol yüklenmesi gerek- 


kemelerde sürüp giden dava, nihayet geçenlerde karara bağlanmış ve Toprak Mahsulleri Ofisi, Continental'in bir yan kuruluşu olan Finagrain'e 
80 milyon dolar (yakla- 


şık 2 milyar lira) tazminat ödemeye mahkum edilmişti. 

KAYIP—E.Ü Ziraat Fa- 


kültesinden aldı'ım 1978 
1979 dönemine ait şebekemi kaybettim. Geçersızdir. 

Fatih Mehmet SELİM 


mektedir. Ayrıca, her iki ülkedeki haber ajansları, basın-yayın ve TV kuruluşları arasında haber ve program alışverişinin de yararlı olacağına inanılmaktadır. 

8— Her iki ülke basını da, halkları arasında karşılıklı anlayış ortamının yaratılmasına yardımcı olacaklardır. Bu nedenle de, yayınlayacakları haber ve yorumların ülkelerindeki kamuoylarını kızıştırıcı nitelikte olmamasına özen göstereceklerdir. 


[Aydinlik 


Bi Li . 

ilmece gibi düşman 

, TRT - Adana'da bir basın toplantısı yapan íçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Türkiye de- 


ki terörist örgütlerin bazı ülkeler tarafından desteklendiğini ve bu örgütlerin desteklendik- 


leri ülkelere vekaleten ,anarşiy 


sürdürdüklerini 


söyledi. Güneş, birçok ülkenin doğrudan savaş 


açmayarak, karşı 


ülkenin etnik 


NE ciligmden, mezhep farklılığından ve eko- 


nomik 


unalımından yararlanarak karışıklık 


meydana getirdiklerini kaydetti. 
KARAGÖZ- Allah, Allah. Savaş açmadan savaşıyor, destekleyip karıştırıyor. Kimmiş bu 


dış düşman Hacivat? 


HACİVAT— Kim olacak. İran, Irak, Yunanistan, Terörizmin müvekkilleri bunlar. 

KARAGÖZ — Karagözün müsekkini bunlar, 

HACİVAT — Ne müsekkini Karagöz? i 

KARAGÖZ- Yani uyuşturucu. Hani belki beni uyutabilirim diyerekten. . . 

HACİVAT- Dinle Karagözüm, bak anlatayım. Terörizmin müvekkili dedim. Yani, başka ülkelere vekaleten anarşiyi sürdürüyor dedi ya. . . 

TRT- ". . Bölge ülkeleri ile ekonomik işbirliğinin artan önemi üzerinde de duran Milli Güvenlik Kurulu, dost ve komşu İran'ın birliğini ve bütünlüğünü koruyarak bir an önce istikrara kavuşması ve ülkemizle İran arasında da gerek ekonomik, gerek başka alanlarda işbirliginin gelişmesi dileğinde bulunmuştur. .* 

KARAGÖZ- Hani İran'a düşman diyordun 


Hacıcavcav? 


Bak, dost 


ve komşu diyorlar. 


HACİVAT — İran demedim, Savak dedim. 

KARAGÖZ- İran'a salak mı dedin? 

HACİVAT- Hay laftan anlamaz. Gizli servisler. Karagöz. Savak, CIA. .. 

TRT— Cumhurbaşkanı ile haftalık olağan görüşmesini yapan Başbakan Ecevit, köşkten çıkarken bölgemizi karıştırmak isteyen bazı dış güçler vardır. Bunlar birbirine karşıt güç- 


lerdir dedi. 


HACİVAT — Gördün 


GIA: 


mü, Savak, Mosad, 


KARAGÖZ- Karşıt dedi Hacivat, yandaş 


demedi. 


TRT- "... Birbirlerine karşıt oldukları halde aynı şekilde bölgemizi bölmek için uğraşırlar, Önce Türk Devletini bölmek için böyle girişimler başlamıştır. Ondan sonra petrol zengini ülkeleri,bölmek veya onların güçlerini azaltmak için yine dış kökenli ama karşıt çevrelerden gelen bir takım bölme çabaları süregel- 


miştir... 


KARAGÖZ- Bilmece gibi dış düşman. Hem karşıt, hem müşterek. Bölerken müşterek, paylaşırken karşıt. Adını bir türlü söylemezler, ama yaptıklarını bol bol söylerler. Sanı var, adı yok. 


Nedir bu Hacivat? 


HACİVAT- Söyledik ya Karagöz. . . 

TRT- ". . Bölgeye dışardan karışıldığı oranda sorunlarm çözülmesi güçleşir, Türkiye'de bir Şili örneğine ya da son zamanlarda başka bazı ülkelerde meydana gelen hareketlere özenenler hayal kırıklığına uğrayacaktır." 

HACİVAT — Gördün mü Şili dedi, yani CIA, 


ITT. 


KARAGÖZ — Onu anladık Hacıcavcav, zaten 


başka laf ettiğin yok. Onu anladık da, şu başka 


bazı ülkeler hangisi? 
HACİVAT-... 
KARAGÖZ- Hadi 


onlar (o yatıştırayım, 


kızdırmayayım diye söylemiyor. Yasalar ne ol- 


du. Dilini mi yuttun? 


HACİVAT — Canım Karagözüm, dış deyince mesela IMF var. Sonra dış ülkelerde çalışan iş- 


çiler var. 


KARAGÖZ — Ne olmuş işçilere? 
HACİVAT — İşçi dövizlerini alırız, IMF'yi at- 


latırız. 


Böylece dış düşmandan kurtuluruz. 


KARAGÖZ - Yok yok Hacıcavcav. sen bu bilmece gibi dış düşmanı bilemezsin. Bilirsin de söyleyemezsin. Söylersen efendin dilini koparır diye ürkersin. İyisi mi sen yine koş, Şu bilmece gibi efendine haber ver heman 


CHP Kartal Gençlik Kolları kongresini TKP yanlılarının desteklediği liste kazandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
CHP Kartal İlçe Gençlik Kolları Kongresi dün yapıldı. CHP gençlik kolları Başkanı Süha Akıncı ve CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Gönül Köstem'in katıldığı kongrede seçimi TKP yanlılarının desteklediği Ahmet Dikenlitarla'nın listesi 95 oyla kazandı. 
Küçükyalı sinema 73' 
te yapılan kongreye Kar tal İlçesi dışından gelenlerin alınmaması üzerine salonda yer yer kavga çıktı, CHP Gençlik Kolları Başkanı Süha Akıncı" nın salona dışarıdan katılmak istiyenlerin kong- 


Sıkıyönetim yazısının yanlışlıkla başka bir adrese gittiği haberi doğruluk kazanmadı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'nın Haydarpaşa Lisesi'ndeki 


olaylarla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği yazının, başka bir okula gittiği yolundaki haberin doğru olmadığı bildirildi. 


reye alınmalarının tüzüğe aykırı olduğunu bildirmesi üzerine Divan Başkanı Ahmet bikenlitarla ile tartıştığı -görüldü bu arada Süha Akıncı kongrede bir grup tarafından tartaklandı. 

“Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarının atıldığı salonda Ahmet Dikenlitarla ABD emperyalirminin gerilediğini Sosyalist ülkelerin ilerlediğini belirten bir konuş- 


ma yaptı. 
Kongrenin bitmesinden sonra muhabirimiz 


Süha Akıncı ile görüştü 
Süha Akıncı kongrenin usulsüz olduğunu basın saWcılığına başvurarak kongrenin iptalini isteyeceklerini bildirdi. 


Tuzla” da 
1500 ciltlik 
bir kitaplıkaçıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Tuzla'da , Tuzla İlkokulu Müdürü ` Ferudun Aksoy'un çabalarıyla bir halk kütüphanesi açıldı. 

Kütüphane okul döneminde çevre okulların öğrencilerine, tatil döneminde de halka açık tutulacak. 1500 ciltlik kapasiteye sahip olan kütüphane için Müdür Ferudun Aksoy şunları söyledi: 

"Kütüphanemiz bizim ön ayak olmamızla ve bir iş adamının maddi yardımlarıyla oluşturuldu" 


8 Nisan 1979 


Haftanın sanat olayları 


PLASTİK SANATLAR 


"ILLA TOS Çocuk Yılı nedeniyle 

, Levent Nur Sanat Galerisinde konusunu çocuklardan seçtiği bir resim sergisi açtı. Sergi 18 
Nisan gününe dek sürüyor, 

© KADRİ BEY'in (Ayıoluu) Göztepe C- 
ya Sanat Galerisinde açtığı resim sergisi, 20 
Nisan gününe dek gezilebilir. 

* NURİ İYEM, ORHAN PEKER, İBRAHİM BALABANNEDİM GÜNSUR, NEŞET GÜNAL' ın Kurtuuş Galen Baraz'da 31 Mart günü açtıkları karma sergi 31 Nisan gününe dek sürüyor 

© NESİBE TÜRKÖMER'in Osmanbey Akbank Sanat Galerisinde açtığı emaye ve resim sergisi 14 Nisana dek sürüyor, 

© REZZAN ŞENOCAK'ın tablolarından oluşan resim sergisi 2 Nisan gününden bu yana Bebek Akbank Sanat Galerisinde sürüyor. Sergi 
15 Nisan günü kapanıyor. 

© ZEKİ KRAL VE NİHAT DARCAN'ın Taksim Şanat Galerisinde açtıkları resim sergisi 
16 Nisan Pazartesi günü sona eriyor, 


© BİRİM BOZOK'un Şaşkınbakkal Tavan- | 


“arası | Sanat Galerisinde açtığı resim sergisini 19 
Nisan gününe dek izleme olanağı var. 

© MEHMET PESEN'in Moda Aydın Cumalı Sanat Galerisinde açtığı resim sergisi 12 Nisan gününe dek sürüyor. 

© MÜBİN ORHON'un yağlıboya ve guaş çalışmaları Maçka Sanat Galerisinde 14 Nisan Cumartesi gününe dek izlenebilir. 


© MUZAFFER AKYOL Galata Kulubü Sanat 


Galerisinde 54 tablodan oluşan bir : esim sergisi açtı, Sergi 15 Nisanda kapanıyor. 

© NÜZHET KUTLUG, KASIM KOÇAK, RAFET EKİZ, BASRİ ERDEM, ASIM İŞLER, AVNİ MEHEDOĞLU, AYDEMİR ÖKMEN, BAHİTTİN BOZDOĞAN, BİLES ÖCAL, HA-SAN FUAT SARI, HÜSNÜ KOLDAŞ, NED-RET SEKBAN, SEYYİT BOZDOĞAN, ŞA-BAN ACAR, RESUL AYTEMİR, İSMAİL HAKKI DEMİRTAŞ ve RAMİS AYDIN'IN birlikte açtıkları karma resim sergisi 14 Nisan gününe dek Eskişehir Güzel Sanatlar Galerisinde 
izlenebilir. 3 

© HÜSEYİN BİLGİN Ankara Yaprak Sanat 
Galerisinde bir resim sergisi açtı. Sergi 28 
Nisana kadar sürüyor. 

© BİLAL ERDOĞAN, CAVİT ATMACA, CENGİZ KABAKLI, İLHAMİ ERCİVAN, YURDAKUL SEZEN ve YUSUF TOPRAK İzmir Anatolia Sanat Galerisinde bir karma resim Sergisi açtılar. Sergi 15 Nisana dek sürecek. 

*SALİH ACAR'ın tablolarından oluşan resim sergisi İzmir İş Bankası Sanat Galerisinde 
20 Nisana dek açık kalacak. 


OTOĞRA 


© İSA ÇELİK, Atatürk Kütüphanesinde açılan "Çocuk Kitapları Fuarı" çerçevesinde bir fotoğraf sergisi açtı, Sergi 26 Nisan günü kapanıyor. 

© İFSAK üyeleriyle YUGOSLAVYA KLÜP NATRON MAGLAJ'ın dört üyesinin fotoğraflarından oluşan sergi, Beyoğlu İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 17 Nisana dek sürüyor. 


(TIYATRO | 


İSTANBUL ArA1URK KÜLTÜR MERKE-ZİNDE : 

© İstanbul Devlet Tiyatroları, çocuk oyunu "Kurnaz Avukat'ı Oda Tiyatrosunda ı bugün 11.00'de sahneleyecek. 

© İstanbul Devlet Tiyatroları Büyük Salonda "PAF'la POF" adlı çocukoyununu'ugün saat 15.00'de ve İlNisan Çarşamba günü saat 15.00'de yine çocuklar için sahneleyecek 

(© Dostlar Tiyatrosu, Genco Erkal-Zeliha Berksov ikilisi konser salonunda bugün saat 18.30'da "Brecht-Kabare"'yi sahneliyor. 

© NEDRET GÜVENÇ'in tek kişilik oyunu "Gökyüzünde Bir Kıyı" Oda Tiyatrosunda bugün saat 18.30'da izlenebilir. 

© İstanbul Akademik Sanat Topluluğu, Oben Güney'in yazdığıYüksel Özkök'ün yönettiği ve Dilara Özkök'ün dekorlatını yaptığı "Suç" adlı oyunu Üsküdar Sunar Tiyatrosunda, Salı Perşembe 20.30, Cumartesi 17.00, Pazar 15.00'de sahneliyor. 
FATİH ŞEHİR TİYATROSU 


© Bertolt Brecht'in "Hitler Faşizminden Hayat- Hakikiye Sahneleri" adli oyunu Cumartesi 15.30 ve 21.00, Pazar 15.30, 18.30, Pazartesi 


21.00 

© Cengiz Aytmatov'un Fuji-Yama Perşembe Cuma 21.00 de sahneleniyor. 
HARBİYE ŞEHİR TİYATROSU 

© Sermet Çağan'ın "Ayak Bacak Fabrikası"" oyunu çarşamba 21.00, pazar 15.30 ve 18.30.da 

© Çetin Altan'ın 
Cumartesi 21.00'de. 

© Pol OuentinGeorges Bellak'ın "Amerikan 


"Dilek" oyunu Cuma 


Futbolu" adlı oyunu perşembe 21.00'de oynanıyor. 

ÜSKÜDAR ŞEHİR TİYATROSU 

© Lorca'nın "Don Cristobita ile Don- 


na Rosita'nın acıklı Güldürüsü" (çocuk oyunu) pazar 11.00'de 
© Ülker Köksal'ın "Besleme" adlı oyunu pazar 15.30-21.00 ve pazartesi 21.00'de © Victorien Sardou'nun "Patavatsız Hanımefendi" oyunu 
Salı, Cuma 21.00, Cumartesi 15,30 ve "21.00'de sahneleniyor. 
KADIKÖY ŞEHİR TİYATROSUNDA 
© Jose Triana'nın "Salon Mutfaktır Oh" Çarşamba 15.30 - 19.00 ve Perşembe 19.00'da © Haldun Taner'in "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı Cuma, 19.00,Cumartesi 15.30 - 19.00'da © "Yarın Bütün Dünya" ise Pazar 15.30'da sahneleniyor. b 
TEPEBAŞI DENEME SAHNESİ 
@ Peter Weissin ''Marat-Sade" adlı oyunu Cuma, Cumartesi, Pazar saat 15,30' da oynani-Or, y © Anton Çehov'un "Bir Evlenme Teklifi", Pazartesi, Salı' saat 15.30'da ve çocuk oyunu Hosu'nun “Ütanç''ı cumartesi, pazar 11.00'de sahneleniyor. 


© İrfan Demirkol. İstanbul Sinematek Derneğinde 9 Nisan Pazartesi günü 19,00'da müziğini Turgay Erdemir'in sunacağı "Kavganın Sabahinda" adı altında bir dia-pozitif gösterisi düzenledi. Gösteri Demirkol'un son iki yıllık çalışmalarını kapsiyor. 


SİNEMA | 


© iürk Sinematek Derneği'nde Hollanda filmleri Toplu Gösterisi sürüyor. Haftanın programı şöyle: Anında Türkçeye çevrilecek filmler (AÇ) ile belirtilmiştir. 

8 Nisan Pazar: 14.00 Nikolay Van Der Hay- 
de'nin 1974 yapımı "İMDAT DOKTOR BOĞU-LUYOR"' adlı yapıtı, (İng. altyazılı) 

9 Nisan Pazartesi: 15.00 Peter Verhoeff'un 
1974 yapımı filmi "KÜÇÜK KLAUS, Bi YÜK 
KLAUS” (İng, altyazılı). 19.00: Erik Van Zuyle'nin 1975 yapımı filmi "SON TREN" (İng. 
altyazılı) 


gilenecek. 
10 Nisan Salı: 15.00, HOLLANDA KISA 
FİLMLERİ (“ÇÖPÇÜ", "GEZ “ORG- 


LAR"). 19.00: Adı'an Ditvovıst'un yönettiği 
1975 yapımı "FLANAGAN'" İng. altyazılı) 

11 Nisan Çarşamba: 15.00, KÜÇÜK KLA- 
US, BÜYÜK KLAUS, (AÇ) 19.00: SON TREN (AÇ) 

12 Nisan Perşembe, 15.00, KISA FİLMLER 
(AÇ). 19.00: KÜÇÜK KLAUS, BÜYÜK KLA-US(AÇ). 

13 Nisan Cuma: 14.00, FLANAGAN (AÇ). 
18.00: KISA FİLMLER 

14. Nisan Cumartesi: 10,80, ÇOCUK FİLM-LERİ, 14.00: SON TREN (AÇ) 

© Sinema-Televizyon Enstitüsü, İstanbul, Balmumcu'daki salonunda, 9 Nisan Pazartesi günü, 16.00'da Vittorio De Sica'nın 1952 yapımı filmi "UMBERTO D.", 19.00'da da Michelangelo Antonioni'nin 1967 yapımı filmi "CİNAYE-Tİ GÖRDÜM"ü (Blow-Up)—Türkçe altyazılı— sunacak, 

@ İstanbul Fransız Kültür Merkezi, 10 Nisan Salı 16.00 ve 12 Nisan Perşembe 21,00'de Jean Renoir'in "TONI" (1934) adlı filmini, 1İ Nisan Çarşamba 19.00'da da JeanLuc- Godard'ın "ÇİNLİ KIZ" (La Chinoise-1967) filmini gösterecek, 

© İstanbul FilmYapım ve Gösterim Merkezi, AKM Sinema Salonunda, 11l Nisan Çarşamba 18.30.da ERSİN ALOK'un "ZOMA" adlı filmini sunacak. 


hez 
SUNA KAN eme 


Benjamin Britten'in çocuk operası "BİR OPERA YAPALIM" AKM'de ser- 


OPERA BALE 


© B.BRİTLEN'in çocuk operası "Bir Opera Yapalım" AKM Büyük Salonda 11 Nisan Çarşamba saat 15.00'de sergileniyor, 

© İstanbul Devlet Balesi sanatçıları Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonda 9 Nisan Pazartesi günü, N.Kodallı'nın “Hürrem Sultan" adli balesini 20.30'da sahneleyecek, 

© Amatör Bale Topluluğu olarak çalışan Çağdaş Bale Topluluğu, Stravinsky'nin bestelediği "İlkbahar Ayini" adlı baleyi Harbiye Şehir Tiyatrosunda sergilemeyi sürdürüyor. 


[TOPLANTI | 


© Atatürk Kültür Merkezi Plastik Sanatlar Bölümü tarafından "Günümüz Türk Sanatını Oluşturan Etkenler" adı altında bir dizi açık oturum düzenlendi, Programı şöyle: 


7 Nisan Cumartes* 18.UU - 20.00 arası "Sinema" açıkoturumu, Konuşmacılar, Atilla Dorsay, Mithat Öngören ve Halit Refiğ. 

© Demirtaş Ceyhun, Önay Sözer ve Can Yücel'in katıldığı Edebiyat açık oturumu 11 Nisan Çarşamba 18,00 - 20.00 arasında, Onat Kutlar yönetecek. 


© Önder Küçükerman, Maruf Onal ve Doğan Tekeli'nin katıldığı Mimari" açık oturumu 
13 Nisan Cuma 18.00 - 20,00 arasında 


g ii Nisan Cumartesi 18.00'de Filiz Ali' nin yönettiği "Müzik" adlı açıkoturuma Timur Selçuk, Ruhi Su, İlhan Usmanbaş katılıyorlar, 


g YS, Atatürk Kütüphanesinde Çocuk Kitapları Fuarı nedeniyle "Çocuk Yazını" konulu 
bir dizi konferenas düzenledi. Jale Baysal 7 
Nisan günü 15.00'de "Çocuk ve Yazın" konulu bir konuşma yapacak 


© Atatürk Kültür Merkezinde Pazartesi günü 19.00'da Arpist GİSELLA HERBERT, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde bir re sital veriyor. 


© Solist SUNA KAN İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasi eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi salonlarında 12 Nisan Perşembe günü 19.00'da bir keman resitali veriyor, 


Münip Özben'in bir tablosu 


Istanbul Ressamlar Derneği Ankara Şubesi başkanı 


MÜNİP ÖZBEN : 


H Sanatçılarımız iyiye, güzele, doğruya 


doğru bir yarış icindeler II 


##man derneğimiz 
> durabilme savaşı da verġ miştir. Fakat sanat ilkele- 


Mehmet Yeşil 


—Dernek çalışmalarınızm kapsamını ve amacını anlatır mısınız? 

Sergisini 1-15 Mart günleri arasında Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde de 15 gün süreyle izlediği- 


Ressamlar Derneği adını almıştır. Bu 47. 
idi Biz özellikle sanatçılar olarak derneğe İstanbul'a özgü bir ad verilmesine karşız. 29 yıldır derneğimiz Türkiye çapında faaliyet göstermektedir. Bu düşüncemizi önümüzdeki Genel Kurula getireceğiz. 
Derneğimizin amacı, yurt düzeyinde plastik sa- 


£ natlarla ilgili sergiler aç- 


mak, sanatçıları bir arada toparlamak ve sanatçı sorunlarına tek elde yanıtlar bulabilmektir. Zaman zaayakta 


rini savunmaktan iyiyi, güzeli, doğruyu, sanatsever halka savunmaktan geri kalmamıştır. 

Toparlarsak amacı, sanatçılar arasında yaş ve an- 


latım farkı gözetmeksizin resim sanatını geliştirip, yayılmasını sağlamak ve 
Türk sanatçılarını bir örgütte toplamaktır. Derneğimize üye sanatçılarımız, doğayı ve insanları çok sevmekte ve halka değişik sanat akımları içerisinde yöresellikten yana yapıt: ları sunmaktadırlar. İyiye, güzele, doğruya giden bir yarış içerisindedirler. Sevecen ortamlara sanat yoluyla mesajlar göndermektedirler. Dernek çalışmalarında bugüne kadar Ankara, İstanbul, Bursa, Samsun, Gaziantep, Edirne, Mersin, Eskişehir'de açılan sergilerden başka yurt dışında Viyana, Londra ve Roma'da açılan sergileri, bir de 1969-70-71 yilarında İstanbul ve Ankara" 
da açılan Altın ve Gümüş Baykuş Ödülü sergilerini konu yapmak gerekir. 
Dört yüze yakın üyesi olan derneğimizin bu 47. sergisine, başkentte aralarında Fethi Arda, Birim Bozok, Ruzin Gerçin, Lütfi Güna, Zahide Özar ve Eşref 
Üren'in de bulunduğu 44 
sanatçının 75 yapıtıyla katıldığını görüyoruz. 

—Bize sorunlarınızı ünlatır mısınız? 


—Bugün özellikle resim konusunda enflasyon vardır. Yani resim ayağa düşmüştür. Hangi sergi ya da sanatçı daha iyidir, diğeri adi, banaldır? -İşte bu sorudan hareket ederek, derneğimiz kaliteli, değerli sergiler açmak zorundadır. He.kesin resim yaptığını sandığı bir ortamdayız. Biz tüm basından güzel ve değerli sergileri halka tavsiyeden öte. ısrarla görmelerini istemelerini arzu ederiz. Buna de hakkımız var. İyi basın, dürüst basın, iyi sergiyi, iyi sanatçıyı, sanatsever halka ve sanatla ilgilenmek isteyen herkese bu görevi hatırlatmalıdır. 

Bugün ülkemizde iyi sânatçı sıkışıklıktan sergi açmak için yer bulamamaktadır. Tuvaline sürmeye boya bulamar.aktadır Boya bulsa dahi onu sürecek tuval bulamamaktadır. Ama bütün bunlara karşın bu gereksinmelerini karşılayabilmek- te, sergi bile açabilmektedir. Bu kadar zorluklar. 
karşı sanatçıyı hem dev let desteklemeli, hem de sanatçının özel kolleksiyonlarda yer alabilmesi sağlanmalıdır. 


Veli Ballı:"At birinci olarak, bitmediğimi gösterdim” 
o dien v kimse bana şans 


Atina'da yapilan Ulusla 


Maratonun kendisi için lirten Ballı, uzun süredir le daha önce katıldığı Av. 


senin kendine şans tanım: 


Beden Terbiyesi Genel gen,Ballı'nın birinciliğini olarak nitelendirdi. 


sporumuzun yüzünü ama di. 
Mazhar Vardır: Veli Bal 
Eski Atletizm Federasy 


uzun yıllar hizmet edebil: 


Türkiye 1. liginde 


Fenerbahçe 
Trabzon stadı: Saat rıkkalespor, 
İstanbul 
E hişehirspor 


spor- Diyarbakırspor 
Bursa Atatürk Stad. 
Samsunspor i Solu Stadi: 


Ordu Şehir $ guldakspor. 


Saat 


iye 1. liginde bugi 
Ma 


© Fenerbahçe, Göztepe ile, Trabzonspor Kırıkkale ile, Galatasaray Eskişehirspor ile karşı karşıya geliyor 


Karşılaşmaların programı şöyle: İzmir Atatürk stadı: Saat 15.00'de Göztepe- 


İnönü Stadı: Saat 15.00 Galatasaray 


Adana Şehir Stadı: Saat 15.00 Adana Demir- 


tadı: Saat 15.00 Orduspor- Zon- 


ina'da 


ATİNA (THA) 
rarası maraton yarışında 60 


atlet arasında büyük bir başarı göstererek birinci olan Veli Ballı "bir yerde bitmediğimi gösterdim" dedi. 


büyük önem taşıdığını besakat olduğunu bu nedenrupa şampiyonası ve Boston 


Maratonunda başarılı olamadığını söyledi. 
Ballı son dereceleri nedeniyle maratonda önce kim- 


adığını, bununda morali açı- 


sından olumsuz etki yaptığını belirtti ve "şu anda kendimi kuş gibi hissediyorum” dedi. 
BALLININ BİRİNCİ OLMASI MEMNUNLUKLA KARŞILANDI 


Müdür Vekili Ergun Aymer- 
1979'un en büyük başarısı 


Beden Terbiyesi Eski Genel Müdürü Fikret Ünlü ise 


törlerin güldürdüğünü söyle- 


lı'nın örnek bir sporcu oldu- 


ğunu belirterek, başarılarının devamını diledi. 


onu Başkanı Kurthan Fişek 


ise Veli Ballı'nın, bu derecesiyle Türk atletizmine 


eceğini gösterdiğini söyledi. 


bugün 7 karşılaşma var. 


15.00 Trabzonspor- Kı- 


1: Saat 15.00 Bursaspor- 


15.00 Boluspor- Altay 


r y 


rımızd 


mızda spor faaliyetleri 


BEŞİKTAŞ 2- Adan 
BEŞİKTAŞ: Mustafa (X) Kemal Bat-Dikmen (XX), 
(XX), Süleyman (X), Ziya 


, Kemal Kılıç(x) 
Fikret (XX), Paunoviç (XX), Şaban 


maz (XX), 
Nezihi 
(XX), Samet (XXX) 


Kemal 


(X) 


ADANASPOR: Erhan (X). Şevket Necip 
Mustafa (X) Burhan (X), Timuçin 


(X), Halis (XX), 
(X), Eyüp (X), Günay (XXX),Murat (XX), 


Beşiktaş maçın ilk yarısında geçen haftalardaki oyununa oranla daha canlı ve hareketli bir futbol ortaya koydu. Defans ve forvetlerin uyumlu 


çalışması Beşiktaş'a sık 


isyonuna girme imkanı sağladı. 


Server Şen 


aspor 1 


Adanaspor ıse ele geçirdiği gol fırsatlarını değerlendiremedi, 

Nitekim Beşiktaş'ın geliştirdiği atak faulle kesilince Paunoviçin 18. 
dakikada kullandığı frikik: atışı, golle 


sonuçlandı... Golden sonra Beşiktaş 


(XX), 


(XX), Özer derdi... 


baskısını daha da artırdı, 28. Dakikada Kornerden gelen topu Nezihi kafa vuruşuyle Adanaspor ağlarına gön- 


Adanaspor bu golden sonra topar- 


lanmaya başladı, 42. dakikada Özer 


sık gol poz 


Cüneyt Haskan 


yakaladığı fırsatı rek Adanasporun tek golünü attı, 

İkinci varıda Beşiktaş Adanaspor karşısında etkili olamadı. Adanasporun çabasıda sonuçsuz kalınca maç 2-1 Beşiktaş'ın lehine sonuçlandı. 


iyi değerlendire- 


Nazım Arpacı 


Masa Tenisi karşılaşmalarında takım yarışları sonuçlandı 


İSTANBUL (ÖZEL, 
Minikler, Yıldızlar ve Gençler İstanbul Masa Tenisi Birirceiliklerine “Bağlarbaşı Spor salonunda yapılan müsabakalarla devam edildi. 

Sona cren takım yarışmalarında şu sonuçlar elde edildi: 

Genç Erkekler, (İETT, 2-İTTÜ, 3-Fenerbahçe 

Genç Kızlar: JİETT, 
2İTÜ, S-İstanbulspor 

Yıldız Erkekler: Rakibi olmadığı için Galatasaray şampiyon oldu. 

Minikler: o1-Galatasaray, 2İETT 

Takım yarışmalarının yanısıra bazı ferdi birincilikler- de sona erdi. Ferdi birinçiliklerdeki sonuçlar ise şöyk: 

Genç Kızlar: I-Fatma 
Kayhan (İETT) Yıldız Erkekler: I-Metin o Tunca (İETT), Yıldız Kızlar: 1-Meral Atabey (GS), Minikler: 1- Ugur Talu. 


y 


Çağlayan Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Oktay Selçuk 


“Çocuklarımıza spor şevki aşılayan öğretmenlere Spor Bakanlığı 


sırt çevirdi” 


50. YIL ÇAĞLAYAN LİSESİ. -2- 


Oktay Selçuk'un açıklamaları üzerine şu soruyu sorduk: 

— Bugün yetkililer eğitümdeki eşitliğin uygulanması yönünde çaba harcadıklarını söylüyorlar. Siz bu sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

"Ben hiç adım atıldığını göremiyorum. Bu adımın atılması için her şeyden önce Spor Bakanlığının bir şeyler y; ması gerektiğini düşü 


yorum. Bence onlar Türkiye'de sporun gelişmesi için çaba harcayan insanları görevlerinden almaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bunun yanısıra çocuklarımıza ilk olarak spor sevgisini aşılayan beden eğitimi öğ- 
. retmenlerine de sırt çevirmiş durumdalar. Yüksel Çakmur verdiği bir demeçte "Spor Bakanlı- 
* ğında beden eğitimi öğ- 
` retmenlerine yer yok" 


diyordu. Eğer ülkede bu anlayışı savunan spor bakanı varsa o ülkedeki gençlerin sporda başarılı olabilmesi şüphedir. 
Bizim gençlerimiz sporu çok seviyor. Okulumuzda sporla ilgili bir masraf yapacağımız zaman parasını çocuklardan almak zorunda kalıyoruz. Çocuklar bu parayı oldukça güç koşullar- da yaşamalarına rağmen veriyorlar. Açıkçası öğrencilerimiz spor yapabilmek için birçok fedakarlıklar yapabiliyorlar. 
Bu fedakarlığı başkaları da gösterebilmelidir. 
Başka okullarda okul aile birliklerinin sportif faaliyetler için gerekli olan maddi ihtiyaçları karşıladıklarını öğrendik. 
Halbuki bu durum bizim için hemen hemen imkansız. Çünkü öğrencilerimizin ekonomik yapıları böyle bir şeyi kaldıracak seviyede değil." 


İETT, Galatasaray ve Fenerbahçe Kulübü antrenörleri karşılaşmaların oldukça kaliteli geçtiğini belirterek şu açıklamayı yaptılar: 

İETT Takımı Antrenörü ve Masa Tenisi Şube Başkanı Server Şen karşılaşmaların güzel bir dostluk havası içinde geçtiğini, zâten masa tenisinin insanlar arasında dostluğu sağladığını söyledi Antrenör Server Şen bu müsabak.va takımının iyi hazırlandığını da ekledi. 

Galatasaray Takımı Antrenörü Nazım Arpacı ise küçüklerin bu yıl gerçekten çok iyi ve kaliteli maçlar çıkarttıklarını bunun da sevindirici olduğunu söyledi. 
Arpacı konuyla ilgili görüşlerini şöyle özetledi. 

“Sporcularımız tam bir amatör ruhla çalışıyorlar. 
Bence asıl güzel olanda bu . 
Fakat şunu söylemek gerekirki bu aşamaya bugün bu sporu seven kişilerin katkı- 


sözlerine 


larıyla gelindi. Ayrıca sırası gelmişken söyleyeyim federasyonumuzun ve ajanlığı mızın bu yılki çalışmalarda diğer değerdi." 

Fenerbahçe Takımı AntreNörü Cüneyt Haskan,masa tenisinin diğeri spor dallarından çok değişik bir yapı içinde olduğunu değindi ve bu sporu yapabilmek için yeterli malzemenin Türkiye'de çok güç sağlandığını belirtti. 
Bu durumun kabiliyetli kişilerin gelişmesinin önünde engel olarak gördüğünü söyledi. Bir çok kulüle nazaran daha geniş olanaklara sahip olduklarını buna rağmen sıkıntı çektiklerini ifade eden Cüneyt Haskan Anadolu'daki amatör kulüplerin çok daha güç durum içinde olduk - larını belirtti. 

Bu nedenle her bölgeye » aynı olanakları tanımak gerrektiğini belirten Haskan, masa tenisinde bütün takımların birbirleriyle: dost olduklarını sövledi 


Hazırlayan: 


Aykut Tankuter 


boks tarımı... 


Bütün bu güçlüklere rağmen okulun öğrencileri beden eğitimi öğretmeni diğer öğretmenlerle el birliği yaparak ortaya bir şeyler koymaya çalışmışlar. 


Şu anda öğrenciler boks, futbol, hentbol ve jimnastik (o branşlarında yoğun bir faaliyet gösteriyorlar. Okul Basketbol Takımı 1975—1976 öğrenim yılında İstanbul 


Önceki yıllarda başarılı sonuçlar elde eden okulun 


Grup Şampiyonluğu, 
Boks Takımı üç İstanbul Birinciliği, Marmara Şampiyonluğu, Futbol 
Takımı İstanbul Altıncılığı elde etmiş. Jimnastik dalında ise yetenekli öğrenciler olmasına rağmen çalışma alanı olmaması nedeniyle fazla bir çaba gösterilemiyor. 


YARIN: 
ERENKÖY 
KIZ LİSESİ 


8 Nisan 1979) 


Sakıp Sabancı, önlemler paketi ile ortaya konan önlemler konusunda ciddi kaygıları olduğunu söyledi... 


Sanayi Odaları Birliği Başkanı . 


Sakıp Sabancı: 


“GERÇEKÇİ ÖNLEMLER BEKLENİRKEN ZAMLAR GELDİ” 


O Sabancı, Başbakanla yapılan toplantılarda siyasi yönden hükümete destek olunduğu ve zamların işverence onaylandığı izleniminin yaratılmak istendiğini söyledi 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Sanayi Odaları Birliği'nin önceki gün yapilan olağan aylık toplantısı hakkında bir basın toplantısı yapan Sakıp Sabancı, önlemler paketi ile ilgili. uygulamaları eleştirerek, "kısa vadede gerçekçi önlemler beklenirken aksine sadece zamların getirildiğini" söyledi. 


Sabancı, Başbakan ve hükümet yetkilileri ile yaptıkları toplantıda, ülkenin temel sorununun üretim darboğazı olduğu, şimdiye kadar yapılan hataların temelinde yanlış tutum, davranış 

ve zihniyetin yattığını o belirttiklerini, buna rağmen henüz tutarlı, uyumlu ve yeterli bir önlemler demetinin ortaya konmadığını ifade etti. 


Sabancı, basın toplantısında, hükümetle yapılan toplantılar so- 


nunda yapılan zamların işverenler tarafından onaylandığı o izleniminin yaratıldığına da değinerek şunları söyledi: 


"Bizler temsil ettiğimiz kuruluşların özelliği itibariyle siyasal yaklaşımlara girmemeye özen göstererek sadece ekonomik konuları ilgililere duyurabilmek açıklığı içinde iken Sayın Başbakarla, yapılan toplantılarda, siyasi yönden hükümete destek olunduğu ve zamların işverenlerce onaylandığı izlenimi yaratılmak istenmiştir. Hemen belirtelim ki, biz sanayiciler yıllardır savunduğumuz ilkelere bağlıyız. Ekonomik tercihlerin siyasi tercihlerin önünde olması gerektiğine inanırız. Bizlerin hiç bir siyasi yaklaşım ve destek içinde olması düşünülemez. 


"Bu toplantılarda zamlarla ilgili herhangi bir husus konuşulmamıştır, Esasen ekonomik önlemler bir bütün içinde değerlendirilmelidr." 


Yabancı sermaye 


Sakıp Sabancı, konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu (o bunalımdan bol ve sağlıklı üretime kavuşarak çıkılacağını ifade ederken, üretimin arttırılması için ulusal kaynakların en verimli biçimde kullanılmasının yanısıra dış kaynakların da değerlendirilmesi gerektiğini savundu. “'Batıdan bize hayır yok"' anlayışıyla bizim kendi kendimize kalkınmamız gerekir düşüncesinin yanlış olduğunu söyleyen Sabancı ,getirdiği ile götürdüğü iyi ayarlanmış, ül- 


kenin lehine olabilecek yabancı sermayenin çağırılması gerektiğini öne sürdü. 


Bugünkü siyasi tansiyon, zihniyet ve tutumun 


değişmemesi halinde azalmış olan üretimin daha da düşeceğini belirten Sabancı, pahalılığın daha da artacağını, yokların daha da çoğalacağını, işsizlik sorununun daha da büyüyeceğini söyledi. 


Sanayi Odaları Divan üyeleri , Toplantısı 


Öte yandan, Sanayi O- 


daları Meclis Üyeleri Toplantısının gününü ve gündemini belirlemek üzere 8 sanayi odası, 3 ticaret ve sanayi odası yöneticileri dün İstanbul” 
da çalışmalarına başladı. 


Toplantının açılıs konuşmasını yapan İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Bodur, sanayinin sorunlarının her geçen gün daha arttığına değinerek, sanayinin yasal örgütü olan Odaların en üst kuruluşunu oluşturan meclis üyeleri düzeyinde, bu durumun değerlendirileceğini ifade etti. 


Işıklar:”Bu yıl da 1 Mayıs mutlaka Taksim Alanında kutlanacaktır” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK Genel Sekreteri ve 1 Mayıs Komitesi Başkanı Fehmi Işıklar, 
DİSK'in 1 Mayıs'ta Taksim Alanında yapmak istediği mitingle ilgili olarak İstanbul Valiliği- nin 29 Mart tarihinde verdiği cevaba karşılık olarak, "Bu yılda 1 Mayıs mutlaka Taksim Alanında kutlanacaktır" dedi. 
Bu yıl da 1 Mayıs'ı 


Ankara Kapalı 
Cezaevinde gardiyanlar 
7 mahkumu 


dövdü 


ANKARA(ÖZEL) 
Ankara Kapalı Cezaevinden 27 Mart Salı günü gardiyanların haksız yere bir tutukluyu dövmeleri- ne karşı çıkan mahkumlar;hastanelik edilinceye kadar dövüldüler. Mahkumlar daha sonra başka cezaevlerine gönderildiler. 

Siyasi koğuşta kalmakta olan Cuma Sedef, 
Aydın Çelik, Hamdullah 
Taş, Nezih Çınar, Hüseyin Şahin, Cumhur Bayrak, İhsan Derinöz adlı mahkumlar cezaevi Savcısı Emrullah Akman'ın önünde gardiyanlar tarafından dövüldüler. Dayak sırasında jandarma komutanının tepki göstererek dayağı önlemeye çalıştığı ve sonunda durumu protesto ederek jan- 


darmalarını geri çektiği öğrenildi. 
Gardiyanların daya- 


ğından Hüseyin Şahin'in bacağı kırıldı, bir başka mahkumun ise hayaları patladı. Başından, gözünden ve diğer yerlerinden yaralanan mahkumlar ilkin Numune Hastanesine kaldırıldılar, fakat bir kaç gün sonra başka cezaevlerine gönderildiler. 

Çoğunun durumlarının ağır olduğu öğrenilen mahkumlardan Hüseyin Şahin'in Adıyaman Cezaevine gönderildiği belirtildi. Diğer mahkumların ise hangi cezaevlerine gönderildikleri bilinmiyor. 


DİSK” in düzenlediği 
1 Mayıs afiş yarışması sonuçlandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK'in düzenlediği 
2.1 Mayıs Afiş yarışması sonuçlandı. DİSK tarafından yapılan açıklamaya göre yarışmayı C 
4628 M kodlu eser kazandı. 
Balkan Naci İslimyeli, Şükran Kurdakul, Murat Belge, Gürel Yontan, Şe- 


kip Davaz, Mukbil Zırtıloğlu, Yücel Yamandan oluşan jüri ayrica yarışmaya katılan 10 eserin DİSK'e sağlı sendikalara önerilmesine karar verdi. 
Afiş yarışmasına katılan 
172 eser İstanbul, Ankara ve İzmirde açılacak olan sergide halka gösterilecek. 


Taksim Alanında kutlamak isteyen DİSK, bir süre önce İstanbul Valiliğine başvurarak izin istemişti. Valilik ise DİSK'e 
29 Mart tarihinde gö 
derdiği Bir Yazıyla, İri bul ili sinırları içinde t9plantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak alanların yeniden düzenlendiğini ve 
Taksim Alanında 1 Mayıs mitingi yapmalarının mümkün olmadığını bildirdi. 

Valiliğin bu bildirimi üzerine dün bir açıklama yapan DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar, "Valiliğin kararının kendilerine usulüne uygun bildirilmediğini"' öne sürerek, "DİSK, 1 Mayıs' Taksim Alanında kutlamaya kararlıdır" 
dedi. "Tüm emekçilere demokratik hak ve özgürlükleri genişletme vaadi ile iktidara gelen bir hükümet, emekçilerin en doğal hakkı haline gelen 
1 Mayıs kutlamasını engelleyemez" diyen Fehmi Işıklar, 3 yıldır Taksim Alanında kutlanan 
1 Mayıs'ın bu yılda mut- 


laka Taksim Alanında kutlanacağını söyledi. 
AKBULUT'UN 
AÇIKLAMASI 

İçlerinde Maden - İş 


ve İGD'nin de bulunduğu bazı TKP yanlısı kuruluşlarm 1 Mayıs'ı İzmir'de kutlama hazırlıklarına ilişkin bir basın toplantısı yapan DİSK 3. Bölge Temsilcisi Saim Akbulut, 
1 Mayıs'ın İzmir'de kutlanmayacağını açıkladı. 
Saim Akbulut açıklamasında şu görüşlere yer verdi: 

"Bu yıl yine 1 Mayıs 
DİSK'in önderliğinde 1 
Mayıs alanında kutlanacaktır. DİSK Merkez Yürütme Kurulumuz, 1 Mayıs kutlama komitesini kurmuş olup, bölgemizde de DİSK 3. Bölge Temsilciliğinin Başkanlığında bir hazırlık komitesi oluşturulması için gerekli buyruğu vermiştir. 
Temsilcimiz konuya ilişkin çalışmalarını tamamlayarak bölgemizde de 1 
Mayıs kutlama komitesini kurmuş ve gerekli hazırlıklara başlamıştır. Ancak bugünlerde bazi yayın organlarında yer alan , gerekse bir siyasal 
grup adına yollanan 1 
Mayıs 1979 İzmir'de kutlanacaktır" şeklinde yazılarla kutlamanın İzmir'de yapılacağı _ Jmajımın yaratılıp, yayılmasına çalışılmaktadır. Saim Akbulut açıklamasında 
DİSK Merkez Yürütme Kurulunun saptadığı yerin dışında yapılacak kutlama törenleri DİSK'e karşı yapılmaktadır. Bu nedenle bu kutlamalar 
DİSK'in güvencesi altında değildir görüşlerine yer verdi. 


Türk ve Yunan gazetecilerinin ortak bildirisi 


Taraflar karşılıklı anlayış 


ortamının yaratılmasına yardımcı olacaklardır 


HABER MERKEZİ 

Türk ve Yunan gazetecilerinin, 11—12 Kasım 
1978 tarihlerinde Londra'da yaptıkları toplan- 


tıda hazırlanan anlaşma taslağı bugün Türk ve 
Yunan gazetelerinde yayınlanıyor. Londra'daki toplantıda, anlaşma tas- 


lağının kesin unay ve uygulama için iki ülkenin azete sahipleri ve Yazı şleri Müdürlerine sunulması kararlaştırılmıştı. 


Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Abdi İpekçi Türkiye'deki gazete sahiplerine 14 Aralık 1978 


Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonunun 24. dönem toplantısı yarın Ankara'da başlıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye — AET Karma Parlamento Komisyonunun 24. dönem toplantısı yarın Saat 10.00'da TBMM Tören Salonunda başlıyor. Avrupa Toplulukları o Komisyonunun dış ilişkilerle görevli Başkan Yardımcısı Wilhelm Haferkampf'da Komisyon Toplantısına katılmak üzere dün Ankara'ya geldi. 

AET Karma Parlemento Komisyonu 24. 
dönem toplantısına Lüksemburg üyesi Fran- 


Çine Bölge Köylülerıni Kalkmdırma Kooperatifinin ortaklarmdau 


bir kısmı toplantı esnasında 


Gayrettepe Teleton 


gelmesini protesto için yemek 


yaptılar... (Yanda boş yemekhane...) 


Memurların 


yemek boykotu 


sürüyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul'da Telefon Başmüdürlüğü ve çeşitli 
PTT şubelerindė çalışan binlerce memur ve işçi, yemeklerin- kalitesiz çıkması ve son olarak da yemek ücretlerine yüzde yüzden fazla bir zammın yapılmasını 


protesto etmek için başlattıkları yemek boykotunu sürdürüyorlar. 


Gayrettepe'deki Telefon Başmüdürlüğünde çalışan binlerce kadınlı, erkekli işçi ve memur, yemekhanenin önünde toplanarak 


kie Hansen, Başkanlık edecek. Çalışmalarda Türk Heyetinin Başkanlığını ise CHP Ankara Senatörü Orhan Vural yapıyor. 


AET Heyetinde baş- 
«an yardımcılıklarını Avam Kamarası üyesi James Spicer ile Federal Meclis üyesi Hans Edgar 
Jahn yapacak. Toplantıya, dört Fransız, üç Alman, üç Hollandalı, iki İ- 


Başmüdürlüğünde çalışan yüzlerce işçi ve memur yemek- 
-~ lerin kalitesiz çıkması ve yemek zammı 


boykotu 


yemeklerin kalitesiz çıkmasını protesto ettiler. 

Olay yerine gidip resim çekmek isteyen muhabirimizin çalışması 
Teknik Başmüdür Muavini Özkan Erer tarafından engellendi. Erer, boykotun haksız olduğunu ileri sürerek, gazetecileri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. 

Öte yandan, yemek boykotunu sürdüren memur ve işçiler.yemeklerin son derece kalitesiz çıktığını, bu durumu düzelteceğine, üstelik yemek ücretlerine yüzde yüzün üzerinde zam ya- 


talyan, bir İngiliz, bir Belçikalı üye katılacak. 
üç yılda bir yapılan karma parlamento toplantılarının 23.sü Londra'da yapılmıştı. Türkiye-AET 
Karma Parlamento Komisyonu toplantısı sonunda alınacak tavsiye kararları Avrupa Komisyonu (o değerlendirmeleriyle birlikte Bakanlar 


Konseyine havale edilecek. 


Türkiye Komisyon 


Çine 


Bölge 


Köylerini 


Başkanı ve CHP Ankara Senatörü Orhan Vural, yarın başlayacak çalışmaların sonucunda umutlu olduğunu, Avrupa Parlamenterleri ile Türkiye Parlamenterleri arasında yakın bir işbirliği havasının: hakim olduğunu söyledi. 


Komisyon toplantısında Türkiye ile AET arasındaki ilişkilerin askıya alınmasından sonra ortaya çıkan durum ile ekonomik ve sosyal konular ele alınacak. 


ÇİNE (ÖZEL) 
Kalkındırma 
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Mart Cumartesi 


gunu 


Çine'de yapıldı. 


1216 ortağı olan Çağ-Koop'un Genel 
Kurulu büyük bir canlılık içinde geçti. 595 
üyenin katılmadığı oylamada başkanlığa Ekrem Erol yeniden seçildi. 

Çine'de daha önceleri de bir çok koo- 

*vbetâtif kurulmuştu. Fakat kooperatiflerin kurulmasindan memnun olmayan bir kaç: çıkarcı; ortakların bir kısmını da peşlerinden sürükleyerek. kooperatifleri çalışmaz hale getirmişlerdi. 

Çağ-Koop'u da parçalamk isteyen bazı çıkarcılar, ortakların kooperatiften ayrılip, entegre tesislerini anonim ortaklık haline getirmelerini istediler. Etkileyebildikleri bazı ortakların daha önce tespit ettikleri sermaye paylarını yarıya düşürmesini de sağladılar. Çağ-Koop Yönetim Kurulunda. sermaye: payını düşürenlerin oy 

kullanamayacağı belirtilince, bu durum sert tartışmalara yolaçtı. 

Başkan Ekrem Erol, açılış konuşmasında, "birtakım çıkarları ve kişisel amaç- 
«ları için kooperatifin menfaatlerini harcamak isteyenleri hepinizin huzurunda halk haini ilan ediyorum"' dedi. 

Daha sonra söz alan Çağ-Koop Müdürü Akın Öztürk ise, "'hiç bir siyasi ayırım gözetmeden, üyelerden alınacak güçle çıkarcılara karşı sonuna kadar mücadele edece- 


Biz" dedi. 


Gelen mesajların okunmasından sonra 


yapılan oylamada, 


Yönetim Kuruluna şu 


ortaklar seçildi: Ekrem Erol, Kamil Ne- 


Hasan Başol. 


belirttiler. 
hirlenme tehlikesinin olduğu yerlerde çalışanlara yoğurt verilmediğini, aşçı niteliğini taşımayan odacılara yemek yaptır- 


pıldığını Ze- 


dıklarını açıklayan memurlar . kantin yetkilisi Erdoğan Eser'in görevden alınmasını, yemek kalite kontrolunun işçi ve memurlar tarafından yapılmasını ve yemeklerin ücretsiz verilmesini istediler. 

Boykottaki memurlar haklı talepleri yerine getirilinceye kadar boykotu sürdüreceklerini söylediler. 


dim Ünal, Bayram Afşin, Mehmet Topal, 


"Continental Grain” 
şirketi 
Amerika'nın 
Türkiye” ye yaptığı yardımın durdurulmasını istedi 


ANKARA (ÖZEL) 
Amerika'nın en büyük 


tahıl şirketlerinden biri olan "Continertal Grain Company", Türkiye'den 


alacağı olan 80 milyon doların tahsili için kongreye başvurarak, bu sorunun çözülmesine kadar Amerika'nın Türkiye'ye yapmakta olduğu yardımın durdurulmasını istedi. 

Bilindiği gibi, "'Continental Grain Company", Türkiye'nin bundan dört yıl önce yapılan bir buğday satış anlaşmasından tek yanlı olarak caydığını öne sürerek Türkiye hakkında davacı olmuştu. 
Yıllar boyu çeşitli mahkemelerde sürüp giden dava, nihayet geçenlerde karara bağlanmış ve Toprak Mahsulleri Ofisi, Continental'in bir yan kuruluşu olan Finagrain'e 
80 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar lira) tazmi- 


nat ödemeye mahkum edilmişti. 
KAYIP—E Ü Ziraat Fa- 


kültesinden aldı'ım 1978 
1979 dönemine ait şebekemi kaybettim. Geçersızdir. 

Fatih Mehmet SELİM 


tarihinde bir mektup göndererek, anlaşma taslağı konusundaki görüşlerini bildirmelerini istemişti. Bunun üzerine gazetemizin sahibi Ferit İlsever, Abdi İpekçi'ye 
21 Aralık 1978 tarihinde 
bir mektup göndererek, gazetemizin anlaşma taslağını benimsediğini ve bütün kalbiyle desteklediğini bildirmişti. 


İLİŞKİLERİN 
GEÇMİŞİ 


'Vürk ve Yunan gazetecileri ilk kez, 11—12 Aralik tarihlerinde, Uluslararası Basın Enstitüsü 
(PI) nün öncülüğünde biraraya geldi. Toplantıda bugün yayınladığımız anlaşma taslağının kesin onay ve uygulama için, iki ülke gazete sahibi ve Yazı İşleri Müdürlerine sunulması kara.laştırıldı. 
Aynı toplantıda Milliyet Gazetesi Başyazarı merhum Abdi İpekçi ve Ta 
Nea ve To Vima gazetelerinin sahibi Christos Lambrâkis birer irtibat bürosu kurmakla görevlendirilmişti. 

Türk ve Yunan gazetecileri ikinci kez Atina'da biraraya geldi. Yunanistan'ı ziyaret eden Türk gazetecileri bu ülkede büyük ilgiyle karşılandılar. 
Yunan hükümeti de Türk gazetecilerini taşıyan uçağın geçmesi için, kapalı bulunan Ege hava sahasını bir defaya mahsus olmak üzere açtı. 


Son buluşma “ise 
Christos Lambrakis (Ta 
Nea, To Vima), Maria 
Karavia (Katimerini), 


Krisos Tomides (Avghi), Bousbourilles (To Vima) 
den oluşan Yunanlı gazeteciler heyetinin ülkemizi ziyaretleriyle gerçekleşti. 
Ülkemizde basın ve hükümet çevrelerinde ilgiyle karşılanan konuk heyet 
Abdi İpekçi'nin mezarını da ziyaret etti. 

Türk ve Yunan gazeteicilerinin “yayinlanmasını kararlaştırdıkları anlaşma taslağının tam metni şöyle:" 


Türk ve Yunan gazetecilerinin, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) öncülügünde, 11-12 Kasım 
1978 tarihlerinde Londra 
'da yaptıkları toplantıdan sonra, kesin onay ve uygulama için, her iki ülkedeki gazete sahipleri ve genel yayın müdürlerine sundukları öneriler aşağıdaki konuları kapsamaktadır: 

1— Her altı ayda bir, iki yabancı muhabir tarafından, her iki ülkenin yek diğerinin basındaki 


görüntüsü hakkında rapor hazırlanacaktır. 
2— Altı ayda bir dü- 


zenlenecek olan söz konusu raporlar, tüm gazetelere, (oyayınlanmamak kaydıyla, yalnız bilgi için sunulacaktır. Ayrıca Yunan tarafı, kendi gazeteleri için yakın bir gelecekte Türkiye'ye bir muhabir göndereceklerdir. 

3— Atina'daki Türk muhabirlerin görevlerini yapabilmelerini kolaylaştırmak için, Yunan Gazete Sahipleri Birliği ile Gazeteciler Sendikası, mümkün olan her yardımda bulunacaklardır. 

4— Türk tarafı da, Türkiye'ye gönderilecek Yunanlı muhabirlere aynı şekilde yardım edilmesi gerektiği inancındadırlar. 

5— İki ülke halkları arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek için, Türk ve Yunanlı gazetecilerin karşılıklı ziyaretlerinin zorunlu olduğu ve özendirilmesi gerektiği görüşü benimsenmiştir. 

6 — Taraflar, birbirleri- 
nin ülkeleriyle ilgili kültürel, bilimsel ve sosyal konulardaki basın haberleri- ne gazetelerinde yer verme gereğine inanmaktadırlar. 

7— Ziyaretle  başlatılan değiş-tokuşun, siyasal konular dışında, her alanda yaygınlaştırılması ve bunda da basının aktif 

* bir rol yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, her iki ülkedeki haber ajansları, basın-yayın ve TV kuruluşları arasında haher ve program alışverişinin de yararlı olacağına inanılmaktadır. 

8— Her iki ülke basını da, halkları arasında karşılıklı anlayış ortamının yaratılmasına yardımcı olacaklardır. Bu nedenle de, yayınlayacakları haber ve yorumların ülkelertindeki kamuoylarını kızıştırıcı nitelikte olmamasına özen göstereceklerdir. 


Aydinlik 


Bilmece gibi düşman 


, TRT - Adana'da bir basın toplantısı yapan içişleri: Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Türkiye'deki terörist örgütlerin bazı ülkeler tarafından desteklendiğini ve bu örgütlerin desteklendikleri ülkelere vekaleten ,anarşiyi sürdürdüklerini söyledi. Güneş, birçok ülkenin doğrudan savaş 


açmayarak, karşı 


ülkenin etnik 


ike ee mezhep farklılığından ve eko- 


nomik 


unalımından yararlanarak karışıklık 


meydana getirdiklerini kaydetti. 
KARAGÖZ- Allah, Allah. Savaş açmadan savaşıyor, destekleyip karıştırıyor. Kimmiş bu 


dış düşman Hacivat? 


HACİVAT— Kim olacak. İran, Irak, Yunanistan. Terörizmin müvekkilleri bunlar. 
KARAGÖZ — Karagözün müsekkini bunlar. 
HACİVAT — Ne müsekkini Karagöz? i KARAGÖZ- Yani uyuşturucu, Hani belki beni uyutabilirim diyerekten. . . 
HACİVAT — Dinle Karagözüm, bak anlatayım. Terörizmin müvekkili dedim. Yani, başka ülkelere vekaleten anarşiyi sürdürüyor dedi ya. . . 
TRT- ". . Bölge ülkeleri ile ekonomik işbirliğinin artan önemi üzerinde de duran Milli Güvenlik Kurulu, dost ve komşu İran'ın birliğini ve bütünlüğünü koruyarak bir an önce istikrara kavuşması ve ülkemizle İran arasında da gerek ekonomik, gerek başka alanlarda işbir- 


liğinin gelişmesi 


dileğinde 


bulunmuştur. .” 


KARAGÖZ- Hani İran'a düşman diyordun Hacıcavcav? Bak, dost ve komşu diyorlar. 
HACİVAT — İran demedim, Savak dedim. 

KARAGÖZ- İran'a salak mı dedin? 

HACİVAT- Hay laftan anlamaz. Gizli servisler. Karagöz. Savak, CIA. . . 

TRT- Cumhurbaşkanı ile haftalık olağan görüşmesini yapan Başbakan Ecevit, köşkten çıkarken bölgemizi karıştırmak isteyen bazı dış güçler vardır. Bunlar birbirine karşıt güç- 


lerdir dedi. 


HACİVAT — Gördün 


GIA: ia 


mü, Savak. Mosad. 


KARAGÖZ- Karşıt dedi Hacivat, yandaş 


demedi. 


TRT- ". . . Birbirlerine karşıt oldukları halde aynı şekilde bölgemizi bölmek için uğraşırlar, Önce Türk Devletini bölmek için böyle girişimler başlamıştır. Ondan sonra petrol zengini ülkeleri, bölmek veya onların güçlerini azaltmak için yine dış kökenli ama karşıt çevrelerden gelen bir takım bölme çabaları süregel- 


miştir...” 


KARAGÖZ- Bilmece gibi dış düşman. Hem karşıt, hem müşterek. Bölerken müşterek, paylaşırken karşıt. Adını bir türlü söylemezler, ama yaptıklarını bol bol söylerler. Sanı yar, adı yok. 


Nedir bu Hacivat? 


HACİVAT- Söyledik ya Karagöz. . . 

TRT- ". . Bölgeye dışardan karışıldığı oranda sorunların çözülmesi güçleşir. Türkiye'de bir Şili örneğine ya da son zamanlarda başka bazı ülkelerde meydana gelen hareketlere özenenler hayal kırıklığına uğrayacaktır." 

HACİVAT — Gördün mü Şili dedi, yani CIA, 


ITT. 


KARAGÖZ- Onu anladık Hacıcavcav, zaten 


başka laf ettiğin yok. Onu anladık da, şu başka 


bazı ülkeler hangisi? 
HACİVAT- ... 
KARAGÖZ — Hadi 


onlar yatıştırayım, 


kızdırmayayım diye söylemiyor. Yasalar ne ol- 


du. Dilini mi yuttun? 


HACİVAT- Canım Karagözüm, dış deyince mesela IMF var. Sonra dış ülkelerde çalışan iş- 


çiler var. 


KARAGÖZ-— Ne olmuş işçilere? 
HACİVAT — İşçi dövizlerini alırız, IMF 'yi at- 


latırız. 


Böylece dış düşmandan kurtuluruz. 


KARAGÖZ-— Yok yok Hacıcavcav. sen bu bilmece gibi dış düşmanı bilemezsin. Bilirsin de söyleyemezsin. Söylersen efendin dilini koparır diye ürkersin. İyisi mi sen yine koş, şu bilmece gibi efendine haber ver heman. 


CHP Kartal Gençlik Kolları Kongresini TKP yanlılarının 


İSTANBUL (ÖZEL) 
CHP Kartal İlçe Gençlik Kolları Kongresi dün yapıldı. CHP gençlik kolları Başkanı Süha Akıncı ve CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Gönül Köstem'in katıldığı kongrede seçimi TKP yanlılarının desteklediği Ahmet Dikenlitarla'nın listesi 95 oyla kazandı. 
Küçükyalı sinema 73' 
te yapılan kongreye Kartal İlçesi dışından gelenlerin alınmaması üzerine salonda yer yer kavga çıktı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Süha Akıncı" nın salona dışarıdan katılmak istiyenlerin kong- 


Sıkıyönetim yazısının yanlışlıkla başka bir adrese gittiği haberi doğruluk kazanmadı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'nın Haydarpaşa Lisesi'ndeki 


olaylarla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği yazının, başka bir okula gittiği yolundaki haberin doğru olmadığı bildirildi. 


desteklediği liste kazandı 


reye alınmalarının tüzüğe aykırı olduğunu bildirmesi üzerine Divan Başkanı Ahmet Dikenlitarla ile tartıştığı -görüldü bu arada Süha Akıncı kongrede bir grup tarafından tartaklandı. 

“Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarının atıldığı salonda Ahmet Dikenlitarla ABD emperyali:minin gerilediğini Sosyalist ülkelerin ilerlediğini belirten bir konuş- 


ma yaptı. 
Kongrenin bitmesinden sonra muhabirimiz 


Süha Akıncı ile görüştü 
Süha Akıncı kongrenin usulsüz olduğunu basın satcılığına başvurarak kongrenin iptalini isteyeceklerini bildirdi. 


Tuzla’ da 
1500 ciltlik 
bir kitaplıkaçıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Tuzla'da , Tuzla tlkokulu Müdürü Ferudun 
Aksoy'un çabalarıyla bir halk kütüphanesi açıldı. 

Kütüphane okul döneminde çevre okulların öğrencilerine, tatil döneminde de halka açık tutulacak. 1500 ciltlik kapasiteye sahip olan kütüphane için Müdür Fe-. 
rudun Aksoy şunları söyledi: 

"Kütüphanemiz bizim ön ayak olmamızla ve bir iş adamının maddi yardımlarıyla oluşturuldu" 


8 Nisan 1979 
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luşan resim sergisi 2 Nisan gününden bu yana Bebek Akbank Sanat Galerisinde sürüyor. Sergi 
15 Nisan günü kapanıyor. 
© ZEKİ KRAL VE NİHAT DARCAN'ın Taksim Şanat Galerisinde açtıkları resim sergisi 
16 Nisan Pazartesi günü sona eriyor. 
© BİRİM BOZOK'un Şaşkınbakkal Tavan- 
“arası | Sanat Galerisinde açtığı resim sergisini 19 
Nisan gününe dek izleme olanağı var. 
© MEHMET PESEN'in Moda Aydın Cumalı Sanat Galerisinde açtığı resim sergisi 12 Nisan gününe dek sürüyor. 
© MÜBİN ORHON'un yağlıboya ve guaş çalışmaları Maçka Sanat Galerisinde 14 Nisan Cumartesi gününe dek izlenebilir. 


© MUZAFFER AKYOL Galata Kulubü Sanat 


Galerisinde 54 tablodan oluşan bir esim sergisi açtı, Sergi 15 Nisanda kapanıyor. 
© NÜZHET KUTLUĞ, KASIM KOÇAK, RAFET EKİZ, BASRİ ERDEM, ASIM İŞLER, AVNİ MEHEDOĞLU, AYDEMİR ÖKMEN, BAHİTTİN BOZDOĞAN, BİLES ÖCAL, HA-SAN FUAT SARI, HÜSNÜ KOLDAŞ, NED-RET SEKBAN, SEYYİT BOZDOĞAN, ŞA-BAN ACAR, RESUL AYTEMİR, İSMAİL HAKKI DEMİRTAŞ ve RAMİS .AYDIN'IN birlikte açtıkları karma resim sergisi 14 Nisan gününe dek Eskişehir Güzel Sanatlar Galerisinde 
izlenebilir, 3 
© HÜSEYİN BİLGİN Ankara Yaprak Sanat 
Galerisinde bir. resim Sergisi açtı. Sergi 28 
Nisana kadar sürüyor. 
© BİLAL ERDOĞAN, CAVİT ATMACA, : CENGİZ KABAKLI, İLHAMİ ERCİVAN, YURDAKUL SEZEN ve YUSUF TOPRAK İzmir Anatolia Sanat Galerisinde bir karma resim Sergisi açtılar. Sergi 15 Nisana dek sürecek. 
* SALİH ACAR'ın tablolarından oluşan resim sergisi İzmir İş Bankası Sanat Galerisinde 
20 Nisana dek açık kalacak, 


FOTOĞ 


© İSA ÇELİK, Atatürk Kütüphanesinde açılan "Çocuk Kitapları Fuarı" çerçevesinde bir fotoğrat sergisi açtı. Sergi 26 Nisan günü kapanıyor. 

© İFSAK üyeleriyle YUGOSLAVYA KLÜP NATRON MAGLAJ'in dört üyesinin fotoğraflarından oluşan sergi, Beyoğlu İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 17 Nisana dek sürüyor, 


(TIYATRO | 


İSTANBUL AVAVURK KÜLTÜR MERKE-ZİNDE ) 
© İstanbul Devlet Tiyatroları, çocuk oyunu "Kumaz Avukat'ı Oda Tiyatrosunda ı bugün 11.00'de sahneleyecek. 
© İstanbul Devlet Tiyatroları Büyük Salonda "PAF'la POF" adlı çocukoyununu 'ugün saat 15.00'de ve liNisan Çarşamba günü saat 15.00'de yine çocuklar için sahneleyecek 
16 Dostlar Tiyatrosu, Genco Erkal-Zeliha 
Berksoy ikilisi konser salonunda bugün saat 18.30'da "Brecht-Kabare"'yi sahneliyor, © NEDRET GÜVENÇ'in tek kişilik oyunu "Gökyüzünde Bir Kıyı" Oda Tiyatrosunda bugün saat 18,30'da izlenebilir, © İstanbul Akademik Sanat Topluluğu, Oben Güney'in yazdığıYüksel Özkök'ün yönettiği ve Dilara Özkök'ün dekorlatını yaptığı "Suç" adlı oyunu Üsküdar Sunar Tiyatrosunda, Salı Perşembe 20.80, Cumartesi 17.00, Pazar 15.00'de sahneliyor. 
FATİH ŞEHİR TİYATROSU 
© Bertolt Brecht'in "Hitler Faşizminden Hayatır Hakikiye Sahneleri"' adlı oyunu Cumartesi 15.80 ve 21.00, Pazar 15.30, 18.30, Pazartesi 21.00 
© Cengiz Aytmatov'un Fuji-Yama Perşembe Cuma 21.00 de sahneleniyor. 
HARBİYE ŞEHİR TİYATROSU 
© Sermet Çağan'ın "Ayak Bacak Fabrikası" oyunu çarşamba 21.00, pazar 15.30 ve 18.30.da 
© Çetin Altan'ın 
Cumartesi 21,00'de. 
© Pol Oucntin-Georges Bellak'ın "Amerikan 


"Dilek" oyunu Cuma 


Futbolu" adlı oyunu perşembe 21.00'de oynanıyor. 

ÜSKÜDAR ŞEHİR TİYATROSU 

© Iorca'nın "Don Cristobita ile Don- 


na Rosita'nın acıklı Güldürüsü" (çocuk oyunu) pazar 11.00'de 

© Ülker Köksal'ın "Besleme" adlı oyunu pazar 15.30-21.00 ve pazartesi 21.00'de 

© Victorien Sardou'nun "Patavatsız Hanımefendi"' oyunu 

Salı, Cuma 21.00, Cumartesi 15.30 ve 

* 21.00'de sahneleniyor. 
KADIKÖY ŞEHİR TİYATROSUNDA 

© Iose Triana'nın "Salon Mutfaktır Oh" Çarşamba 15.30 - 19.00 ve Perşembe 19.00'da 

© Haldun Taner'in "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı Cuma, 19.00,Cumartesi 15.30 - 19.00'da 

© "Yarın Bütün Dünya" ise Pazar 15.30'da sahneleniyor, 
TEPEBAŞI DENEME SAHNESİ 

© Pctcr Weissin ''Marat-Sade" adlı oyunu Cuma, Cumartesi, Pazar saat 15.30' da oynanı- 

OK, 
7 © Anton Çehov'un "Bir Evlenme Teklifi", Pazartesi, Salı' saat 15.30'da ve çocuk oyunu Hosu'nun “Utanç'"ı cumartesi, pazar 11.00'de sahneleniyor. 


© İrfan Demirkol. İstanbul Sinematek Derneğinde 9 Nisan Pazartesi günü 1Y,00'da müziğini Turgay Erdemir'in sunacağı "Kavganın Sabahinda" adı altında bir dia-pozitif gösterisi düzenledi. Gösteri Demirkol'un son iki yıllık çalışmalarını kapsıyor. 


SİNEMA | 


© iürk Sinematek Derneği'nde Hollanda filmleri Toplu Gösterisi sürüyor, Haftanın programı Şöyle: Anında Türkçeye çevrilecek filmler (AÇ) ile belirtilmiştir. 

8 Nisan Pazar: 14.00 Nikolay Van Der Hay- 
de'nin 1974 yapımı “İMDAT DOKTOR BOĞU-LUYOR" adlı yapıtı, (İng. altyazılı) 

9 Nisan Pazartesi: 15.00 Peter Verhveft'un 
1974 yapımı filmi “KÜÇÜK KLAUS, BI YÜK 
KLAUS" (İng, altyazılı). 19.00: Erik Van Zuyle'nin 1975 yapımı filmi "SON TREN" (İng. 
altyazılı) 


gilenecek. 


ı , 10 Nisan Salı: 15.00, HOLLANDA KISA FİLMLERİ ("ÇÖPÇÜ", "CEZA", "ORG-LAR"). 19.00: Ad.'an Ditvowıst'un vönettiği 
1975 yapımı: "“FLANAGAN'" İng. altyazılı) 

11 Nisan Çarşamba: 15.00, KÜÇÜK KLA- 
US, BÜYÜK KLAUS, (AÇ) 19.00: SON TREN (AÇ) 

12 Nisan Perşembe, 15.00, KISA FİLMLER 
(AÇ). 19.00: KÜÇÜK KLAUS, BÜYÜK KLA-US(AÇ). 

13 Nisan Cuma: 14,00, FLANAGAN (AÇ). 
18.00: KISA FİLMLER 

14. Nisan Cumartesi: 10.30, ÇOCUK FİLM-LERİ, 14.00:SON TREN (AÇ) 

© Sinema-Televizyon o Enstitüsü, İstanbul, Balmumcu'daki salonunda, 9 Nisan-Pazartesi günü, 16.00'da Vittorio De Sica'nın 1952 yapımı filmi "UMBERTO D.", 19.00'da da Michelangelo Antonioni'nin 1967 yapımı filmi "CİNAYE-Tİ GÖRDÜM"'ü (Blow-Up) Türkçe altyazılı— sunacak. 

© İstanbul Fransız Kültür Merkezi, 10 Nisan Salı 16.00 ve 12 Nisan Perşembe 21,00'de Jean Renoir'in "TONI" (1934) adlı filmini, 1İ Nisan Çarşamba 19.00'da'da JeanLuc- Godard'ın "ÇİNLİ KIZ" (La Ghinoise-1967) filmini gösterecek, 

© İstanbul FilmYapım ve Gösterim Merkezi, AKM Sinema Salonunda, 11 Nisan Çarşamba 18.30.da ERSİN ALOK'un "ZOMA" adlı filmini sunacak. 


Benjamin Britten'in çocuk operası "BİR OPERA YAPALIM" 


AKM'de ser- 


OPERA BALE 


© B.BRİTTEN'in çocuk operası "Bir Opera Yapalım" AKM Büyük Salonda 11 Nisan Çarşamba saat 15.00'de sergileniyor. 

© İstanbul Devlet Balesi sanatçıları Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonda 9 Nisan Pazartesi günü, N.Kodallı'nın "Hürrem Sultan" adlı balesini 20.30'da sahneleyecek. 

© Amatör Bale Topluluğu olarak çalışan Çağdaş Bale Topluluğu, Stravinsky'nin bestelediği "İlkbahar Ayini" adlı baleyi Harbiye Şehir Tiyatrosunda sergilemeyi sürdürüyor, 


TOPLANTI | 


© Atatürk Kültür Merkezi Plastik Sanatlar Bölümü tarafından “Günümüz Türk Sanatını Oluşturan Etkenler" adı altında bir dizi açık oturum düzenlendi, Programı şöyle: 


7 Nisan Cumartes? 18.VU - 20.00 arası "Sinema"  açıkoturumu. Konuşmacılar, Atilla Dorsay, Mithat Öngören ve Halit Refiğ. 

© Demirtaş Ceyhun, Önay Sözer ve Can Yücel'in katıldığı Edebiyat açık oturumu 11 Nisan Çarşamba 18.00-20.00 arasında, Onat Kutlar yönetecek. 


© Önder Küçükerman, Maruf Onal ve Doğan Tekeli'nin katıldığı “Mimari" açık oturumu 
13 Nisan Cuma 18.00 - 20.00 arasında 


eg 14 Nisan Cumartesi 18.00'de Filiz Ali' nin yönettiği "Müzik" adlı açıkoturuma Timur Selçuk, Ruhi Su, İlhan Usmanbaş katılıyorlar, 


e YS, Atatürk Kütüphanesinde Çocuk Kitapları Fuarı nedeniyle "Çocuk Yazını" konulu 
bir dizi konferenas düzenledi. Jale Baysal 7 
Nisan günü 15.00'de "Çocuk ve Yazın" konulu bir konuşma yapacak 


© Atatürk Kültür Merkezinde Pazartesi günü 19.00'da Arpist GİSELLA HERBERT, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde bir resital veriyor... i 


© Solist SUNA KAN İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasi'eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi salonlarında 12 Nisan Perşembe günü 19.00'da bir keman resitali veriyor, 


Münip Özben'in bir tablosu 


Istanbul Ressamlar Derneği Ankara Şubesi başkanı 


MÜNiP ÖZBEN : 


M Sanatçılarımız iyiye, güzele, doğruya doğru bir yarış icindeler I 


> bulabilmektir. 


Mehmet Yeşil 


—Dernek çalışmalarınizm kapsamını ve amacını anlatır mısınız? 

Sergisini 1-15 Mart günleri arasında Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde de 15 gün süreyle izlediğiniz derneğimiz, 1950 yılında Ressamlar Derneği adıyla kuruldu. Bugün İstanbul Ressamlar Derneği adını almıştır. Bu 47. 
sergisidir. Biz özellikle Ankaralı sanatçılar olarak derneğe İstanbul'a özgü bir ad verilmesine karşıyız. 29 yıldır derneğimiz Türkiye çapında faaliyet göstermektedir. Bu düşüncemizi önümüzdeki Genel Kurula getireceğiz. 

Derneğimizin amacı, yurt düzeyinde plastik sanatlarla ilgili sergiler açmak, sanatçıları bir arada toparlamak ve sanatçı sorunlarına tek elde yanıtlar Zaman zaman derneğimiz ayakta durabilme savaşı da vermiştir. Fakat sanat ilkelerini savunmaktan iyiyi, güzeli, doğruyu, sanatsever 


Toparlarsak amacı, sanatçılar arasında yaş ve an- 


latım farkı gözetmeksizin resim sanatını geliştirip, yayılmasını sağlamak ve 
Türk sanatçılarını bir örgütte toplamaktır. Derneğimize üye sanatçılarımız, doğayı ve insanları çok sevmekte ve halka değişik sanat akımları içerisinde yöresellikten yana yapıt? 
ları sunmaktadırlar. İyiye, güzele, doğruya giden bir yarış içerisindedirler. Sevecen ortamlara sanat yoluyla mesajlar göndermektedirler. Dernek çalışmalarında bugüne kadar Ankara, İstanbul, Bursa, Samsun, Gaziantep, Edirne, Mersin, Eskişehir'de açılan sergilerden başka yurt dışında Viyana, Londra ve Roma'da açılan sergileri, bir de 1969-70-71 yılarında İstanbul ve Ankara" 
da açılan Altın ve Gümüş Baykuş Ödülü sergilerini konu yapmak gerekir. 
Dört yüze yakın üyesi olan derneğimizin bu 47. sergisine, başkentte aralarında Fethi Arda, Birim Bozok, Ruüzin Gerçin, Lütfi Güna, Zahide Özar ve Eşref 
Üren'in de bulunduğu 44 
sanatçının 75 yapıtıyla katıldığını görüyoruz. 

—Bize sorunlarınızı anlatır mısınız? 


—Bugün özellikle resim konusunda enflasyon vardır. Yani resim ayağa düşmüştür. Hangi sergi ya da sanatçı daha iyidir, diğeri adi, banaldır? -İşte bu sorudan hareket ederek, derneğimiz kaliteli, değerli sergiler açmak zorundadır. Herkesin resim yaptığını sandığı bir ortamdayız. Biz tüm basından güzel ve değerli sergileri halka tavsiyeden öte, ısrarla görmelerini istemeleri ni arzu ederiz. Buna de hakkımız var. İyi basın, dürüst basın, iyi sergiyi, iyi sanatçıyı, sanatsever halka ve sanatla ilgilenmek isteyen herkese bu görevi hatırlatmalıdır. 

Bugün ülkemizde iyi sanatçı sıkışıklıktan sergi açmak için yer bulamamaktadır. Tuvaline sürmeye boya bulamarnaktadır Boya bulsa dahi onu sürecek tuval bulamamaktadır. Ama bütün bunlara karşın bu gereksinmelerini karşılayabilmek- te, sergi bile açabilmektedir. Bu kadar zorluklar. 
karşı sanatçıyı hem dev let desteklemeli, hem de sanatçının özel kolleksiyonlarda yer alabilmesi sağlanmalıdır. 


Veli Ballı:” Atina'da birinci olarak, bitmediğimi gösterdim” 


© "Yarışın başında kimse bana şans 


tanımıyordu” 


ATİNA (THA) 


Atina'da yapılan Uluslararası maraton yarışında 60 
atlet arasında büyük bir başarı göstererek birinci olan Veli Ballı "bir yerde bitmediğimi gösterdim"' dedi. 

Maratonun kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Ballı, uzun süredir sakat olduğunu bu nedenle daha önce katıldığı Avrupa şampiyonası ve Boston Maratonunda başarılı olamadığını söyledi. 

Ballı son dereceleri nedeniyle maratonda önce kimsenin kendine şans tanımadığını, bununda morali açisından olumsuz etki yaptığını belirtti ve "şu anda kendimi kuş gibi hissediyorum" dedi. 

BALLININ BİRİNCİ OLMASI MEMNUNLUKLA KARŞILANDI 

Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Ergün Aymergen,Ballı'nın birinciliğini 1979'un en büyük başarısı 


olarak nitelendirdi. 


Beden Terbiyesi Eski Genel Müdürü Fikret Ünlü ise sporumuzun yüzünü amatörlerin güldürdüğünü söyle- 


di. 


Mazhar Vardır: Veli Ballı'nın örnek bir sporcu olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi. 
Eski Atletizm Federasyonu Başkanı Kurthan Fişek 


“ise Veli Balı'nın, bu derecesiyle Türk atletizmine 


uzun yıllar hizmet edebileceğini gösterdiğini söyledi. 


Fenerbahçe rıkkalespor. 

E hişehirspor 

spor- Diyarbakırspor 


Samsunspor 
Bolu St 


Ordu Şe S guldakspor. 


Saat 


sırt çevirdi” 


50. YIL ÇAĞLAYAN LİSESİ. 


Oktay Selçuk'un açıklamaları üzerine şu soruyu sorduk: 

— Bugün yetkililer eğitimdeki eşitliğin uygulanması yönünde çaba harcadıklarını söylüyorlar. Siz bu sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

"Ben hiç adım atıldığını göremiyorum. Bu adımın atılması için her şeyden önce Spor Bakanlığının bir şeyler yap-' ması gerektiğini düşünü- * 


P P $ Ka 
“Türkiye 1. tiginde bugün 
© Fenerbahçe, Göztepe ile, Trabzonspor Kırıkkale ile, Galatasaray Eskişehirspor ile karşı karşıya geliyor Türkiye 1. liginde bugün 7 karşılaşma var. 
Karşılaşmaların programı şöyle: İzmir Atatürk stadı: Saat 15.00'de Göztepe-Trabzon stadı: Saat 15.00 Trabzonspor- Kı-İstanbul İnönü Stadı: Saat 15.00 Galatasaray Adana Şehir Stadı: Saat 15.00 Adana Demir-Bursa Atatürk Stadı: Saat 15.00 Bursaspor- 


15.00 Boluspor- Altay 
Stadı: Saat 15.00 Orduspor- Zon- 


Çağlayan Lisesi Beden Öğretmeni Oktay Selçuk... 


yorum. Bence onlar Türkiye'de sporun gelişmesi için çaba harcayan insanları görevlerinden almaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bunun yanısıra çocuklarımıza ilk olarak spor sevgisini aşılayan beden eğitimi öğretmenlerine de sırt çevirmiş durumdalar, Yüksel Çakmur verdiği bir demeçte "Spor Bakanlığında beden eğitimi öğretmenlerine yer yok" 


=- 
BEŞİKTAŞ 2- Adan, 
BEŞİKTAŞ: Mustafa (X) Kemal Batmaz (XX), Kemal Dikmen (XX), Nezihi (XX), Süleyman (X), Ziya 


, Kemal Kılıç(x) 
Fikret (XX), Paunoviç (XX), Şaban 


(XX), Samet (XXX) 
(X) 


ADANASPOR : Erhan (X). Şevket Necip 
Mustafa (X) Burhan (X), Timuçin (X), Günay (XX), Özer 


(X), Halis (XX), 
(X), Eyüp 
(XXX) Murat (XX), 


Beşiktaş maçın ilk yarısında geçen haftalardaki oyununa oranla daha canlı ve hareketli bir futbol ortaya koydu. Defans ve forvetlerin uyumlu çalışması Beşiktaş'a sık sık gol poz isyonuna girme imkanı sağladı. 


Server Şen 


A 


— 


amm ei 


Adanaspor ıse ele geçirdiği gol fırsatlarını değerlendiremedi. 

Nitekim Beşiktaş'ın geliştirdiği” atak faulle kesilince Paunoviçin 18. 
dakikada kullandığı frikik atışı, golle 


sonuçlandı... Golden sonra Beşiktaş 


(XX), derdi... 


baskısını daha da artırdı , 28. Dakikada Kornerden gelen topu Nezihi kafa vuruşuyle Adanaspor ağlarına gön- 


Adanaspor bu golden sonra topar- 


lanmaya başladı, 42. dakikada Özer 


Cüneyt Haskan 


yakaladığı fırsatı iyi değerlendirerek Adanasporun tek golünü attı. 
İkinci varıda Beşiktaş Adanaspor karşısında etkili olamadı. Adanasporun çabasıda sonuçsuz kalınca maç 2-1 Beşiktaş'ın lehine sonuçlandı. 


Nazım Arpacı 


Masa Tenisi karşılaşmalarında takım yarışları sonuçlandı 


İSTANBUL (ÖZEL, 
Minikler, Yıldızlar ve Gençler İstanbul Mâsâ Tenisi Birireiliklerine” “Bağlarbaşı Spor salonunda yapılan müsabakalarla devam edildi. 

Sona eren takım yarışmalarında şu sonuçlar elde edildi: 

Genç Erkekler; 1-İETT, 2-İTTÜ, 3-Fenerbahçe 

Genç Kızlar: L.İETT, 
2-İTU, S-İstanbulspor 

Yıldız Erkekler: Rakibi olmadığı için Galatasaray şampiyon oldu. 

Minikler: o1-Galatasaray, 2-İETT 

Takım yarışmalarının yanısıra bazı ferdi birincilikler- de sona erdi. Ferdi birinçiliklerdeki sonuçlar ise şöyle: 


Genç Kızlar: 1-Fatma 
Kayhan (İETT) Yıldız Erkekler: l-Metin Tunca 


(İETT), Yıldız Kızlar: 1-Meral Atabey (GS), Minikler: 1- Ugur Talu. 


Hi 


liyetleri 
Çağlayan Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Oktay Selçuk 


x miza spor şevki aşılayan öğretmenlere Spor 


diyordu. Eğer ülkede bu anlayışı savunan spor bakanı varsa o ülkedeki gençlerin sporda başarılı olabilmesi şüphedir. 
Bizim gençlerimiz sporu çok seviyor. Okulumuzda sporla ilgili bir masraf yapacağımız zaman parasını çocuklardan almak zorunda kalıyoruz. Çocuklar bu parayı oldukça güç koşullar- da yaşamalarına rağmen veriyorlar. Açıkçası öğrencilerimiz spor yapabilmek için birçok fedakarlıklar yapabiliyorlar. 
Bu fedakarlığı başkaları da gösterebilmelidir. 
Başka okullarda okul aile birliklerinin sportif faaliyetler için gerekli olan maddi ihtiyaçları karşıladıklarını öğrendik. 
Halbuki bu durum bizim için hemen hemen imkansız. Çünkü öğrencilerimizin ekonomik yapıları böyle bir şeyi kaldıracak seviyede değil." 


İETT, Galatasaray ve Fenerbahçe Kulübü ântrenörleri karşılaşmaların oldukça kaliteli geçtiğini belirterek şu açıklamayı yaptılar: 

İETT Takımı Antrenörü ve Masa Tenisi Şube Başkanı Server Şen karşılaşmaların güzel bir dostluk havası içinde geçtiğini, zâten masa tenisinin insanlar arasında dostluğu sağladığını söyledi Antrenör Server Şen bu müsabaki va takımının iyi hazırlandığını da sözlerine ekledi 

Galatasaray Takımı Antrenörü Nazım Arpacı ise küçüklerin bu yıl gerçekten çok iyi ve kaliteli maçlar çıkarttıklarını bunun da sevindirici olduğunu söyledi. 
Arpacı konuyla ilgili görüşlerini şöyle özetledi. 

“Sporcularımız tam bir amatör ruhla çalışıyorlar, Bence asıl güzel olanda bu . 
Fakat şunu söylemek gerekirki bu aşamaya bugün bu sporu seven kişilerin katkı- 


LON 


$ 


bors tarımı... 


Bütün bu güçlüklere rağmen okulun öğrencileri beden eğitimi öğretmeni diğer öğretmenlerle el birliği yaparak ortaya bir şeyler koymaya çalışmışlar. 


Şu anda öğrenciler boks, futbol, hentbol ve jimnastik branşlarında yoğun bir faaliyet gösteriyorlar. Okul Basketbol Takımı 1975—1976 öğrenim yılında İstanbul 


Aykut Tankuter 


Önceki yıllarda başarılı sonuçlar elde eden okulun 


iarnyla gelindi. Ayrıca sırası gelmişken söyleyeyim federasyonumuzun ve ajanlığı mızın bu yılki çalışmalarıda diğer değerdi." 

r Fenerbahçe Takımı Antrei üneyt Haskan, masa tenisinin diğeri spor dallarından çok değişik bir yapı içinde olduğunu değindi ve bu sporu yapabilmek için yeterli malzemenin Türkiye'de çok güç sağlandığını belir Bu durumun kabiliyetli şilerin gelişmesinin engel olarak gördüğünü söyledi. Bir çok kulüle nazaran daha geniş olanaklara sahip olduklarını buna rağmen sıkıntı çektiklerini ifade eden Cüneyt Haskan Anadolu'daki amatör kulüplerin çok daha güç durum içinde olduk - larını belirtti. 

Bu nedenle her bölgeye aynı olanakları tanımak gerrektiğini belirten Haskan, masa tenisinde bütün takımların birbirleriyle: dost olduklarını sövledi 


Hazırlayan: 


Bakanlığı 


Grup Şampiyonluğu, 
Boks Takımı üç İstanbul Birinciliği, Marmara Şampiyonluğu, Futbol 
Takımı İstanbul Altıncılığı elde etmiş. Jimnastik dalında ise yetenekli öğrenciler olmasına rağmen çalışma alanı olmaması nedeniyle fazla bir çaba gösterilemiyor. 


YARIN: 
ERENKÖY 
KIZ LİSESİ 


8 Nisan 1979 


mm RR İRİ 


Mersin'de mahalli bir gazete bonıbalandı 


HABER MERKEZİ 
Mersin'de yayınlanan 
'Son Haber' gazetesine 


dün akşam kimliği bilinmeyen kişilerce atılan bomba büyük hasara sebep oldu. Patlamada can kaybi meydana gelmedi. 

Bu olayla birlikte Mersin'de yayınlanan gazetelere yapılan saldırı sayısı üçe yükselmiş oluyor. 
Daha önce de 'Hakimiyet' ve 'Savaş' gazeteleri- ne patlayıcı madde atılmıştı. 

'TUNCELİ'DE 


Tunceli'de önceki gün 
Halkın Kurtuluşçuları ile Apo'cular arasında çıkan çatışmada bir kişi' öldü, birçok kişi varalandı. 


BURSA'DA 

Bursa'da dün meydana gelen iki ayrı olayda bir öğrenci öldü, bir öğrenci de ağır yaralandı. 

Bursa Emniyet Müdürlüğünden ahnan bilgiye göre: Bursa İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Hasan Sevim Hamaioğlu, Çarşamba pazarında maskeli ve uzun boylu bir kişinin saldırısına uğrayarak hemen öldü. 

Selamet Mahallesi'nde dün saat 09.00 da Bursa Eğitim Enstitüsü öğrencisi Nazif Güngör'e bir grup tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu öğrenci ağır olarak yaralandı. 


CHP Gençlik Kolları Merkez Kurulundan iki kişi ihraç ediliyor 


HABER MERKEZİ 
CHP Genel Yönetim 
Kurulu tarafından Gençlik Kolları lundan düşürü talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna verilen CHP 
Gençlik Kolları Merkez Kurulu Üyesi Reşat Özdemir ve Selim Erek, dün ortak bir açıklama yaparak, bazı genel merkez yöneticilerinini kişisel ihtirasları sonucu parti içindeki demokrasinin katledilmeye başlandığını ileri sürerek "Bu kavga partideki çarpık zihniyet 


yıkılana kadar sürecektir” dediler. 

CHP tarihinde ilk kez 
Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin ihraç istemi ile Yüksek Disiplin Kuruluna verildiğini açıklayan Özdemir ve Erek, “Kişisel ihtirasları uğruna bizleri düşürenler bilmelidir ki, biz bu mücadeleyi tabandan sürdürmeyi, onlardan daha iyi biliriz, çünkü biz tabandan geldik Söz karşılığında ve kişilere yamanarak yönetime gelmedik" dediler. 


Feyzioğlu : ” Türkiye” yi 


parçalamak 


isteyenlerin, 


silahlanma gayretleri ortadadır” 


ANKARA (AA) 
CGP Genel Başkanı 
Turhan Feyzioğlu Partisinin Samsun'da düzenlediği toplantıda "Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyenlerin eylemleri, silahlanma gayretleri gizlenemez haldedir"' dedi. 
Partisinin Samsun'da düzenlediği açık hava toplantısında konuşan Feyzioğlu '"Türkiye'de anarşinin özellikle devlet görevlilerine karşı işlenen cinayetlerin arkasında geniş ölçüde bölücülüğün bulunduğu gerçeğinin 


TELEVİZYON 


11.00 TATİL SİNEMASI 


düne kadar görmezlikten gelindiğini'' söyledi. 


Feyzioğlu "'Sıkıyönetimin yetki alanının belirlendiğini kaydederek 


“artık gizlenemez hale gelen ve git gide büyüyen tehlikelere karşı gereği- nin yapılmasını beklemek Türk milletinin hakkıdır" dedi. CGP Genel Başkanı en başta bu iktidarın devletin kilit noktalarına yıkıcı, bölücü unsurları yerleştiren partizanca amaçlarından vazgeçmesi- gerektiğini konuşmasında belirtti. 


Yönetmenliğini Woody Allen'in yaptığı "Al Parayı Kaç Git" adlı film yayınlanacak. Jonet 


lar. 
14.30 KONUT — I 


17.00 SPOR DÜNYASI 
19.10 SİYAH İNCİ 


21.15 BEŞ DAKİKA 
Cahit Şener'in sunduğu 


21.25 SON FİRAVUN 
ÇILARI: 


rine görüşme var. 
22.35 BİR KONSER 


05.00 Açılış 
05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 
06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
09.02 Gençlikle Gelen 
10.02 Tatil Sabahı 
11.58 Reklamlar 
12.00 HABERLER 
12.02 Radyo Tiyatrosu 
13.00 HABERLER 
13.20 Hafif Müzik 
15.01 Türk Hafif Müzi- 


ği 
15.45 Türküler 


08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Pazar Sohbeti 
09.10 Şarkılar 

09.40 Türküler Geçidi 
10.00 Çocuğun Dünya- 


sı 

11.00 Erkekler Topluluğu 

11.30 Hafif Müzik 

11.50 Kadınlar Topluluğundan Türküler 

13.00 HABERLER 

13.15 Klasik Müzik 

13 30 Şarkılar 


07.00 Açılış 
« 07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 HABERLER 
09.03 Barok Müzik 
10.00 Unutulmayanlar 
11.00 Ünlü Yorumcular 
11.30 Müzik Magazin 
12.30 HABERLER 
12.36 Çeşitli Sololar 
43.00 Sizin Seçtikleriniz 


, Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi: FERİT İLSEVER 


Margolin ve Woody Allen başrolleri paylaşıyor- 
14.50 TANIŞIN KONUŞUN YARIŞIN 20.00 TATLI KAHRAMANLAR 


larının ekonomik nedenleri üzerinde durulacak. 
22.10 PARİS'TE YAŞAYAN TÜRK SANAT- 


Abidin Dino ve Güzin Dino ile yaşantıları üze- 


——— 


programda trafik kaza- 


16.05 Spor Magazın 

19.00 HABERLER 

20.15 Ocak Başı 

20.35 Türküler Geçidi 

21.02 Dinleyici İstekleri 


21.30 Spor Dergisi 
22.30 Sizin Seçtikleriniz 
23.00 HABERLER 
23.30 Bizden Sesler 
Bizden Besteler 
00.02 Sevilen Eserler 
00.55 Günün Habârlerinden özetler 
01.00 Kapanış 


14.00 Gülmece Dunyası 
14.20 Türküler Geçidi 
14.40 Necla Soner'den Şarkılar 
18.00 Gündemdeki Sorunlar 
18.30 Yurttan Sesler 
19.00 HABERLER 
19.30 Haftanın Olayı 
20.30 Açık Oturum 
21.30 Diskoteğimizden 
22.30 Caz Dünyasından 
23.30 HABERLER 
23.35 Saz Eserleri ve 
Saz Soloları 
23.55 Kapanış 


14.30 Pazardan Pazara 
15.30 Sizlerle 45 dakika 17.06 Çay Saati 

19.45 Saz Eserleri 

20.30 Plak Albümlerinden 21.30 Dünya Şarkı Söylü- 


yor 
22.06 Gecenin Getirdikleri 23.00 Ses Ustaları 

24.00 Saman Yolu 

01.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


Antalya 


(Baştarafı 1. Sayfada) üzerine seçim ileri bir tarihe ertelendi. 

Ancak buna rağmen 5 
Nisan 1979 günü Kurtuluş yanlısı il yönetimi Ant-Birlik İplik Fabrikasmdan üç otobüs dolusu Kurtuluşçu getirterek korsan bir kongre yaptılar. 


Kurtuluşçular korsan kongreden sonra CHP binasını da basarak olavlar cıkardılar, sloganlar bağırarak, CHP Genel Merkezini protesto ettiler. 


Bu olaylar «üzerine 
CHP İl Yönetimindeki Kurtuluş yanlısı yöneticilere karşı çıkan Mehmet Bayık, Mehmet Ali Aldemir ve Mehmet Altınbilek CHP İl Yönetiminden istifa ettiler. 


Daha önce de CHP İl Yönetiminden Peş kişinin istifası uzerine Kurtuluş yanlısı yonetim düşmüştü 

Önümüzdeki günlerde yapılacak CHP İl Yönetimi seçimine üç grubun katılması bekleniyor: 

1- Kurtuluş yanlısı 
Gürkut Acar grubu Gürkut Acar aynı zamanda eski il başkanıdıı. Bu grubu CHP Milletvekili Hasan Ünal, Ant-Birlik Genel Müdürü Malik Günal ve Belediye Başkanı Selahattin Tonguç desteklemektedir. 

2- Demokratik Sol 
Halkçı Güç Birliği. Bu grubu Giruy Erçek, Feridun Baloğlu ve Mustafa 
Sözen oluşturmaktadır. 
Kurtuluş yanlısı il yönetimine karşı uzun süre mücadele eden bu grup 
CHP delegelerinin çoğunun desteğine sahiptir ve 


kazanma şansı en yüksek olan grup budur. 
3- Kurtuluş yanlısı 


CHP İl Yönetiminden kopan ve milletvekili Ömer Buyrukçu'nun desteğini alan Osman Avşar, Musa Eryılmaz ve Mehmet Ali Aldemir grubu. Bu grubu oluşturanlar il yönetimindeki Kurtuluş yanlısı yöneticilere karşı çıktıkları için yönetimden ayrılmışlardı. 


s CHP'LİLERİN, 
AÇIKLAMASI j+ 


. Bu arada gazetemize bir açıklama gönderen Antalyalı CHP'li gençler şunları belirttiler: 

"CHP o Kongrelerine gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Antalya CHP M.İlçe Kongresinde neler oluyor? Birde buna bakmalı. 

CHP Antalya Merkez 
İlçe'de, sahte solcu bir grup "Kurtuluş" ile "Demokratik Sol" kavgası, 


karşılıklı çatışmaya ve parti il merkezinde silah kullanmaya kadar vardı. 


Bugünkü ve Baykalcı denen İl Yönetimi, açıkca "Kurtuluş" denen sahte sol grupla birlik içinde. 

Nitekim. 

1 Nisan Pazar günü 
CHP İl Merkezinde toplanan CHP Gençlik Kolu Kongresine iki grup girdi. 
Bunlardan biri, il yönetiminin desteğini alan ve Kurtuluş yanlısı sahte solcuların yeraldığı gruptu. Diğeri ise Demokratik Solcuların listesi idi. 
Salona Belediye ve Ant-Birlik'te işe koyulan çok sayıda silahlı sahte solcu getirilmişti. Sahte solcular kongre sürerken olay çıkardı. İl Yönetim kurulu üyesi ve Ant-Birlik'te müdür Resul Uslu ve üç-beş kadar yönetici "Vurun" diye bağırınca, salondaki sah- 


te solcular silahlarını çekip olay çıkardılar. Partide olayların çıktığı duyulunca, çok sayıda 
CHP'li parti binasına koştu. Taş ve sopalarla tam 
1 saat süren bir arbede 
yaşandı. Olay sırasında beş kişi yaralandı. Bu arada Ant-Birlikte çalıştığı bildirilen bir sahte solcu, CHP'lilere ateş açtı. Daha sonra silahını bir yönetici kaçırdı. Saldırganların CHP İl Yöneticisi Resul Uslu tarafından bir Renault araba ile kaçırıldığı görüldü. 
Daha sonra, toplanan çok sayıda CHP'li, sahte solcuları partiden attı. 

Binaya giren makinalı tabancalı polis timleri arama yaptı. Aramada iki mermi çekirdeği üç kovan ve sopalar bulundu. 
CHP İl Başkanı Gürkut 
Acar ise, saldırgan sahte solcuları koruyan bir demeç verdi. 


MERKEZ: : 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 $4 37 


————— 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
zirve toplantısı yapılması konusunun ele alınacağını söyledi. 

Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Rolandis'ie görüşen Kurt Waldheim Pazartesi günü de Kıbrıs Türk Yönetimi Dışişleri Bakanı Kenan Atakol'la görüşecek, Kenan Atakol, Waldheim'la görüşmek üzere dün Zürih'e hareket etti. 

Birleşik Amerika Başkanı Carter Kıbrıs sorununun ülkesi için çok önemli olduğunu ve ivedilikle çözülmesi gerektiği- 


ni söylerken Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerin yeniden başlatılması için çalışmalar hızla nıyor. 

Toplumlararası görüşmeleri içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarmak için, tutulacak yol konusunda Yunan Başbakanı Konstantin, Karamanlis ile görüşecek olan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Spiros Kipriyanu ve Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis bugün Atina'ya gidiyorlar. 

Geçen hafta Cenevre" 


de Birleşmiş Milletler Ge- 


nel Sekreteri Kurt Waldheim ile görüşen Rolandis, Kipriyanu ve Denktaş görüşmesi olasılığının güçlendiğini belirtmiş, daha sonra da Kipriyanu, yakında Denktâş'la 


görüşeceğini doğrulamıştı. 
Kipriyanu ve Kara- 


manlis 1975'ten bu yana yapılacak ilk görüşmede izlenecek yol konusunda görüş alışverişinde bulunacaklar. Görüşmede özellikle Kıbrıs Rum 


toplumunun o önerisinin şekillendirilmesi bekleniyor. 


(Baştaralı 1. Sayfada) 


Mihri Belli polise verdiği ilk ifadesinde kendisini vuranın Cengiz Ayhan olduğunu söyledi. 

TEP Genel Sekreteri 
Şaban Ormanlar.olaydan sonra Cerrahpaşa Hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları 
söyledi: 5 

"Gener , Başkanımız 

Mihri Belli, Parti Genel Merkezine gelirken saldırıya uğramış ve üç kur şunla yaralanmıştır. Siyasal iktidarın gizli ve açık faşist örgütlerin üzerine gidememesi faşistleri sürekli olarak güçlendirmektedir. Kahramanmaraş katliamına karşı yetkililerin faşist örgütlerin me kezlerine gitme konusunda kalmakta, sonuca varamamaktadır." 

TİKP'NİN 
AÇIKLAMASI 

Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin açıklaması : 

Türkiye Emekçi Partisi Genel Başkanı Mihri Belli'ye düzenlenen suikastı şiddetle kınıyoruz. 

Anarşi mihrakları, siyasi suikastler tertipleyerek terör ve kargaşalığı artırmaya ve karanlık emellerine ulaşmaya çalışıyorlar. 

Halkımızın uyanıklığı ve birliği karşısında özgürlük düşmanları hüsra- 


Oramiral Shear 
Ankara’ ya geliyor 


J nhy 

ANKARA OZBE} 

* Güney Avrupa Mütte- * 
fik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harold Shear resmi bir ziyaret için bugün Ankara'ya geliyor. 

Çarşamba günü yurdumuzdan ayrılacak olan Oramiral Shear Ankara- da bulunduğu süre içinde Genelkurmay Başkanı 
Evren ve Kuvvet Komutanlarını ziyaret edecek. 


TEKZIPTIR 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yanlıştır. 

1. Müsteşarlık dönemime ait hesaplar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve Sayıştayca denetlenmiş olup en ufak bir usulsüzlük bulunamamıştır. MHP' 
ye para aktardığım şeklindeki iddianız doğru 


değildir. 

2. Cengiz Gökçek'in yeğeni değil ağabeysiyim. 

3. Bana, 6 üst dereceden değil, iki üst dereceden torba kadro verildi. 

4. Urfa'da 8 blok bina değil, 3 bina kiralanmıştır. 

İşte haberleriniz bu kadar yanlıştır. 


İmza 
Latif Gökçek 
Toprak ve Tarım 
Reformu Eski 
Müsteşarı 


Düzeltme 


7 Nisan 1979 günü 
“Bölücülük ve Özgürlük" başlıklı yorumumuzun 7. 
sayfasında yer alan 8. 
paragrafın 4. satırının "Ankara kulislerinde geçen defa sıkıyönetimin uzatılması sırasında Cumhurbaşkanının, bölücülügünün de sıkıyönetim ilan gerekçeleri arasında eklenmesini istediği söylentisi dolaşıyor." diye yazılan cümlede kelime yanlışlığı yapılmıştır. 
Doğrusu "Ankara kulislerinde, geçen defa, sıkıyönetimin. uzatılması sırasnda Cumhurbaşkanının, bölücülüğün de sıkıyönetim ilan gerekçeleri arasında eklenmesini istediği söylentisi dolaşıyor" şeklinde olacaktır. 


Düzeltir, özür dileriz. 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiy&t ad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 
25/3, Konak Tel: 13 10 90, 25 25 54 

ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer Iş Hani; Kat: 3 No: 16, Tel: 17 493, 


na uğrayacaklardır. 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi olarak Mihri Belli, ve partili arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi ve üzüntülerimizi bildiririz. 
b Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Genel Merkezi 


PERİNÇEK'İN 
AÇIKLAMASI 


. Öte yandan, olay üzerine bir açıklama yapan Türkiye İşçi Köylü Partisi Başkanı Doğu Perinçek, Mihri Belli'ye yapılan saldırıyı kınadı. Perinçek, saldırının barış, birlik ve özgürlüğe yöneldiğini söyleyerek, suçluların bir an önce bulun masını ve anarşinin kaynakları üzerine cesaretle yürünmesini istedi. 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Başkanı Doğu Perinçek, Mihri Belli'yi hrstanede ziyaret etti. 
MİHRİ BELLİ'YE 
YAPILAN SALDIRIYA 


TEPKİLER 
CHP Genel Sekreteri Mustafaüstündağ, TEP 


Genel Başkanı Mihri Belliye yapılan saldırıyı kınayarak, bu tür insanlık dışı saldırılara nereden gelirse gelsin, kime karşı işlenirse işlensin CHP olarak karşı olduklarını belirtti. 

Mimarlar Odası Genel 
Kurulu da oybirliği ile Belli'ye yapılan saldırıyı kınadı. Oda Başkanı Yavuz Önen ve Şaban Or- 


iyori Het ir süreden ladığı, faşist odakların üzerine gidilmeli ve bu hayasız saldırılar sona erdirilmelidir.” 


CHP... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Kongre Divan Başkanlığı seçimine, TKP taraftarı Birlik Dayanışma, TİP taraftar Demokrasi 
İçin Birlik ve TKP yanlıları ile bazı CHP'lilerin oluşturdukları Halkçı E-Zitimciler hep birlikte Cemal Başbay'ı aday gösterdiler. Halkın Kurtuluşu yanlısı Yurtsever Devrimci Öğretmen grubu 
Mehmet Öztürk'ü, Kurtuluş eğilimli öğretmenler ise Taki Erdoğan'ı aday gösterdiler. 

Divan seçimlerine geçildiğinde TKP yanlıları kendi önergelerinin oylanmasinın en sona bırakılmasını bahane ederek gösterdikleri adaylarını geri çektiler. Kurtuluş" çular da Taki Erdoğan'ın adaylığını geri aldılar. Divanı oy çokluğuyla Devrimci Öğretmen'in adayı Şevket Albayrak kazandı. 

TöB—DER Ankara 
Şube Kongresinde. kişisel konuşmalar sirasında söz alan Ankara Şubesi 
Eski Başkanı Ali Başpınar, Birlik Dayanışma grubunu yönetenlerin 
TöB—DER içerisinde bölücülük yaptığını söyledi. 
Başpınar Birlik Dayanışma yöneticilerinin TÖB—DER kongrelerin- de Yaşasın DİSK sloganı attıklarını ancak bugün bu sloganı reddettiklerini hatırlatarak *' O zamanlar DİSK'i siz yönetiyordunuz. Yaşasın DİSK'di. 
Şimdi de oldu yaşasın 
BİSK. Önce size muhalefet yaptığı için sokağa attiğimiz-işçilerinhesabın? 
verin şeklinde konuşünca Birlik Dayanışma yöneticileri Ali Başpınar'ın üzerine yürümek istedi. 


Kim bu "dış güçler”? 
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bölmek için uğraşırlar. Türk devletini bölmek için böyle girişimlere başlamıştır. Ondan sonra petrol zengini ülkeleri bölmek veya onların güçlerini azaltmak için yine dış kökenli ama karşıt çevrelerden gelen birtakım bölme çabaları süregelmiştir.” 

Başbakan Bülent Ecevit Cuma günü Cumhurbaşkanı ile yaptığı haftalık olağan görüşmesinden sonra bunları söylüyordu. Ancak Ecevit, bu güçlerin hangileri olduğu sorusuna cevap vermiyordu. 

Bu konuda görüşlerini açıklayan bir yetkili ise, "Başbakanın Amerika ve Rusya'yı kastettiği açık. Ama bunların adını vermek istemiyor. Gene de ilk kez Ecevit bu konuda bu kadar açık konuşuyor. Buna da dikkati etmek gerek," diyordu. 

Aslında bu konunun yaklaşık iki aylık bir geçmişi olmasına rağmen, hükümetten hiç bir açıklama gelmemişti. Sonunda ilk açıklamayı yapan İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş oldu. Güneş. Adanalı gazetecilerle konuşurken, "Türkiye'deki terörist örgütler bazı ülkeler tarafından desteklenmektedir. Örgütler desteklendikleri ülkelere vekaleten anarşiyi sürdürmektedirler. Birçok ülke doğrudan savaş açmıyor, karşı ülkenin etnik bölgeciliğinden, mezhep farklılığından ve ekonomik bunalımından yararlanarak karışıklık meydana getiriyorlar"' demişti (1 Nisan) 

Ertesi günkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra açıklanan bildiride de "Milli Güvenlik Kurulu, iç olayların değerlendirilmesi sırasında da, ulusal birliğe ve ülke bütünlüğüne yönelik iç ve dış kışkırtmalara karşı alınması gereken önlemleri görüşmüş ve bu konudaki önerilerini hükümete tavsiyeyi kararlaştırmıştır,''deniliyordu » 

Sovyetler Birliği'nde yayınlanan "Sovyetskaya Rossiya" gazetesi Orta Doğu'da dağılan CENTO'nun yerine METO "Middle East Treaty Organization" (Orta Doğu Anlaşma Örgütü) adıyla yeni bir pakt kurma girişimlerinde bulunulduğunu yazıyor. 

Ruslar bölgemizdeki ülkelerin birleşmesinden korkuyorlar. Kokteyllerde Hikmet Çetin'in neden Irak'a gittiğini ısrarla soruşturuyorlar. 
Kenan Evren'in Irak gezisini ise "hassas bir konu " olduğu düşüncesiyle hiç sormuyorlar. 

Rusya'nın bu tedirginliği de gelişmelerin nereye yöneldiği yolundaki sorulara cevap verebiliyor. 

Türkiye, İran ve Irak'ın süper devletlerin hegemonyacılığına karşı birleşmeleri yönündeki eğilim, olumludur. Ancak, abu tutumun berraklığa ve açık siyasetlerle! hayat kazanmaya ihtiyacı vardır. Hegemonyacılığa ve süper devletlerin yıkıcı faaliyetlerine karşı mücadele ancak demokrasi ve özgürlük siyaseti ile birlikte yürütülürse başarılı olur. 

Ayrılıkçılığı kışkırtan güç dışardadır. Bu nedenle bu meselenin çözümü için, halk kitlelerini değil, kışkırtıcı süper devletin faaliyetlerini. 
hedef almak gerekir. Burada dayanılacak güç, demcxrasinin gücüdür, yani halktır. 


YURT DIŞI BÜROLARI: 
ALMANYA FRANSA 
Hohenstaufen 
Str. 4 

5 Frankfurt M/1 
Tel: 

0611/74 7038 


BELÇİKA 
188, rue 
Josaphat 
1030 Bruxelles 
Tel: 00 322 

-= 215 40 60 


11 rue Jean 
de Beauvais 
75005 Paris 
Tel: 03 34 602 


Kıbns Rum Yönetiminin Magosa'nın Varoşa bölgesinin BM gözetiminde Rum göçmenlerinin dönüşüne açılmasından sonra Kıbrıs Anayasası üzerindeki görüşmelerin başlayabileceği görüşünde olduğu bildirildi. 

Türk tarafı da Anayasa konusunda anlaşma- ya varılmasından sonra 
Türk birliklerinin bazı bölgelerden çekilebileceği görüşünde. 


CARTER'İN SÖZLERİ 


Öte yandan Yunan asılı Amerikalıların ör- 


gütü olan AHEBA'nın liderleriyle yaptığı bir görüşme sırasında Kıb- 


rs sorunu ile ilgili görüşlerini açıklayan Başkan Carter, Mısır—İsrail arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasından sonra şimdi dikkatlerini Kıbrıs sorununun çözü- 


müne o yöneltebileceğini söyledi. 
Kurt Waldheim'ın 


Kıbrıs sorunu ile ilgili girişimlerini her yönden desteklediğini kaydeden Carter, Kıbrıs'taki Türk ve Rum toplumlarının liderlerinin yakın bir gelecekte görüşme masasında biraraya gelecekleri umudunu belirtti. 

Carter Kıbrıs ve Ege sorunları konusunda tam bilgi sahibi olduğunu ve bu bölgenin tarihi ve askeri önemiyle bu sorunların ilgili ülkelerin ekonomilerine etkisini bildiğini sözlerine ekledi. 


TİP ve TKP... 
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kitler geçirdiklerini ve bunun raporunu da yönetime verdiklerini öne sürdü. 

Daha sonra söz alan 
TMMOB Başkanı Teoman Öztürk, ilkeli bir çizgi izlediklerini, çalışmalarının siyasetten kopuk olmadığını, fakat bazılarının örgüte illa da kendi damgalarını vurmak istediklerini söyledi. Bu grubun işçi sınıfı adına sadece laf ettiğini, hegemonyacılık  yaptiğını da belirten Öztürk, konüşmasını, şöyle “sürdürdü. “Kendileri örgütümüz hakkında '2. bir TÖB— 
DER olacak' dediler, biz de TÖB—DER'e döndürmeyeceğimizi söyledik. 
Danışma Kurullarını hem İstanbul'da, hem de İzmir'de 2 yıl içinde çalışamaz hale getirdiler." 

Tekrar söz alan TKP ve TİP yanlısı delegeler konuşmalarında yönetimi eleştirerek yönetimin "sosyalist ülkelere küfreden görüşlerle" işbirliği yaptığını söylediler. 

Teoman Öztürk cevaben yaptığı konuşmada, 
"Biz onlarla birarada çalışabiliyoruz. Ayrıca aramızdaki meseleleri tartışma yoluyla çözebiliriz" dedi. 

Kongrede bir önerge verilerek, son günlerde basın üzerinde yoğunlaşan baskıları protesto eden bir telgrafın Cumhurbaşkanına gönderilmesi istendi. Önerge oybirliği ile kabul edildi. 


Kongrenin sonuna doğru TİP Yanlısı Yücel Gürsel'in divana. verdiği ve TKP taraftarlarınca desteklenen '"'Maocularla işbirliği Oo yapılmaması" önergesi genel kurul tarafından reddedildi. Yücel Gürsel çeşitli maddeleri içeren bir önerge verdi. 


Bu maddelerden birisinde ise, yönetimin dünya sosyalist sistemine 


saldıran ve bu sosyalist ülkelerden teknoloji transferini reddeden grupla işbirliği yapılmaması yer alıyordu. Yücel Gürsel önergesi üzerinde söz alarak: "Biz bu görüşü savunanların atılmasını savunmuyoruz. Yalnızca işbirliği yapılmamasını öneriyoruz'' dedi. Önerge aleyhinde söz alan 
TMMOB Başkanı Teoman Öztürk ise bu maddeye karşı oy vereceklerini belirterek şöyle konuştu: "Bu madde antisiyasidir. Böyle maddelerin odalara sokulmaması gerekir"' dedi. 

Yapılan oylama sonucunda önerge 182 oya karşılık 223 oyla reddedildi. Oylamadan sonra bir konuşma yapan TKP yanlısı Hasan Çakır birlikten ve beraberlikten söz ederek, sonucun genel kurulun iradesi olmadığını ve bu engellerin aşılacağını öne sürdü. 


İSVEÇ 
Luntmakargatan 58 
11358 
Stockholm 
Tel: 30 56 39 


HOLLANDA 


Bildstr 53 
Utrecht 
Tel: 31 47 61 


İSVİÇRE 


Ch. des Çotes | 
1020 Renens 
Y.D.) 

Lozan 


Doğu'da 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ması karşısında, üst düzeyde bazı toplantılar yapıldığı bildirildi. Bu amaçla yapılan toplantılarda kaçakçılığa karşı önlemler gözden geçiriliyor. Bunun yolu olarak da, Doğu Anadolu Bölgesinde silah aramalarının hızlandırılması düşünülüyor. 

Öte yandan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, komşu ülkelerle işbirliği yapılması üzerinde görüş birliği sağlandı 

Bu bakımdan Genel 
Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in 13 Nisanda Irak'a yapacağı gezinin büyük önem taşıdığı bildiriliyor. Irak Genel 


Kurmay Başkanının davetlisi olarak Irak'a gidecek olan Orgeneral Kenan Evren burada üç gün kalacak. 

Ayrıca, İran'dan iletilen işbirliği önerisinin de değerlendirildiği ve bu ülke ile de yüksek düzeyde temasların başlayacağı bildiriliyor. 

Henüz kesinleşmeyen bir söylentiye göre, geçen ay içinde İran'dan gelen bir yetkili, yöneticilerle bu konuda temaslarda bulunmuştu. 

İran ve Irak'ta yapılacak görüşmelerde, özellikle sinir güvenliği ve - bu ülkelerdenbirinde başlayacak bir harekete karşı ortaklaşa nelerin yapılabileceği ele alınacak. 


Kamboçya” da son hafta içinde 
300 Vietnamlı 
asker 


öldürüldü 


HONG KONG (AA) 
Demokratik Kamboçya radyosu, bu hafta içinde, çeşitli yerlere yapılan saldırı sonucu Pol 
Pot kuvvetlerinin 300'e yakın Vietnamlı ile hükü met askerini öldürdüğünü bildirdi. 

Demokratik Kamboçya radyosu,çeşitli mevzilere yapılan saldırılarda 
çok sayıda ara; 7 
hanenin ele belirtti: © 


Perronet... 
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Basının gerçekten hür 


- olabilmesi için çeşitli gö- 


rüşlerin savunulabilmesi gerektiğini söyleyen Perronet, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Bir gazeteci belli bir görüşe sahip olsa da, demokratik bir ülkede bu normaldir, basın özgürlüğünden yararlanarak toplumsal ahlak kurallarını aşmamalıdır." 

Perronet sözlerini şöyle tamamladı: 

"Basın özgürlüğü yoksa demokrasi de yoktur." 


Bir Sovyet... 
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toplantısında "tatbikatın ilk günlerinde bir Sovyet istihbarat gemisi tarafından izlendik" dedi. Albay Dervişoğlu, Rusların bir şilep görüntüsü verdikleri istihbarat gemisi nin derhal fark edildiğini durumun Oo komutanlığa bildirildiğini ve geminin faaliyetlerinin engellendiğini bildirdi. 


Şefik Hüsnü... 


TİKP'NİN ANMA 
TOPLANTILARI 

Şefik Hüsnü'nün ölümünün 20. yıldönümünde 
TİKP il ve ilçelerinde anma toplantıları düzenlendi. 

TİKP İstanbul İl Merkezinde yapılan anma toplantısına geniş bir dinleyici kitlesi katıldı. Toplantada bir konuşma yapan Şefik Hüsnü'nün mücadele arkadaşı ve TİKP İstanbul İl Başkanı Halim Spatar Şefik Hüsnü'nün hayatını, mücadelesini ve anılarını anlattı. Spatar daha sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Şefik Hüsnü mücadelesinin sonuna kadar halkın davasını savundu. 
Yaşlı idi, hasta idi, ama mücadelesini sonuna kadar sürdürdü. Şefik Hüsnü bize parti anlayışını öğretti. Bize mücadele disiplinini ve kararlılığı öğretti." 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurt Dışı 


Yurt içi 


1290 TI. 


RCL 


108 TI. (1 Aylık) 
320 TI. (3 Aylık) 
645TI. (6 Aylık) 
(1 Yıllık) 


Sanatseverler Derneğin- 


Mustafa Ekmekçi, Basın 
Yayın Genel Müdürlüğü adına Doğan Tamer ve 
Kemal Bayram Çukurkavaklı'nın katıldığı bir açık oturum düzenlendi. 
Açık oturumda basın sorunları tartışıldı 


tığı konuşmada emekçiler ve halkın yanında yer almanın gerçek gazetecilik olduğunu belirterek "Büyük tirajlı gazeteler kupon dağıtarak eğitim görevinden 
Ekmekçi 

rıyla ilgili olarak da döviz dar boğazı nedeniyle de ithalata belirtti. 


30 DM. (1 Aylık) 
90DM (3 Aylık) ği 
160 DM (6 Aylık) 
310 DM (1 Yıllık) 


lAydınlıklığ 


Sıkıyönetim 


kararı üzerine 


(Baştarafı 1. Sayfada) düşünmek, "ihtimal suçu" kavramını getirir ki, Türkiye'de yürürlükte bulunan ceza hukuku, demokratik olmayan bu anlayışı reddeder. 

Fakat daha da önemli olan, ‘bu kararın hukuki tartışmasından çok, ülkemizin meseleleri açısından taşıdığı anlamdır. 

Bugün Türkiye'nin, birliğe, barışa ve öz- 


gürlüğe ihtiyacı var, bağımsızlığı korumak için uyanıklığa ihtiyacı var. 
"Bilinmeyen Sol" dizisi, Türkiye'nin 


birliğine hizmet ediyordu, halk içinde bàrışı savunuyordu, zorbalığa ve baskıya karşı özgürlük bayrağını yükseltiyordu ve hepsinden önemlisi Türkiye'yi “zayıf halka" ilan eden Moskovalı emperyalistlerin yıkıcı faaliyetlerine karşı uyanıklığı güçlendiriyordu. : 

İşte bütün bu nedenlerle, Aydınlık'ın “Bilinmeyen Sol"' dizisine en başta saldıran, Rusya'nın Beşinci Kolu sahte TKP oldu. Doğu Almanya'dan konuşan "Bizim Radyo" bu diziyi yayınladığı için,her gün Aydınlık'a ağız dolusu küfür savurdu ve Aydınlık'ın susturulması için hükümete çağrılar yaptı. “Sol kılık altında ortaya çıkan ve halka zorbalık yapan bir kısım terör ve anarşi örgütleri de, sözü geçen dizi yüzünden Aydınlık'a çeşitli tehditler yönelttiler. Bu örgütler de, ne söylerse söylesinler, Sovyetler Birliği'nin "iç savaş" ve kargaşalık siyasetine hizmet etmektedirler. 

Bizim görüşümüz odur ki, Sıkıyönetim Komutanlığı "Bilinmeyen Sol" dizisinin durdurulmasını istemeden önce, bütün bu gerçekleri dikkate almalıydı. 

Eğer bugün Türkiye'de basın, gerek ülkücü komandoların başını çektiği, gerekse Sovyetler Birliği'nin kışkırttığı zorbalık ve teröre kar- 
“şı mücadele edemeyecek ise, nasıl olacaktır da halk içinde barış sağlanabilecektir? Tek başına polis; tedbirlerinin buna yetmeyeceği açık tır. Kaldı ki, polis ve sıkıyönetim. tedbirlerine de belli bir siyaset ışık tutacaktır. Bu siyaset, süper devletlerin hegemonyacılığına ve özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkıcı faaliyetlerine karşı mücadele etmek, terörün kaynağı üzerine yürümek, halkın birliğini savunmak olmalıdır. Bu konuda ülkemizde bir düşünce seferberliğine, halkın aydınlatılmasına ve uyanıklığın güçlendirilmesin& ihtiyaç açıktır. 

Aydınlık, çeşitli terör odaklarından gelen saldırıları cesaretle göğüsleyerek doğru bir mücadele örneği vermektedir. Sıkıyönetim. Komutarlığının kararı, birlik, barış ve özgürlük için mücadele edenlerin cesaretini güçlendirmek yö- 

“snünde olmalıydı. Sıkıyönetimin ilan amaçlarına uygun olan tutum da kanımızca budur. 

Türkiye'de demokratik devrimin tamamlanmamış olmasından gelen anlayışlar vardır Burlardan biri de, bazı kurumların eleştirinin üzerinde kalmasıdır. Eğer bazı kurumlar eleştirilmiyorsa, o kurumlara en büyük kötülük yapılıyor demektir. Çünkü eleştiri, doğruyu bul. 
manın şartıdır, iyiliktir, en büyük yardımdır. Bizimanlâyışımız budur. Biz, bu nedenle görüşlerimize. » ve izlediğimiz siyasetlere yönelen her türlü eleştiriyi incelemeye ve bu eleştirilerden 


zin bağımsızlığına ve demokrasiye hizmet eden bir yolda ilerlemenin başka türlü mümkün olmadığına inanıyoruz. © 

Basının kendi kendini sansür etmesi ve eleştiriden çekinmesi «de son » derece yanlıştır. Bu tutum, ne ülkenin yararınadır, ne eleştirilecek kurumların, ne de basının. Eğer eleştiri yapamayacaksa, fikirlerini savunamayacaksa, halka zarar veren her olayı açıkça ortaya koyamayacaksa, basına ne gerek vardır? Sırf gazino ilanları ve hediye kuponları yayınlamak için gazete çıkarılmaz. Hele Orta Doğu'nun büyük olaylara gebe olduğu ve dünyanın büyük altüst oluşlara ilerlediği bir ortamda! 

Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak için en çok uyanık olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ülkemizin ve halkımızın birliğe ihtiyacı var. Birlik ise,özgürlük ve halk içinde barış temelinde gerçekleşir. 

Türkiye'nin geleceği ışıklıdır, güzeldir. Gelişmenin yönü budur. 


yararlanmaya büyük değer veriyoruz. Ülkemi» 


Sanatseverler Derneğinde basın sorunları tartışıldı. 


Çukurkavaklı:” Bugünkü yönetim: 


f 


küçük basını yok etmeye çalışıyor” 


A (THA sa ) haberler alabilmek için 


var olan ajansların kuvvetlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Tamel 59.kuruluş yıldönümünü kutlayan Anadolu Ajansi'nın yurt dışına çr kamadığını, Türkiye'de de yetersiz bürolara sahip oldüğunu, görevinin ise beş büyük yabancı ajansın haberlerini tercüme ederek vermek olduğunu açıkladı. 


gazeteci ve yazar 


Mustafa Ekmekği yap- 


SOYADI TASHİHİ— üsküdar 11. Asliye Hukuk 


uzaklaştı." 


kağıt sorunla- gün ve 1978/980 Esas ve 


979/63 sayılı" kararı ile Duman soyadımın iptal edilerek Burhan soyadımin di. 


gidilemediğini 


Doğan Tamer de ko- 


Hüseyin BURHAN 


İLAN TARİFESİ 
2.4.6. sayfalar 
3.5.7. sayfalar 
Yayın ilanı 


(Santimi) 250 lira 
(Santimi) 300 lira iSantimi) 100 lira 
(Yayın Sayfasında) 30 lira, Doğum,Evlenme,Ölüml 5 Snt.? 350 lira Küçük İlanlar (Kelimesi) Sira 


nuşmasında iyi ve E 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Hakimliğinin 116.2.1979 «* 


ilanma karar veril- 


Komutanlığının | | 


önceki gün 20. ölüm yıldönümünde andığımız Şefik Hüsnü, Türkiye devrimine ömür boyu hizmet etmiş bir işçi sınıfı önderidir. Şefik Hüsnü'nün hayatı, Türkiye komünist o hareketinin ta rihiyle içiçe geçmiştir ve ondan ayrılamaz. 

Türkiye Komünist Parti sine kırk yıl tartışılmaz ön derlik eden Şefik Hüsnü Değ mer, 1887 yılında Selanik'te doğdu Orta (o öğrenimin Selanik'te tamamladıktar sonra Paris Sorbon Üniversitesi Fen ve Tıp Fakültelerini bitirdi. Paris'te tanıştığı Polon- ya'lı Leokodya Sternika ile daha sonra Varşova'da evlendi. Şefik Hüsnü'nün kızı Meryem, İkinci Dünya Savaşı sırasında Varşova ayaklanmasın da Naziler tarafından şehit edildi 


Şefik Hüsnü Paris'teyken ilerici fikirlerle temasa geldi. 
Jon Türklerle bağ kurdu. 
Birinci Dünya Savaşında Türkiye'ye dönen Şefik Hüsnü Çanakkare savunmasına katıldı. 
Savaştan sonra İstanbul'da devrimcileri örgütledi. Daha sonra, Berlin'de Türkiye İşçi ve Çiftçi Fırkasını kurmuş bulunanlarla, © İstanbul'daki devrimcilerin birliğini sağladı. 23 Eylül 1919 yılında Şefik Hüsnü önderliğinde Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu. Şefik Hüsnü Partinin Genel Sekreterliğine seçildi. 20 Eylül 1919'da daha önce Almanya' da yayına başlayan Kurtuluş dergisi tekrar faaliyete geçti. Şefik Hüsnü dergide birçok makale yazdı. Özellikle İmalatı Harbiye işçileri arasında güçlü olan Türkiye İşçi Derneği vasıtasıyla, işçi sınıfının birliğini sağlamaya çalıştı, 


AYDINLIK'IN ÇIKIŞI 


Mustafa Suphi ve yoldaşlarının ölümünden sonra Şefik Hüsnü TKP'yi toparlama- 
ya büyük önem verdi. 1921 
yılı Haziranında Aydınlık'ı çıkardı. 

Şefik Hüsnü, Milli Kurtuluş Savaşını var gücüyle destekledi. Anadolu'ya silah nakleden takacıların önderi Baba Mehmet, Şefik Hüsnü'nün kurduğu örgütün savaşçılarındandı. 


Devrimd şair Arif Damarin "Ölüm Yok Ki" adlı şii- 


rinin bir bölümünü yayınlıyoruz: 


"ÖNDE YÜRÜYEN ÖNCÜ” 


Gözü arkada kalmaz devrimcinin 


Bilir ki . 
LENİN 

Şeyh Bedrettin 

Şefik Hüsnü Reşat Fuat 


Bencilliğe hoyratlığa körlüğe inat 


sürdürülen savaş 
Önde yürüyen öncü 
Onlarsız olamaz ki ölüm yok ki 


Boyun eğmemiş dayatmışsak 


Elden ele geçmişse bayrağımız Değeri biçilemez bir nice yiğit 


Ölüm yadsıdı ondan 
Ölümü hiçe sayıp 


Ölüme meydan okuduklarından 


Ben belledim 
Ben derim ki 
Ölüm yok ki 
Ölüm yok ki 


Şefik Hüsnü, o yıllarda İstanbul'da işgalcilere ve padişaha karşı işçi sınıfını örgütlemeye çalıştı. Birçok grevin başına geçti. İngiliz emperyalizmine karşı yürütülen mücadeleyi baltalamaya çalışan İkinci Enternasyonalci Sosyal Demokrat Fırka ve İştirakçi Hilmi'nin Türkiye Sosyalist Fırkasına karşı mücadele etti. 

Şefik Hüsnü önderliğinde- ki Türkiye Komünist Partisi, 1922'de Komünist Enternasyonal'in Balkan Federasyonuyla bağ kurdu. TKP Komintern kongrelerine delege yolladı. 


Milli Kurtuluş Savaşı sonrasında Şefik Hüsnü, milli devrimin kazançlatini korumak için mücadele etti. O, milli devrimin önemini kavrıyor, Kemalist iktidarın antiemperyalist bir tutum sürdürmesi için çaba sarfediyordu. 


O bir yandan Kemalist iktidatı emekçilere yaptıkları baskı noktasından eleştiriyor öte yandan emperyalist baskılara karşı Türkiye'yi savunuyordu. 

Bu dönemde Parti içinde iki hatalı çizgi ortaya çıktı. 
Kemalist iktidara teslimiyeti savunan Şevket Süreyya ve Vedat Nedim'in çizgisi ile bugün Moskova; yanlısı sahte 'TKP'nin başında bulunan İ. 
Bilenlerin: savunduğu milli devrimin kazançlarını inkar eden çizgi. Şefik Hüsnü bu iki hatalı çizgi ile de mücadele etti. 


PARTİNİN BIRLIGI 
VE 26 PROGRAMI 


Şefik Hüsnü, 1 Mayıs 1923' te Aydınlık'ta yayınlanan bir bildiri nedeniyle tutuklandı. 
Çıktıktan sonra Aydınlık'ı yayınlamaya devam etti. Birçok işçi örgütü kurdu. Grevlere önderlik etti. 

Tekrir'i Sükun Kanunuyla birçok. .deyrimcinin tutuklan: dığı sırada Şefik Hüsnü yurt dışındaydı. Bu yüzden gıyaben yargılandı ve 15 yıl hapse mahkum edildi. 


1924 yılında Şefik Hüsnü eşi ve kızı ile birlikte. Şefik Hüsnü'nün kızı Meryem, II. Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı 
direnirken şehit olmuştur. (Bu fotoğraf ilk kez gazetemizde yayınlanmaktadır.) 


ŞEFİK HÜSNÜ'YE KARŞI TUTUM: 


TEMEL BİR AYRIM NOKTASI 


Önceki gün 20.ölüm yıldönümünde törenlerle anılan Türkiye proletarya hareketinin önderi Şefik Hüsnü'ye karşı tutum sol grup ve partiler içinde tayin edici bir öneme sahiptir. 

Kendisine sol adı veren bazı gruplar, Türkiye Komünist Partisinin kırk yıllık önderine ağır bir şekilde saldırmaktadırlar. Bu saldırı Şefik Hüsnü'yle birlikte bütün TKP'nin geçmişine yönelmektedir. Şefik Hüsnü'yü karalamak isteyenler 


TKP'nin 40 yıllık programını da reddetmekte. o sayfa:25) 


dirler, Bu saldırının başında ise, kendisine TKP 


sız sosyalistlerinin etkisi altında gelişmiştir. Hiç bir zaman Marksist-Leninist olmamıştır. Bölücüydü. Oportünistti. Ve kariyeristti. Eline fırsat geçtikçe, parti içinde zorbalık yapmıştır. f 

“Perinçekçiler, ölüleri diriltiyor. Katmerli, kaşarlaşmış, ölmüş gitmiş Kıvılcımlı'yı, Şefik Hüsnü Değmer'i kendilerine bayrak yapıyor. 
Komünist Partisi'nin karşısına bu dönekleri, mevtaları çıkartıyor." (İ.Bilen, Çetin Savaş, 


İ.Bilen: TKP'nin 26 Programı hakkında da 


diyen bir parti vardır. Bu parti, TKP'nin kırk ( şunları söylüyor: 


yıllık önderini ve programını reddeden İ.Bilen' 


"“Maocular TKP'nin eski programına sanlı- 


İn Moskova yanlısı sahte TKP'sidir. Onu Halkın yorar. Onu reklam ediyorlar. Daha 4.Kongre, 


Kurtuluşu ve benzeri gruplar izlemektedir. 


pek çok eksikleri, yanlış ilkeleri olan ve değişen 


Türkiye'de Şefik Hüsnü'nün geçmiş devrim- Türkiye'nin durumuna, uluslararası Komünist ci mücadelesine kararlılıkla sahip çıkan tek sol (o hareketteki gelişmelere aykırı düşen bu progra- 


parti ise Türkiye İşçi Köylü Partisidir. 


mın değiştirilmesi öngörülmüştür. Ve bugün yü- 


Yani Şefik Hüsnü'ye karşı tutumi Türkiye so- o rürlükten kaldırılmış yenisi yapılmıştır." (TKP lunun sahtesinin ve gerçeğinin ayrışmasında (Konferansı Belgeleri) 


temel bit rol oynamaktadır. 


Öte yandan, Halkın Kurtuluşu, Kurtuluş, 


Sahte TKP, Şefik Hüsnü ve 26 Programı için TİP, TİKKO, Halkın Birliği, Dev-Sol, Devrimci 


şunları söylüyor: 


Proletarya, Emeğin Birliği vs.gibi irili ufak! 


"Şefik Hüsnü Değmer, varlıklı bir ocaktan, gruplar Şefik Hüsnü hakkında buna benzer gi 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kökenden gelme. Fransa'da okumuş. Eski Fran-. rüşler öne sürmektedirler. 


Bütün ömrünü devrime ve işçi sınıfına adamış yiğit bir partili... Onunadı; TKP” 


nin devrimci mirasıyla eşanlamlıdır... 


1926 Viyana Konferansın- 
da TKP'nin programı kabul edildi. 1926 programı olarak anılan program TKP'nin daha sonraki mücadelesinin ilkelerini belirledi. 

Şefik Hüsnü yurt dışına çıkmadan önce 6 Şubat 1925'te TKP Kongresi toplandı. Bu Kongre ile Partinin yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri birleştirildi. Kongre Kemalizme karşı tutumunu belirledi. Sağ ve sol oportünist görüşleri mahkum etti. 

Şefik Hüsnü, Şevket Süreyya.ve Vedat Nedim Tör. 
lerin Partiyi burjuvazinin kuyrTuğuna.takma girişimlerini alt etmek için 1926 yılında gizlice Türkiye'ye geldi. Ancak karşı tarafın bir ihbara sonucu tutuklandı ve 1928 yılına kadar tutuklu kaldı. Tahliye olduktan sonra yenideh yurt dışına çıktı. 1939» yılına kadar Komintern'de çalıştı. 


KOMİNTERN 
YÜRÜTME KURULU 
ÜYELİĞİ 


Şefik Hüsnu daha önce yurt dışındayken, 17 Şubat 
15 Mart 1926 tarihlerinde 
toplanan Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi Genel Toplantısına dışardan katılmış ve Başkanlık Divanına seçilmişti. 

1928 Komintern' Altıncı 
Dünya Kongresinde Komintem Yürütme Komitesi asil üyeliğine seçildi. Bu görevi 
1935 yılına kadar sürdürdü. 
*Komintern Yürütme Komitesi örgütün en yüksek organıydı ve Stalin dahil zama- nın seçkin devrimcilerinden oluşuyordu. Şefik Hüsnü bir süre Komintern'ini Batı Avrupa Bürosu Başkanlığını da yürüttü. 

Hitler faşizmi döneminde Şefik Hüsnü Berlin'de bulunuyordu. Recihstağ (Rayştag) provokasyonu sırasında Şefik Hüsnü'de tutuklandı. 
Tahliye olduktan sonra bir banka kasasında bulunan Komünist Enternasyonal arşivini nazilerden kaçırmayı başardı. 

1935'teki -—Komintern'in Yedinci Kongresinde kırk iki kişilik Başkanlık Divanına seçildi. 15 Ağustos günü akşam oturumuna başkanlık etti. 
Kongrede iki konuşma yapân Şefik Hüsnü bu Kongrede Kontrol Komisyonuna seçildi 


“ALMAN FAŞİZMİNE 
KARŞI MÜCADELE 


Şefik Hüsnü Ağustos 1939' 
da Türkiye'ye döndü. Yeni- 


den askere alındı. 1941 yılında terhis oldu, Şefik Hüsnü Alman faşizmine karşı mücadeleyi esas aldı. Alman taraftarlarının iktidara hakim olmasını önlemeye çalıştı. 
1943 yılında faşist Saraçoğlu Hükümetine karşı "Faşizme ve Vurgunculuğa Karşı Savaş Cephesi" şiarını attı. 
Türkiye'nin Hitler'e karşı demokrasi cephesinde mücadele etmesini savundu. 

Şefik Hüsnü 20 Haziran 1946'da Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisinin kufuluşuna önderlik etti, Parti kisa zamanda işçi sınıfı ve emekçi"yığihilar içinde hızla örgütlendi. Şefik Hüsnü bu sırada Partiyi tasfiyeye kalkışan parti yıkıcılarıyla mücadele etti. Emekçinin Sesi adl bir günlük gazetenin çıkış hazırlıklarını yaparken 19 Aralık 1946'da birçok parti üyesiyle birlikte tutuklandı. 
Parti kapatıldı. Şefik Hüsnü 
beş yıla mahkum oldu. 1950 
yılında hapisten çıktıktan sonra 1951 yılında büyük 
TKP tutuklamasıyla yeniden beş yıla mahkum oldu. 


İ.BİLEN'İN KAFADARI 
ZEKİ BAŞTIMAR'LA 
MÜCADELE 


Şefik Hüsnü'nün 1946 yılında tutuklanmasından sonra Parti Zeki Baştımar'ın kontrolüne girdi. Baştımar TKP' ye burjuva yoz unsurları doldurdu ve Şefik Hüsnü'nün 
TKP saflarına yerleştirdiği devrimci gelenekleri tahrip etti. 1951 yılındaki tutuklama ve çözülmelerde ve TKP'nin dağılmasında Zeki Baştımar kliğinin büyük rolü oldu. 

Şefik Hüsnü, Zeki Baştımar'ın özellikle cezaevi ve mahkemedeki teslimiyetçi tutumuna karşı çıktı. Devrimcilerin (hakim (sınıflar önünde boyun eğmemesini savundu. Devrimciler Zeki Baştımar'a karşı Şefik Hüsnü'nün etrafında birleştiler. 
Baştımar'ın ihanetini mahkum ettiler. 

Zeki Baştımar daha sonra yurt dışına kaçtı ve Moskova' da kafadarı İ.Bilen'le Kruşçev-Brejnevlerin emriyle sahte TKP'yi kurdu. 

Şefik Hüsnü cezaevinden Manisa'ya sürgüne gönderildi ve sürgünde 7 Nisan 1959 yılında yetmişikii yaşında iken hayata gözlerini yumdu. Şefik Hüsnü'nün bir ömür boyu uğruna mücadele ettiği devrim davası bugün de yaşamakta ve fikirleri devrimcilere ışık tutmaktadır. 


Şefik Hüsnü dostlarıyla birlikte... (Bu fotoğraf ilk kez gazetemizde yayınlanmakta dır.) 


"Dr.Şefik Hüsnü Değmer, bilimsel sosyalizmi, Marksizmi, Türkiye'ye tanıtan ve yaşamı boyunca, yarım asır, bunun için savaşan, bu yolda sayısız çileler çeken, her türlü işkenceye göğüs geren, devrimci namusuna hiç bir zaman gölge düşürmeyen ve bildiğiniz gibi de 1951 tevkifatı sonucu 5 yıl hapis yattıktan sonra, 72 yaşında Manisa'da sürgünde ölen yiğit bir işçi sınıfı önderiydi. 


"Şefik Hüsnü, o zamanki Komünist Enternasyonal örgütünde en sorumlu organda görev yapmıştı. Reichtag yangnında Enternasyonal belgelerinin polisin eline geçmesine engel olmuş ve yanılmı- 


yorsam, Dimitrov ile beraber 3 ay tutuklu" 


kalmıştı. 


"Dr.Şefik Hüsnü Değmer'i ben 1946 
yılında tanıdım. O Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi Genel Başkanıydı. 
Bende 21 yaşında en genç üyesiydim. Şefik Hüsnü'yü birçok konularda dinledim. 
O sırada bir provokasyon partisi olan Esat Adil'in başkanlığındaki Sosyalist Parti ile birleşme görüşmeleri sürüyordu. Bunun mümkün olamayacağını Şefik Hüsnü 


AKADİR 
“Ömrünün sonuna kadar davası için direndi” 


"Ben kendisini şahsen tanımıyorum. 
Fakat işçi sınıfının davacısı bir partili olarak mücadelesini yakından izledim. Ömrünün sonuna kadar davası için direnmiş, sürgünlerde ölmüş ve yaşamını işçi davasına inanmış biri olarak noktalamıştır. 

“Anısı önünde saygıyla eğilirim." 


EMİN SEKUN 


bize açıklamış ve bizi buna inandırmıştı. 
Sosyalist Parti'nin içinde birçok polis bulunduğu söylentisi vardı. Hatta TKP'den atılmış bazı kişiler bu partide bulunuyorlardı. Şefik Hüsnü, Sosyalist Parti yöneticilerine iki partinin örgütsel birliğinin söz konusu olamayacağını, ancak tek tek Sosyalist Partililer, TSEK.“ye başvurursa bunların gözden geçirilip üye kabul edilebileceğini söylemişti. 


"Şefik Hüsnü ile 1951'de bir süre beraber yattık. Hapiste en yakın arkadaşı Reşat Fuat Baraner'di. Yalnız onunla senli benli konuştuğunu hatırlıyorum. Onun dışında herkese siz diye hitabeder, bir mesafe koyardı. Hapiste onu gözbebeğimiz gibi korur. üstün bir saygı gösterirdik. 


"Şefik Hüsnü için, bazı yayınlarda, hiç bir mahkemede kendisi için Marksist demediği yazılıyor. Oysa yakınlarda çıkan 
1927 Tevkifatı adlı kitapta da görülüyor 
ki, Şefik Hüsnü, mahkemede ideolojisini açık açık savunmuştur. Ama hiç bir vakit gizli çalışan örgütü hakkında konuşmi tır. Şefik Hüsnü'nün örgüt gizliliği konusundaki bu tutumu bütün devrimciler için örnektir.” 


MÜCADELEDE HEP ONA GÜVENİRDİK 


1975'de ölen ve yaşamı boyunca devrim davasına bağlı kalmış olan Emin Sekun, ölümünden birkaç ay önce Aydınlık dergisinde yayınlanan görüşmede Şefik Hüsnü için şöyle diyordu: 


w k 


"Türkiye Komünist hareketine otuz yıldan uzun bir süre Şefik Hüsnü önderlik etti. Şefik Hüsnü Türkiye'nin yetiştirdiği büyük bir komünisttir. Stalin de ona değer verirdi. Komintern içinde saygı kazanmıştı. Bir defasında Şefik Hüsnü ile beraber Stalin ve Orkonokidze ile görüştük. 
Stalin'in, Şefik Hüsnü'ye verdiği değeri orada gördüm. 

"Biz mücadelede hep Şefik Hüsnü'ye bakan ve ona güvenirdik." 


TIKP Istanbul il Başkanı M.HALIM SPATAR 


"şefik 
Hüsnüler ölmez" 


TİKP İstanbul İl Başkanı M. Halim Spatar'ın, geçen yıl Şefik Hüsnü'nün 19. 
ölüm yıldönümü nedeniyle gazetemizde yayınlanan yazısının bazı bölümlerine yer 


veriyoruz: 
vu 


“1951 Tevkifatı'nda Harbiye Askeri Cezaevinde bir süre onunla birlikte yattım. ''Doktor Arkadaş'ı ağzından tek kötü söz işitilmeyen, herkese saygılı, ama ilkelerinden ödün vermeyen kararlı tavrıyla hatırlıyorum. Çevresinde hemen bir saygı halesi oluşur, yanında hiç kimse hafif davranmaz, yakışıksız sözler etmemeye dikkat ederdi. 


O sıralar tüm dinç görünüşüne, düzenli voltalarına her sabah yarı beline kadar soğuk suyla yıkanmasına karsın, sağlığı yerinde değildi, kanbasıncı yüksekti. Onu yerli-yersiz rahatsız etmemeye özen gösterirdik. 


Şefik Hüsnü ile küçük bir anım da var. 
Hapisten çıktıktan sonra, daha uzun ceza giymiş arkadaşların gönderildikleri Orhaniye Kışlası'na bir kez gidebildim. Ardın- 


dan Adana'ya nakledildiler. O sıralar Stalin aleyhtarı kampanyanın en yoğun günleriydi. 'Ingiltere'de: çıkan Marxism To” day dergisinde Mikoyan'ın, eski arkadaşı Stalin'i parti yönetimini gaspetmekle suçladığı bir konuşması yayınlanmıştı. Doktor Arkadaş'a (Şefik Hüsnü) bundan sözettiğimde _ yüzü kıpkırmızı kesildi, öfkeyle: "Mikoyan bunu nasıl söyleyebilir? 
14. Kongre'de Stalin'i lanse eden, Stalin salona girdiği zaman o bitmek bilmeyen gösteriyi başlatan, 'Sta-lin, Sta-lin ' diye alkış tutturan o değil miydi? Tuhaf şey! 
diye söylenmişti. 


Dr. Şefik Hüsnü'yu saygı ve sevgiyle aniyoruz. Bugün onun adına yapılan gecelere binlerce emekçi katılıyor. Türkiye halkı onun mücadelesine, devrimci geçmişine sahip çıkıyor. Üstelik, adını taşıyan, kurucusu bulunduğu AYDINLIK Gazetesiyle o her gün aramızda... 


Tüm Türkiye emekçileriyle birlikte biz de tekrarlıyoruz: 


ŞEFİK HÜSNÜLER ÖLMEZ! 


